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ABD Senatosu çoğunluk lideri Senatör 


Robert Byrd: 


"istikrarsızlık 
cemberinde 


ekd 


Amerikan 
Associated Press Ajansı: 


© "Bu stratejik konumlu 
müttefikimiz uçurumun 
iğindedir 
© "Türkiye'ye yardım 


"Türkiye Güney Doğu'daki yaparken Türkiye” nin 
komşularındaki Yunanistan ile birlikte 
k Kıbrıs sorununu 
argaşalıktan > çözmesini de 
kaygı duyuyor beklemeliyiz” 
Amerika'nın en büyük örelim rn e Byrd ambargonun 
Associated Press Ankara'daki muhabiri Dennis kalkmasının 
Redmont Türkiye'nin Sinay olene en hararetli 
m a savunucularından 


Olayda ölen bekçi Nejat Işık. Ayrıca olay sırasında bir polis memuru ve bir 
işçi de çeşitli yerlerinden yaralandılar. 


Tütünçiftlik soygunuyla ilgili olarak yapılan aramada 


Yakalanan soyguncu 
bekçiyi öldürüp kaçtı 


© Olayda bir iy bir işçi de ağır yaralandı 


@ Önceki gün Yalova'da bir fabrikayı soyup 3 milyon 
lira alan 15 kişiden 3”ü paralarla yakalandı 


HABER MERKEZİ lik baskınıyla ilgili olarak yaptıkları 

Eyüp'te dün gece yakalanan bir arama sırasında, bir evden çıkan ve 
genç, karakolda bir bekçiyi öldürdü, kesin kimliği belli olmamakla beraber 
bir polis memurunu da ağır yarala- adı Hikmet Uygun olarak tespit edi: 
yarak kaçtı. len şahıs şüphe üzerine yakalanarak, 
Polis ekiplerinin İzmit Tütünçift- (Devamı Sa, 7 Sü.1'de) 


Halkın Kurtuluşçuları ile Apocular arasındaki çatışmada 
30 ev saldırıya uğradı 


Tunceli” deki çatışmada yaralanan 
ortaokul öğrencisi Sultan Argül öldü 


TUNCELİ (ÖZEL) 
Önceki gün sabah saatlerinde Tunceli Kız Meslek Lisesinde meydana 
gelen silahlı çatışmada ağır yaralanan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi 
Sultan Argül, bütün çabalara rağmen kurtarılamayarak öldü. Olayda 


(Devamı sa.7, sü.5'de) 


Uysal, CHP'li 


MİLLET MECLİSİ 
KABUL ETTİ 


Partiler 15 ildo 
öraüti 3 


seçimlere 


, 
Günay'ın katılamayacak 
Moskovacıların Mi Köz 
toplantısına Millet Meclisi'nin siyasi partilerin seçime ka 
tılabilmeleri için zorunlu örgütlenmeleri gerekatılmasını savundu ken 15 il ile ilgili teklif Millet Meclisi'nin dünkü 


birleşiminde oylanarak kabul edildi. 
Seçim Yasası ile ilgili olarak hazırlanan yasa 
teklifine partilerin seçime katılabilmeleri için 


(Devamı Sa. 7 Sü. 4'de) 


ANKARA (ÖZEL) 

Millet Meclisinde bir 
konuşma yapan CHP 
Grup Başkanvekili Hay- 
(Devamı Sa. 7 Sü. 3'de) 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


ANKARA (ÖZEL) 

ABD Senatosu çoğunluk lideri West Virginia 
Demokrat Senatörü Robert Byrd, Washington 
Star gazetesinin 8 Nisan 
tarihli sayısında yayınlanan bir yazısında Orta 
Doğu bölgesi ve çevresindeki istikrarsızlık çemberinde tek dayanağın 
Türkiye olduğunu belirtti. 

Türkiye'ye uygulanan 
silah ambargosunun. kaldırılmasının hararetli savunucularından biri olan 
Byrd, yazısında Türkiye' 
nin Pakistan'dan başlayan, Orta Doğu'dan geçen ve Afrika Boynuzun- 
da sona eren "Parçalanan 
üçgen" ya da "Bunalım 
hattı" diye tanımlanan 
istikrarsızlık çemberinin 
tek kaynağı olduğunu 

(Devamı 42.7, sü,8'de) 


Çin, Vietnam’ in 


“yeni sınır ihlaline 


cevap verdi 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
Çin-Vietnam sınır görüşmelerinin 14 Nisanda 
Hanoi'de başlaması beklenirken, Vietnam birlikleri Çin sınırını yeniden 
ihlal ettiler. Bunun üzerine sınırda çatışmalar başladı. 

Haberi veren Yeni Çin 
Haber Ajansı, son iki hafta içinde Vietnam'ın Çin 
sınır bölgesinde yeni sal- 

(Devamı Sa, 7 Sü, 8'de) 


Türk-Iş Genel 


Kuruluna 
5 gün kaldı 


Gümüşbaş, Türk-İş. 


Yönetiminin 
devrileceğini 
söyledi 


ANKARA (THA) 
16 Nisanda yapılacak 
olan Türkiş 11. Genel 
Kurulu öncesi, kendilerini "Demokratik İşçi Hareketi" olarak tanıtan 
19 sendika adına önceki 
gün Ankara'da basına 
açıklama yapan TGS Ankara Şube Başkanı Yılmaz Gümüşbaş, "Yönetimi değiştirerek Türk-İş 
te sınıf sendikacılığı yapacaklarını" söyledi. 
Önceki gün Ankara' 
da basına bilgi veren Yılmaz Gümüşbaş, "'Hare- 
MDevamı sa:7, sü.6'da) 


Faşistler tarafından 
Bursa'da öldürülen 
Temel Akyüz'ün 
cenazesi kaldırıldı 


ABDULLAH ÇOŞKUN 
(Alanyurt Muhabiri) 
Bursa Karacabey'de 
devrimci inşaat işçisi 
Abdurrahman Temel 
Akyüzün öldürülmesiyle sonuçlanan olay 
üzerine, 3 Nisan Salı günü 
Gölköy Alanyurt köyün- 
de yapılan cenaze töreninde bir açıklama yapan 
Alanyurt Halk Odası Başkanı Erdem Özsoy şunları söyledi: 

"Halk Odamız üyesi, 
proleter devrimci Abdürrahman Temel Akyüz, 31 
Mart akşamı faşist katil- 


(Devamı Sa. 7 Sü.1'de) 


ÇARŞAMBA 
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NISAN 1979 


ABD Senatosu çoğunluk lideri Robert Byrd 


ayanak Türkiye” 


Şişli, 


350 kuruş 


GENEL KURULA GİDERKEN 


Genel Başkan kim olacak? 
Türk-İş nasıl bir yol izleyecek? 


A 


Karmas 
Komisyonu 
toplantıları 
sonuçlandı 


(a ——ğ— 


Dar ekonomik bakış | 
yetmez İ 
Alper Görmüş | 


Türkiye-AET Karma Parlamento Komisyonu, 24. Dönem Toplantısı 9 Nisan sabahı 
Ankara'da başladı ve dün sona erdi. Bilindiği 
gibi Karma Parlamento Komisyonu bir karar 


organı değil, bir danışma organıdır, Bu neden- 
(Devamı Sa. 4 Sü 6'da) 


Gr 


Ji WE JA 


Örnektepe semti altında 1977'den sonra yapılan gecekondulardan bir görünüş. (Foto:AYDINLIK) 


Ankara nüfusunun yarıdan fazlası ve... 


İstanbul'un yarısı 


Eyüp'te gecekonduları yıkılan, gecekondu |, 


Yunanistan Silahlı Kuvvetler 


Radyosuna göre 


23-25 Nisanda 
Yazısı 5. sayfada 


Kıbrıs sorununun çözümü konusunda; 
ve zorunlu; adım nihayet atıldı. Kıbrıs'ta barış 
isteyenlerin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 


gecekonduda yaşıyor 


İş 
$ 

© 
X 


S 


Devalüasyonu “katlı kur”la nS 
tartışması bitti 


Devalüasyonun kendi geldi 


Denktaş-Kipriyanu Zirvesi 


Kıbrıs'ta yeni bir 
zirveye doğru 
Beşir özmen 


ilk 


(Devamı sa.7, sü.6'da) 


Metin Aktaş 


Evi başına yıkılan halkın isyanı, 
son olarak Eyüp Demirkapı'da gecekondusu yıkılan ve vilayet önünde 
toplanan halkın haklı tepkisi; Biz 
CHP'ye gecekondularımızı yıksın diye oy vermedik" şeklinde ifade edildi. Bu tepkiye diş gıcırdatanlar, istatistiklere bir göz atsalar bakın neler 
görecekler? 

1955 yılında 50 bin olan gecekondu sayısı 1979 yılında 1 milyonu aştı. Gecekondu da yaşayan halk Ankara nüfusunun yüzde 74'ünü, İstanbul nüfusunun ise yüzde 50'sini oluşturuyor. Hangi güç İstanbul'da 2,5 
milyon insanı sokakta bırakabilir, gecekonduları yıkarak? 

Yöneticiler yoksul halkı sokağa 
atmak için değil onların sorunlarına 
çare aramakla yükümlü saymalıdırlar 


vilayet önünde dertlerini anlatırken. kendilerini. 


“prim”le mi yapalım 


adı konmadı | 


© Yeni kur opan doların resmi 
değeri 26. liraya çıkartılırken, işçi ve turist dövizine 
yüzde 40 prim ödenecek 


ANKARA (ÖZEL) Hükümetin adını koy- 

Hükümet içinde bir sü- madan yaptığı bu yeni 
redir devam eden devalü- devalüasyon uygulaması» 
asyonu 'Katı kur'la mı na ek olarak işçi ve tu- 
'Prim'le mi yapalım tar- rist dövizlerine yüzde 40 
tışması sona erdi ve 'prim' oranında prim ödenmesi 
ödenmesinden yana olan- kararlaştırıldı. Ayrıca 10 
lar kazandı. Nisan-9 Mayıs tarihleri 

Dünkü Resmi Gazete' arasında döviz bozdura- 
de yayınlanan Maliye Ba- cak olanlara dolar başına 
kanlığının yeni tebliğiyle 10 lira daha ek prim ö- 
önce çapraz kur uygu- denecek. 10 Mayıs-9 Halamasıyla doların fiyatı ziran arasında getirilecek 
26,5 liraya çıkarıldı ve dolarlara da 5 lira prim 
diğer bütün dövizlerin fi- ödenecek. Bu 10 ve 5 
yatları da buna uygun liralık primden yararlana- 
olarak yeniden "ayarlan- cak döyizlerin nereden 
dı", (Devamı sa.7, sü.6'da) 


Türk-İş bir yol ayrımının başında mı? 
Tunç, adaylığını koyacak mı? 


Hansen: Tarım ödünleri 
derhal 
; verilmelidir 


©Türkiye'nin'önerileri üzerinde 
durulması için tavsiye kararı alındı 


ANKARA (ÖZEL) 
'Türkiye-AET Karma 
Komisyonu toplantıları 
sonuçlandı. Nihai bildirinin yayınlanmasından 
önce basına bir açıklama yapan komisyonun eş 
Başkanı Hansen, Türkiye 
ile topluluk arasındaki 
ilişkilerin düzelmesi yolunda atılan adımlardan 
(Devamı Sa. 5 Sü, 1'de) 


Sovyetler Birliği 
Lefkoşe Büyükelçisi: 
"Kipriyanu'nun 
Kıbrıs politikasını 
benimsiyoruz” 
© Kipriyanu 
Moskova'ya gidiyor 


HABER MERKEZİ — 


Sovyetler Birliği'nin 
Lefkoşe Büyükelçisi Astavin Rum Toplumu Lideri Kipriyanu'nun Kıbrıs politikasının Sovyetler Birliği'nin bu konudaki tutumu ile uyum 
içinde bulunduğunu öne 
sürdü, Rus Büyükelçisi 
Limasol'da yaptığı bir 
konuşmada bu görüşünü 
bir görüşme sırasında 
Kipriyanu'ya ilettiğini 
söyledi. 

(Devamı Sa. 7 Sü, 3'de) 


Afganistan” da 
muhalefetin 
yaygınlaşması üzerine 


Bir Sovyet 
generali aniden 
“0 “12: 

Kabil” e gitti 
DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Afganistan'da Müslüman muhalefetle yönetim arasındaki çatışmaların yoğunlaşması üzerine, SSCB Ordusu Siyasi Komite Başkanı bir general, ani bir şekilde Kabil'e gitti. 

Öte yandan Kabil radyosunda konuşan Devlet 
Başkanı Nur Muhammed 
Taraki, Pakistan. ve İran' 


n ülkesinin içişlerine ka- 
(De vamı 54.7, sü,2'de) 


BUGÜNKÜ 
ÇİN'DE AŞK 


mücadele ile çelişmez 
3. sayfamızda 


a 


ia 
ioi 


meclisi 


1 Mayıs 1977'de kendini 
fesheden 


Halkın Yolu Dergisi Sahibi SADUN SÖNMEZ 
. Neden kendi 
düşüncelerimize 
zorbalık uyguluyoruz? 


1976 yılının son aylarında aylık 
Aydınlık ve haftalık Halkın Sesi 
dergileri revizyonizme karşı olduğunu söyleyen bütün grupları kitleler 
önünde açık tartışmaya çağırdı. 
Kartal'da yapılan toplantıya yüzlerce devrimci katılmış, salon gelenleri 
almaz olmuştu. Herkes tartışmaları 
ilgiyle izlemişti. Bu toplantı solun 
birliğine hizmet etmiş, meselelerin, 
fikir ayrılıklarının tartışılarak çözülebileceğini göstermişti. 

Bu toplantıya Halkın Yolu da 
katılmıştı. Ancak Halkın Yolu daha 
sonra bu tür toplantılara yanaşmadı 
ve giderek tartışmaları önleyen bir 
çizgi izledi. Devrimciler arasında 
düşmanlığı körükledi. 

İki tutum ne kadar açık. Birinci 
tutur- fikir ayrılıklarının tartışılarak çözülmesini isteyen, fikir müca; 
delesi için çağrıda bulunan Aydınlık ve Halkın Sesi'nin tutumu. İkinci tutum ise tartışmalara karşı çıkan, farklı fikirler arasında düşmanlık körükleyen Halkın Yolu ve benzeri sahte sol grupların tutumu. Bu 
iki tutumdan hangisi solun birliğine 
halkın birliğine hizmet edebilir? 
Hiç şüphesiz birincisi, yani tartışmalar için çağrıda bulunan, fikir 
mücadelesine evet diyen tutum. 

Halkın Yolu ve benzeri grupların tartışmalara yasak koyan, tartışmanın yerine zorbalığı geçiren 
hatalı çizgisinin zararını en çok bu 
grupların içerisinde yer alan devrim 
ci insanlar gördü. Tartışmayan bir 
insanın fikirlerini geliştirebilmesi, 
doğruyu kavrayabilmesi mümkün 
mü? Siyaset ve teori diye ortaya atılan bir iki tekerlemeyi tekrarlayıp 
gerçeği kavramak mümkün mü? 

Nitekim bir dönem sonra Halkın 
Yolu içerisinde iyiden iyiye hayattan kopmuş, günlük gazeteleri bile 
takip etmez duruma düşmüştük. Fikir çatışması olmayınca ortada fikir 
diye de bir şey kalmamıştı. Halkın 
Yolu'nun ç;3şi*li sayılarını açın bakın: hemen hepsi bitbirinin tekrarıdır. Halka gerçekleri açıklayan fi- 


kirler canlı bir fikir mücadelesi sonucunda ortaya çıkabilir. Fikir mücadelesi ise tartışmayı gerektirir. 
Halkın Yolu ve benzeri gruplar ise 
bunun yerine küfürleşmeyi, yumruklaşmayı geçirdiler. 

İlginç bir örnek vermek istiyorum. 1 Mayıs 1977'de birçok insanın hayatına malolan kanli olaydan 
sonra Halkın Yolu içerisinde tartışmalar durdurulmuş, eleştiri yöneltenlere zorbalık uygulanıyordu. Hatamızı gösteren devrimcilere saldırıyor, küfurler yağdırıyorduk. Ve üstelik bunları devrimcilik adına yapıyorduk. Ben kendim bu olaydaki 
eylem çizgimizin maceracı ve başıbozuk bir çizgi olduğunu düşünmeme rağmen, benimle aynı fikir- 
de olan arkadaşlarla birleşip Halkın 
Yolu tekkesine karşı mücadele edeceğime, tekkenin gerici disiplini 
ile birleşip doğru düşünceleri bastırdım, tartışmalara karşı çıktım. 
Tartışmayı yok etmek insanı kendi 
düşüncelerine bile baskı uygulama- 
ya götürüyor. 

Halkın Yolu içerisinde ne zaman 
canlı bir tartışma ortamı doğsa dev 
rimci unsurlar bu tekkeden kopup 
devrimci saflarda birleştiler. Halkın Yolu'nu feshedip devrimci saflara katılma kararımızda böyle canlı bir mücadele ortamında alındı. 
Tartıştıkça devrimci düşüncelere sarıldık ve bölücülüğün, solun bölünmüşlüğünün temeli olan revizyonizme daha büyük bir cesaretle karşı 
koyduk. Ve sonunda solun sahtesiyle değil gerçeğiyle birleştik. 

Aydınlık meclisinin "Sol nasıl 
birleşecek” tartışmasına karşı çıkan 
küfür dolu mektupları okuyunca, 
tartışma üzerine zorbalık uygulamanın nasıl kendi zıttını doğurduğunu görüyorum. Zorbalık insanların 
kendi kafalarında, aralarında tartışmalarını * -ehgefliyemiyör« » Halka" 
hizmet etmek isteyen, solun birliğini isteyen, devrime gönül vermiş 
insanlar tartışıyorlar ve tartıştıkça 


“zorbalığı aşıp birleşiyorlar. 


HALKIN SESİ 


Bolu TicaretLisesinden 28 öğretmen 


OKULUMUZU BASAN 
4 POLİS SİLAHLARINI 
ÜZERİMİZE ÇEVİRDİ 


26 Mart 1979 Pazartesl günü sabahçı öğrenciler dağılırken, öğlenci 
öğrenciler sıra 'oluyorlar- 


ler. 


ne polisler okulu terketti- 


ÖĞRENİM NORMALE 
DÖNMÜŞTÜ Kİ... 


dilar. Arkalarından kendilerine yetişen öğretmen Orhan Erkanlı'yı 


görünce, öğrenciyi kolla- 


dı. Bu sırada Komiser y rından tutarak, ön bahçe- 
Muavini Zeki Erdoğaner, Öğrenim oo normale ye doğru sürüklediler. Bu 
Hacı Mehmet adlı polis- dönmüştü. Nöbetçi Öğ- sırada olayı koridordan 


ler öğlenci öğrenci Maksut Beykoz'a kimlik sor- lu 
dular. Öğrenci kimliğini Erkanlı 
göstermesine rağmen 
polisin tokadına maruz 


retmen Nurşen Çalıkoğ- 
ile öğretmen Orhan 
Saat 
bahçede dolaşırken 14 
AA 302 plakalı polis ara- 


gören nöbetçi müdür yardımcısı, Selçuk Ünlüönen, "Öğrenciyi nereye 
götürüyorsunuz? Ben 
müdür yardımcısıyım. Şu 


15.10'da 


kaldı. Öğrenci, "Beni niye dövüyorlar?" diye ağlamaya başladı. Olaya 
tanık olan öğretmenlerden Fatma Güleray, Meserret Çarıkçı ve İsmail 
Açıkalın, öğrenciyi içeriye aldılar, Arkasından 
da polisler okul içine girdiler. O anda nöbetçi öğretmenlerden Nurşen Çalikoğlu'yla Servet Yaman, "Öğrencileri korkuttunuz, amacınız nedir? İdareye başvurun" 
dediklerinde: Servet Yaman'ın kolundan tutarak, 
"Yürü karakola, langur 
lungur etme" diye karşılik verdiler, Diğer nöbet- 
Çi öğretmenin ikazı üzeri- 


bası hızla okul bahçesine 
girdi. Arabadan dört polis hışımız inerek okul koridorlarına 
girdiler.Öğrenciler dersteydiler. Dersi olmayan 
bir öğrencinin yakasına 
yapışarak, "Bu mu, bu 
mu?" .diye bağırdılar. 
Nöbetçi öğretmen: "Okulda görevli kişiler var, 
onlarla görüşseniz" demesine rağmen daha önce nedensiz sopa yemiş 
olan öğrenci polisleri görünce, paniğe kapılıp 
kaçmaya başladı. Polisler bu öğrencinin peşine 
düştüler. Okulun arka 
bahçesinde öğrenciyi 
kıstırıp coplamaya başla- 


İLAN 


T.C. Bursa Asliye 5. Hukuk Hakimliği 


1978/764 


Davacı Nefise Selçuk tarafından davalı Musa Selçuk aleyhine açılan boşanma davasında; 

Davalı Musa Selçuk'un bulunamadığı adresi meçhul ` aldığı anlaşıldığından dava dilekçesı gazete ile ilan ettirilmiş, duruşmada bulunmaması sebebiyle gıyap kararının gazete ile ilanına karar verildiğinden duruşmanın bırakıldığı 
3.5.1979 günü saat 9.30 da mahkemeye gelmesi 
veya bir vekille kendisini temsil ettirmediği 
takdirde duruşmanın H.u M.K.nun 405 maddesi 
gereğince gıyabında icra kılınacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunür. 


2.4.1979 
2.4 (Basın: 13469-360) 


anda da görevliyim. Bir 


şey varsa haberimiz olsun" deyince: Polislerden, "Sen fazla konuş- 


ma, konuşacaksan aşağı- 
ya gel. Yoksa seni de götürürüz" dediler. Öğretmen Selçuk Ünlüönen 
bahçeye çıktığı sırada 
aynı okul öğretmenlerinden Mahir Kurt, Necdet 
Çakmak, İsmail Açıkalın 
lise yönünden geldiler. 
Durumun ne olduğunu 
anlamak için öğrenciyi 
coplamakla meşgul olan 
polise yaklaştılar. Polisler öğrenciyi bırakıp nöbetçi müdür yardımcısına 
saldırdılar. 


OKUL MÜDÜRÜ DE 
COPLANIYOR 


Okul Müdürü Hasar 
Gündoğdu, nöbetçi öğretmenlerden Servet Yaman Mehmet Altundağ, 
Ali Çakır olay yerine geldiler. Okul Müdürü: "Ben 
okul müdürüyüm. Yetkiliniz kimse, onunla görüşmek istiyorum. Neden 
önünüze geleni copluyorsunuz?" diye sordu. Polislerden biri, "Sen karışma, biz istediğimizi istediğimiz gibi götürürüz" 
diyerek müdürün yakasına yapıştı. Bir yumruk 
da ona salladı. Sonra da 
coplamaya başladı. Öğretmenler araya girdiler. 
Bu kere de öğretmen 
Servet Yaman saldırıya 


BİR PARTİ DOLUSU HİZİP VE 
TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ 


"İÜ Yİ bir kızılderili, 
ölmüş bir kızılderilidir.* Amerikalı gazeteci William B. Vickers'ın 
1879 yılında kızılderililer 
için söylediği bu sözleri, 
1979 yılı Türkiyesinde 
düşmanları CHP için şöyle söylemektedirler; "İyi 
bir CHP, hiziplere bölünmüş, tekke menfaatları 
peşinde koşan, pusulayı 
şaşırmış bir -CHP'dir." 
Ve ne yazık ki, bu olgu 
adım adım gerçekleşmektedir. Hem de en başta 
CHP'ye yön veren kadrolar eliyle... 

Dokuz hizip, bir o kadar da hizip içi küçük 
grupçuklar... Bunlar arasında ipe sapa gelmez bir 
didişme... 

Türkiye'nin en ağır 


buhran döneminde ikti-. 


dar koltuğuna oturmuş 
ve altı milyon üyeyi çatısı altında toplamış bir 
partinin kademe kademe 
tüm sorumluları parti içi 
bir "fetret devri"'ni kendi 
dar grup çıkarları için 
kullanabilmenin yoğun 
çabası içindeler. "Genel 
Merkezciler"', "'Topuzcular”, "Baykalcılar", ""Belediyeciler"', "Üçüncü 
Dünyacılar"', "'Kompüterciler", "Özyönetimciler", 
"Beşler" ve "'Saylavlar"' 
hangi amacın peşinde 
koşturuyorlar? Bunun 
tek cevabı vardır; 1981' 
de yapılacak genel seçimlerde milletvekilliklerini 
sağlama almanın peşinde; Partide mevki kapma 
peşinde; iktidar olmanın 
verdiği olanakları çevrelerinin yararına sunma 
peşinde; Delegelerini 
kamu kadrolarına yerleştirme peşinde; eş-dostun 
kişisel sorunlarını devlet 
dairelerinde çözümleme 
peşinde. Bu çabaların sa- 


Taylan Erten 


İktisatçı-Gazeteci 


leri budur. Bugüne kadar, 
CHP içindeki mücadelelerden ciddi ve sağlam bir 
çizginin ortaya çıkmamış 
olması da bu niteliğin 
pratikteki kanıtı olarak 
değerlendirilmelidir. 
CHP'deki bu salgın hastalik, bir milletvekili tarafından parti gruplarının 
ortak toplantısında şu 


sözlerle ifade edilmektedir; "Bazı bakanlar kendi 


hizipleri dışında kalan 
partililere, bakanlıkların 
çevresinde Çin duvarları 
örmüşlerdir. İktidarımız 
ganimet paylaşma dönemi yaşıyor. Cumhuriyetin kuruluşunda görev alan bir partinin tarihin bu 
döneminde bu tür olaylar yaşaması talihsizliktir. 
Parti organları iyi çalışmiyor, kendi talimatı (hizipleri olacak) dışındaki 
hizipleri o dinlemiyor." 
Partisinin içinde bulunduğu durumu talihsizlik 
olarak değerlendiren bay 
milletvekilinin tesbitine 
katılmakla birlikte şunu 
da eklemek gerekiyor; 
Bu talihsizlik, yalnız 
CHP'nin değil, çok önemli iç ve dış meselelerin ortasında kendine bir 
çıkış yolu arayan Türkiye'nin ve 45 milyon halkın talihsizliğidir. Önemli 
olan budur. Sosyal bir 
varlık olarak partiler, 
bağrında yaşadıkları toplumun özellik ve meselelerini bağrında barındırırlar. Bu nedenle, partilerin 
sınıf temellerinden kayşnaklanan değişik boyutta 


yisını daha . onlarca; ye- £ meselelerin: zaman zaman 


belkide yüzlerce artırmak 
mümkün. 
Hiziplerin esas nitelik- 


Anarşinip 


böylesi 


uğradı. Bir polis de tabancasını çekti. Bir diğer 
polis makinalıyı öğretmen Necdet Çakmak'a 
çevirerek, "Dağılın, 
yoksa yakarım" dedi. 
Öğretmenler geri çekildiler. Öğretmenlerden Servet Yaman ve Selçuk 
Ünlüönen coplanarak arabaya bindirilip götürüldüler. 


Bu olaya ne yardan, 


bakarsak bakalım bir 
tertiptir. o Okulumuzun 
iki gün öğrenimden kalmasına neden olmuştur. 
Öğrencilerin, özellikle 
kız öğrencilerin şok geçirmelerine neden olmuştur. Okul Müdürü de dahil bazı öğretmenler dövülmüştür. o Onurlarıyla 
oynanmıştır. 


Olayı gerekli yerlere 
ilettik. Şimdi yetkililerden önlem almalarını 
bekliyoruz. 


parti içinde mücadelelere 
yol açması kaçınılmazdır. Önemli olan, bu tür 
mücadele ` ortamlarının 
hangi amaçlar için değerlendirildiğidir. CHP'de olup bitenlerden çıkarılacak sonuç; cereyan eden 
kaynaşmanın sağlıklı bir 
çizgi ve ilke mücadelesine 
değil, kargaşayı dar grup 
çıkarları için derinleştirmeye yönelik olduğudur. 
Hepsinden daha önemlisi 
de, parti önderliğinin ayni zaaflar içinde ne yapacağını bilmez durumda oluşudur. 


Kargaşa kime 
hizmet ediyor? 


CHP'yi selamete götürmediği açık olan bu 
siyasal kargaşa yalnız iktidar artisini kemirmekle} miyor. Esas olarak, 
içi Kaderini anarşiye ve 

delerin çözümsüz 
yasına bağlamış, halk 
manlarını; dışta ise 
jta Sovyet sosyal-emtyalistleri olmak üzere 

i süper devletin Türkiye 
! zerindeki emellerinin aim adım gerçekleşmesiae hizmet ediyor. Çünkü 

iktidar olmayı "ganimet 
paylaşma'' dan ibaret gören bir zihniyet; bugün 
solculuğu dışta Sovyet 
hayranlığı, içte sahte 
TKP ile kolkola girmek 
ve çeşitli revizyonist akımlarla utangaç ilişkiler 
olarak gören zihniyetle 
birleşerek CHP içinde 


/ 


İLAN 


İstanbul 10. İş Mahkemesi Hakimliğinden: 


Davacı S.S.K. Genel 


Dosya No: 978/4 E. 


Müdürlüğü tarafından davalı 


Basriye Demir aleyhine ikame olunan alacak davasının 
yapılan duruşmasında: 

Okmeydanı, Mahmut Şevket Paşa Mah. Ademağa 
Sok. No:4 Şişli-İstanbul adresinde mukim dayalı Basriye Demir adına çıkarılan dava dilekçesine _ havi teb 
ligat bilâ ikmal iade edilmiş olup, ayrıca gerek zabıta 
marifetiyk ve gerekse tesbit edilen diğer adreslerine çıkarılan tebligatlar da bila ikmal iade edilmiş olduğun- 
dan ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

Karar gereğince, duruşmanın bırakıldığı 13.6.1979 
çarşamba günü saat 10.15'de İstanbul 10. İş Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız, aksi takdirde 
ilanen giyap kararı çıkarılacağı tebligat yerine geçerli 
olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 4.4.1979 

(Basın: 2761-361 


“ilericilik'' ve "'sosyalistlik” adına taht kurmuş durumdadır. İlki ne 
kadar yoz ve ilkel bir.anlayışsa, ikincisi Türkiye 
için tehlikenin en büyügü ve yanlışların en affedilmezidir. 

CHP'nin yaşadığı bu 
olgu, partide "'ilericilik"' 
görünümü ardında gericilikle uzlaşmanın maddi 
bir temelinin bulunduğunu göstermektedir. 
Böyle bir temel üzerinde 
oluşturulan yanlış siyaset 
anlayışı da, CHP'nin bir 
kanadını o Türkiye'deki 
Rus beşinci kolu sahte 
TKP'ye teslim olmaya 
götürürken, anarşi ve içsavaş kışkırtıcılığının öteki ucu olan faşist 
MHP'ye gözyumma ve işi oluruna bırakma gevşekliğini de beraberinde 
getirmektedir. 


Zaman daralıyor 


Hizipçilik , burjuvazi- 
nin feodal ideolojiden 
devraldığı bir kötü mirastır. Parti içinde kişisel 
menfaatlara dayalı prenslikler kurma hastalığının 
faturasını Türkiye halkının ödemesine umursamazlıkla bakmak, bencilliğin ötesinde, yurtseverlikle kesinlikle bağdaşmayan bir durumdur. 

Bugün CHP'nin üst 
kadrolarını oluşturan 
milletvekilleri, parti yöneticileri ve parti önderliği, içinde bocaladıkları 
kaos ortamında bir an 

sadurup:yhalkaz ve ülkeye 


verdikleri zararı düşünmelidirler. 
Parti önderliği, top- 


lam milletvekili sayısının 
yaklaşık üçte birini, hangi yanlış siyasetin sahte 
TKP'nin etki alanına ittiğini sorumlulukla ve ciddiyetle düşünmek zorundadır. "Saylav"' payesine 
lâyık görülen milletvekillerinin ilişkilerinin hesabını sormalıdır. Bu "saylav"'lardan birinin, başına 
buyruk biçimde kalkıp 
Rusya'nın güdümündeki 
"Barış Konseyi" tarafından düzenlenen "Çin'i 
Protesto" toplantisına 
hangi yetki ve sıfatla katıldığını araştırmalıdır. 
Bir başka "saylav"'ın İGD 
üyeleriyle birlikte kimin 
nam ve hesabına "'Havana'da bayram" yapmaya 
gittiğini kendisine de, 
halka da açıklamalıdır. 
Daha başka "saylav"'la. 
rın, Ereğli Demir ve Çelik İşletmelerinde çalışan 
binlerce işçinin devrimci 
sendika mücadelesini, 
Rusya taraftarı Maden-İş 
hesabına baltalama cesaretini kimden ve nereden 
aldıklarını ortaya koyabilmelidir. Dahası, Parti 
önderliği, binlerce üreticinin sırtında ağalık sürmeye çalışan ve Köy- 
Koop'u sahte TKP'ye teslim etme mücadelesinin 
bayraktarlığını yapan bir 
diğer "saylav"'ın marifetlerine gözyummanın he - 
sabını sorma cesaretini de 
gösterebilmelidir. 


Müracaat: 49 85 80 


SAHİBİNDEN 


69 model tek kapı 
Anadol. 
Tel: 61 52 20/34 


KAYIP—Kredi kartım, 
Gazi Eğitim ' Enstitüsünden aldığım pasom gaspedilmiştir. Hükümsüzdür 

Zarif Doğan 


Ancak, bu cesareti 
gösterebilmenin baş koşulu, 45 milyon halkla 
birleşmektir. Halkla birleşmenin yolu ise, hizip 
didişmelerinden değil, 
bağımsızlık ve demokrasiden geçmektedir. Ve 
çetin bir mücadeleyi göze 
almayı gerektirir. 

İktidar partisinin önündeki zaman hızla erimekte, attığı her adım 
yanlışları düzeltme şansını azaltmaktadır. Bu 
kötü gidiş, aslında CHP için doğru değerlendirildiğinde çok önemli dersleri de içinde barındırmaktadır. Dünyadaki istikrarsızlığın kaynağının 
iki süper devlet arasındaki rekabet ve hegemonya 
mücadelesi olduğunu 
tespit etmek zorunludur. 
Türkiye'nin ağır buhranı- 
nın köklerini de bu olgunun derinliklerinde görmek gerekmektedir. CHP 
onbeş ay önce iktidar olduğunda bu gerçeğin 
tam zıddı bir noktadan 
harekete geçmiştir. Bağımsızlık demiş; bağımlılığı artıracak bir denge ve 
uzlaşma siyasetine sarılmıştır. Türkiye'deki anarşinin esas gücünü "siyasi 
belge"' imzaladığı Sovyet 
sosyal-emperyalizminden 
aldığını ısrarla görmezden gelmiştir. 

Kıbrıs ilmiğini sıkanlların başında Rusya'nın © 
bulunduğunu; (o Ortadoğu'daki ateşi körükleyen 
yeni çarların ayni zamanda, Ege ve Akdenizi 


»de bulandıran çamur ol- 


duğunu bir türlü kavramak istememiştir. CHP, 
ülkemiz için en büyük 
tehditi oluşturan gücün, 
aynı zamanda kendi varlığını da ciddi biçimde 
tehdit eden güç olduğunun farkında değildir. 
Sahte TKP'nin Türkiye" 
de kimin sırtından güç 
toplamakta olduğunu ve 
hangi emperyalist hesabına kargaşa ve bölücülük 
siyaseti izlediğini tesbit için iktidar partisinin uzağa gitmesi gerekmiyor. 
Kendine baksın, yeter... 

Ekonomiyi ayakları üzerine oturtma girişimlerinin verdiği sonuçlar da 
ortadadır. Türkiye'nin ve 
halkın sırtına sürekli yük 
vurma siyasetinin adı her 
ne kadar "kendi gücümüze dayalı" ekonomi ya- 


BULMACA 


ratma olarak konulmuş- 
sa da, gerçekler bunun 
doğru olmadığını her an 
göstermektedir. Bağımsızlıkçı bir dış siyaset 
tespit edilmeden, başta 
Rusya olmak üzere iki süper devletle araya kalın 
bir çizgi çekilmeden, |- 
kinci Dünya Ülkeleriyle 
eşitliğe ve karşılıklı çıkar 
temeline dayalı ekonomik ilişkiler kurmak için 
mücadele = etmeden, Üçüncü Düny. Ülkelerinin 
saflarına yönelmeden 
buhran milli menfaatlere 
ve halkımızın yararına 
çözümlemeye imkan 
yoktur. IMF'ye kafa tutar görünüp, onun istediği her ekonomik düzenlemeyi yapmak halka karşı 
dürüst bir tutum değildir. 
Yabancı sermayeye tek 
yanlı açık bonolar hazırlamanın da bağımsız ve 
kendi gücüne dayalı ekonomi kurmakla uzak-yakın bir ilgisi yoktur. İçeride anarşi ve terör çetelerinin üzerine yürümemekle, halkın ekmeğine 
zam üzerine zam yapmak 
birbirini tamamlayan iki 
yanlış siyasettir. Sonuç 
olarak, kitleleri katmerli 
zincire vurmaktan başka 
birşeye yaramayan bu tutum; yani halka güvenmeme, onunla birleşmeme tutumu ekonomik 
çöküntüyü (| hızlandıran 
başlıca etkenlerden biridir. 


Bu tutum aynı zamanda, demokrasiyi geliştirmeye değil, köreltmeye, o sahteleştirmeye 
hizmet etmektedir. Ve 
,gene bu tutum, sağlam ve 
kendi gücümüze dayalı 
bir ekonomi yaratma iddiasını temelden çürüten, 
t Eğ 
rini, bir demagoji mertebesine düşüren vahim 
yanlışların sonucudur. 

Bugün CHP içinde hizipçiliği o körükleyenler, 
siyasi mücadeleyi kişisel 
ikbal aracı olarak görenler şu noktayı çok iyi 
-kavramalıdırlar; attıkları 
her adım kendilerini kitlelerden uzaklaştırmakta, 
partilerinin yıldızını söndürmektedir. Bu onların 
meselesidir. o Halkımızın 
meselesi ise birleşmek ve 
bağımsız bir ülkede gerçek bir demokrasiyi, güçlü bir ekonomiyi inşa etmektir. Zor olan, ülkemizin geleceğini aydınlatan 
bu yolda halkla birlikte 
yürümektir. Kolayı ise, 
bencilliğin, / hizipçiliğin 
ve çıkarcılığın dört duvarı arasında yitip gitmektir. Şimdilik yaptıkları 
da bundan ibarettir. 


SOLDAN SAĞA: 1) 
Geminin bir bölümü - Küçük torba. 2) Kimyada Radon'un simgesi - Tersi magara - Çok taneli bir mey- 


va - İşaret. 3) Yaşar Kemal'e Fransa'da ödül ka- 


zandıran romanı - Tersi 
saf, katıksız. 4) İnce anlamlı, şakalı söz - Buğday 
ve kuru yemişle yapılan 
bir tatlı, 5) Genişlik - Özürün yarısı - 'Sözün kısası' anlamında bir bağlaç. 6) 
Dünyanm uydusu - Kayseri dolaylarında, volkanik bir dağ. 7) Cerrah bıçağı - Bir şeyi yapmayı yada 
yapmamayı belirleyen iç güç. 8) Tersi yemin - Mahkeme kararlarını denetlemekle görevli, yüksek düzeydeki 
hukuk kurulu. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Büyük bölümü buzullarla kaplıolan, dünyanın en büyük adası. 2) Tanınmış - 
Japon para birimi. 3) Bir kamu iktisadi teşekkülünün 
simgesi - Tersi yemek. 4) Tersi dantela 5) Bir ilimiz - 
Tersi dünya, zemin. 6) Uzak, kenarda kalan. 7) Bir 
bayan giysisi. 8) Tersi ışın (eski dil) - Tersi bir emir. 
9) Kimyada Kripton'un simgesi - İhtar, ikaz. 10) 
Tersi tasarlanan biçim. 11) Canavar düdüğü - 'Bile, 
hatta' anlamında bir bağlaç. 12) Üzme, sıkıntı verme (eski dil) - Tersi melekç. 


Sina Çıladır 


Maceracılık ve 
. 
bir mektup 

Son günlerde özellikle Doğu Bölgelerimizde- 
7 ki okurlarımız bizden Maceracılık konusunu ele 
almamızı istiyorlar, Kimi okurlarımız da 1970- 
71 döneminin toplu bir değerlendirmesini yapmamızı. . . İkinci istek, bu köşenin sınırlarını aşıyor. Ama ilk fırsatta bu görevi bir başka biçim altında yerine getirmeye çalışacağız. 

Maceracılık konusunu ele almamızı isteyen 
okurlarımızın özellikle Doğu Bölgelerimizden 
olması dikkat çekici. Ama, bize kalırsa, pek şaşırtıcı değil. Çünkü ülkemizin Doğu Bölgelerinde son bir iki yıldır olağanüstü bir hareketlilik 
var. Doğu Bölgelerimizde bir yandan faşistler, 
öte yandan da her türden ve her boydan revizyonistler-oportünistler fink atıyorlar. Mezhep ve 
milliyet ayrımı habire pompalanıyor. Şu sıralar 
Doğu Bölgelerimiz her türden siyasi gericiliğin 
karargahı durumunda. Her türden siyasi gericilik 
Doğu'lu emekçileri birbirine kırdırmak, ülkemizi gerici bir iç-savaşa sürüklemek için olmadık 
oyunlar peşindeler.. . Siyasi gericiliğin bir başını MHP, diğer başını da "TKP" görünümlü 
Sovyetler Birliği çekiyor. 

Biz bu köşede sık sık MHP'nin ve "TKP"'nin 
kargaşalık siyasetine dikkati çekmeye çalıştık. 
Bireysel terörizmin "'TKP"' ile MHP'nin değirmenine su taşıdığını söyledik. Dahası, "'devrimcilik", "solculuk" adına girişilen eylemlerin halka karşı bir karaktere büründüğünü belirttik. 
Devrimciliğin temel kriterinin halkla bütünleşmek, halkın özgürlük-bağımsızlık mücadelesine 
ışık tutmak olduğunu vurguladık. 

Bu gerçeği görenler de var, göremeyenler de.. 
Göremeyenlerden bolca "eleştiri" alıyoruz. Görenlerden destek mesajları ve hayatın içinden 
çıkan taptaze bilgiler, dökümanlar. .. 


Bize ulaşan son okür mektupları içinden, İmam-Hatip Lisesinde okuduğunu söyleyen 16 
yaşındaki bir öğrencinin mektubu çıktı. Mektup, Kars'tan postaya verilmiş.:16 yaşındaki okurumun ismini (bilinen nedenlerden ötürü) saklı 
tutuyorum. Ama, mektubunun bazı bölümlerini 
size aktaracağım. 16 yaşındaki İmam-Hatip Lisesi öğrencisi, onun deyimiyle "sahte sol"'un 
marifetlerini bakın ne güzel anlatıyor: 

"Sina Abi, 

Ben Kars İmam-Hatip Lisesinde okuyorum. 
16 yaşındayım (...) Sizin eskiden Mahir Çayanin arkadaşı olduğunuzu duydum. Kars'ta 
Mahir Çayan' tuttuğunu söyleyen bazı gruplar 
Aydınlık okuyanlara saldırıyorlar. D.Yol'un dişındakilerin hepsi böyle... Bunlar niye saldırıyorlar? İnsan hiç fikirden dolayı birbirine saldırır mı? Bir zamanlar H. Kurtuluşu taraftarları 
Aydınlık gazetesinin Kars'a gelmesini engellediler. Halk bu hareketleri hiç sevmiyor. Kars'ta 
maceracılık çoktur. 

(..) 

Kars ta ırk ayrımı vardır. Apocular sürekli 
bize saldırıyorlar. Kimin elinde Aydınlık gazetesi görseler 'Vay bunlar Aydınlık okuyor' diye 
saldırıya geçiyorlar. (...) Hiç bir kitabı okudukları yoktur. İlerici yönleri yoktur. Her bir 
ağızdan birer söz almışlar. Birisi bir bomba atsa, 
birisi bir adam öldürse, ona 'kahraman'dır diyorlar. 'Bundan*sonra bizim ağzımız konuşmayacak, silahımızın ağzı konuşacak' diyorlar. 

Bunların anlayışına göre İmam-Hatip Okulunda okuyanların hepsi 'gerici'dir. Halbuki İmam-Hatip Lisesinde okuyanların çoğu köylü 
ypcuklarıdır. Faşist değillerdir. 

Sahte solcular dergi çıkartıyorlar. Sonra zorla satıyorlar. Simitçilik yapan ve 7 nüfusu suklayan bir adama dergi uzattılar. Adam dedi ki: 
“Benim kârım ne ki bana veriyorsunuz?' Dinlemediler. Hem dergiyi verdiler, hem de 50 liralık 
makbuz kestiler. 

Sıkıyönetimin gelmesine halk sevindi. Sahte 
solcular çok aşırı gidiyordular. Sıkıyönetimden 

-evvel sabaha kadar sokaklarda dolaşıyordular. 
Halk bunlardan çekiniyordu. Sahte solcular 
hem “Sıkıyönetime karsıyız' diyorlar, hem'de 
hareketleriyle bunu davet ediyorlar. U.Bardakçı'nın ölüm yıldönümünde 7 yere bomba 
atıdı. Şimdi her köşebaşında askerler bekliyor, gelip geçeni arıyorlar. " 


*** 


İnanın, son günlerde aldığımız okur mektupları içinde bizi en çok sarsan bu mektup 
oldu. Karslı genç, dikkàt edilecek olursa, 
mektubunun başında, “devrimcilik” adına 
yapılar soygunlar için, çağrışım yoluyla, bize de sitem ediyor. Bir bakıma, 7 nüfuslu simitçiyi "devrimcilik" adına soyan namussuzları bize şikayet ediyor. 

Karslı gencin mektubunu okuyup bitürdikten sonra uzun uzun düşündük. Yıllar öncesine uzandık. Kâzım'ın, Mahir'in, Ulaş'ın ve 
bugün aramızda bulunmayan diğer arkadaşların subjektif niyetlerinin, bugün, pratik-siyaset 
içinde böylesine çarpıtılmasının sorumluluğunu ve acısını tepeden tırnağa bir kere daha 
hissettik. 

Şimdi biz buradan "devrimcilik" adına, 
—istelik bugün hayatta olmayan, yani bir bakıma savunmasız durumdaki arkadaşların adını da kullanarak— 7 nüfuslu emekçiyi soyan 
namussuzlara sesleniyoruz: 

Siz değil "devrimci", aşağılık bir haydut bile 
değilsiniz! Hangi haydut 7 nüfuslu bir simitçiyi 
soyabilecek kadar aşağılaşabilir ki? 

Bu kimselerin “lider"lerine de bir çift sözümüz var: 


Eğer "geçmiş"'e zerre kadar saygınız varsa, 
halka karşı girişilen bu hareketleri engelleyin! 
` Buna gücünüz yetmiyorsa, gücünüzün yetmediğini mertçe halka açıklayın: Çok geç de olsa 
bu dürüstlüğü gösterin!.. 

Mahirler, Ulaşlar eğer bugün hayatta olsalardı, kendi adlarına 7 nüfuslu simitçilerin soyulnasınz herhalde izin vermezlerdi. Buna kesin. 
likle inanıyorum... 


11 Nisan 1979 


İran, yabancı bir devleti 


Belucistan'da karışıklık 
çıkartmakla suçladı 


gran'da Devrim Mahkemeleri 
ılk kez beraat kararı verdi 
©Kosr Hapishanesini gezen bir grup avukat, 


tutukluların BM standartlarına 
uygun şartlarda tutulduklarını açıkladı 


TAHRAN (AJANSLAR) 


İran Geçici Devrim Hükümeti dün "Yabancı bir 
devleti" İran'ın Sistan- 
Belücistan eyaletinde 
karışıklıklar kışkırtmakla 
suçladı. İran hükümeti 
ayrıca Afgan hükümetinin, İran'ın Afganistan'ın 
içişlerine karıştığı yolun- 

-daki suçlamalarını da 
reddetti. 

İran Başbakan Yardımcısı Amir İntizam basın mensuplarına hangi 
yabancı devletin Belücistan eyaletinde "karşı 
devrimcileri" kışkırttığını. belirtmedi. tizam, 
yalnızca eyalette "halkı 
kışkırtan bazı yabancıların yakalandığını" açıkladı, Siyasi kaynaklar 


Kampala’da 
çatışmalar 
şiddetleniyor 


Uganda yetkilileri 
4 gazetecinin 
öllirüklüğüni 
doğruladı 


NAİROBİ 
Uganda rejimi yetkilileri, "Silahlı dört Avru- 


palı paralı askerin" kurşuna dizildiğini açıkladı. 

Üç gün önce Kenya" 
dan bir sandalla ayrılarak, Viktoria gölünü geçen, ikisi Batı Alman ikisi İsveçli dört gazeteci 
Uganda'da kaybolmuşlardı. Hiç bir yabancı gazeteciye giriş vizesi vermeyen Kampala rejimi, 
dün yaptığı açıklama ile 
bu dört gazetecinin öldürüldüğünü doğruladı. 

öte yandan, Kampala'dan gelen haberlere göre, İdi Amin'e muhalefet 
eden güçlerle devlet başkanına bağlı birlikler arasındaki çatışmalar bütün 
şiddetiyle sürüyor. 

İdi Amin rejimine yardım etmek ve başkent 
Kampala'nın düşmesini 
engellemek için uzun süredir ülkede bulunan Libyalı askerlerin o halen 
Uganda'yı terkedip terketmediği kesin olarak 
belli olmadı. 

Romanya Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku 
onuruna t 
bir yemek veren Libya 
Devlet Başkanı Albay 
Muammer Kaddafi, ülkesinin Uganda-Tanzanya 
çatışmasında taraf olmadığını öne sürdü. 


ABD Dışişleri 
Bakanlığı 
sozcusunun 
iddiası: 
"Pakistan 
bir kaç yıl içinde 
atom bombası 
patlatabilir” 

WASHİNGTON (AA) 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hodding 
Carter, ülkesinin Pakistan'a ekonomik ve askeri 
yardımı kesme kararı ile 
ilgili bir açıklama yaptı. 

Pakistan'ın birkaç yıl 
içinde ilk atom bombasını 
patlatabileceğini belirten 
Hodding Carter, Washington'un nükleer silahların 
yayılması konusunda 
haklı endişeleri olduğunu 
söyledi. H. Carter, Pakistan'n ABD hakkındaki 
suçlamalarını reddetti. 
Pakistan, ABD'nin ekonomik ve askeri yardımı 
kesme kararının alınmasında siyonist çevrelerin 
parmağı olduğunu öne 
sürmüştü. 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hodding Carter atom bombası yapımında kullanılan zenginleştirilmiş uranyum üretme tesislerinin yapımın- 
dan vazgeçilmesi için Pakistan Hükümeti ile uzun 
süre görüşmeler yapıldığını, ancak bir sonuç alınamadığını söyledi. Carter, 
bu durumda "nükleer silahlanma yarışına katıian ülkelere hiç bir şekilde yardım yapılmamasını" öngören ABD yasala- 


rının uygulandığını bildirdi. 


rp'ta 


Amir İntizam'ın demecinin Afganista'a yönelik 
olduğunu ileri sürmektedirler. 


İDAMLAR VE 
BERAAT KARARI 
10 Nisan günü Gazvin, Tahran, Borucerd 
ve Erdebil kentlerinde 
4 kişi daha idam edilirken, İslam Devrim Mahkemesi de ilk kez 16 sanık için beraat kararı 
verdi. 


için cezası bir yıla indirildi. 

İran'daki siyasal kaynaklar mahkemelerin kararlarındaki bu değişikliğin yüksek düzeyde bir 
müdahale sonucu olduğunu belirtiyorlar. 

Öte yandan Geçici Devrim Hükümetinin ve İran 
İnsan Hakları Hareketinin davetlisi olarak çeşitli ülkelerden bir grup avukat Tahran'a geldi. Kasr 
Hapishanesini gezen avu- 


Batı bölgesine 50 bin Vietnam =~ 


Kani. 
çatışmalar şiddetlendi 


©PolPot'un Kamboçya'da olduğu yinelendi 


DIŞ HABERLER SER VİSİ 
Demokratik Kamboçya'nın Sesi 
Radyosu, işgalci Vietnam birliklerine karşı yapılan çarpışmaların çok 
sert bir (şekilde geçtiğini bildirdi. 
Radyo Vietnam birliklerinin yeni 
takviyeler alarak güçlerini artırmak- 
ta olduklarına da işaret etti. 

Yapılan açıklamada, "yok edilmek istenen Kamboçya ulusunun 
kurtarılması için bütün Kamboç halkının ara vermeksizin mücadele etme 
azminde olduğu" yinelendi ve 31 
Mart - 4 Nisan tarihleri arasında meydana gelen 15 çarpışmada, 225 Vietnam askerinin öldürüldüğü bildirildi. 

Bu arada "Le Monde" muhabiri 
Roland Pierre Paringaux, 15 bin Demokratik Kamboçya kuvvetinin direndiği Batı bölgesine, direnişin kırılması için Sovyetlerin çok miktarda 
ağır silah gönderdiğini haber verdi. 
Muhabir, Sovyet ağır silahlarıyla donatılmış Vietnam ve Heng Samrin 
kuvvetlerinin Mart sonunda 50 bin 
kişilik bir kuvvetle ve iki koldan 
bir saldırı başlattığını belirtti. Vi- 


sonra yetkili, Le Monde muhabirine 
verdiği özel demeçte, "Pol Pot Tayland'da değildir. Yabancı bir ülkeye 
sığınmayı da düşünmüyor. Ə Kamboçya'da kalacak ve ölene kadar mücadele ödecektir"' dedi. 


TAYLAND ORDUSU ALARMDA 


Demokratik Kamboçya kuvvetlerinin direnişini kırmak için ülkenin 
Batısındaki Piopet kentine doğru ilerleyen 50 bin kişilik düzenli Vietnam 
kuvvetleri karşısında Tayland, ordusunu alarma geçirdi. 

Tayland-Kamboçya sınırında askeri önlemler alan Tayland hükümeti 
yetkilileti, Vietnam saldırısı karşısında duydukları kaygıyı belirttiler. 


CADDELERE YENİ İSİMLER 
VERİLİYOR 


Vietnam işgalinden sonra Pnom 
Pen'de işbaşına getirilen Heng Samrin yönetimi, başkentte beslenme 
ve işsizlik sorunlarını çözmeye uğraşırken, cadde ve sokakların isim- 


(Aydinlik ki 
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GOLAN TEPELERİNİN BOŞALTILMASI 
GEREKTİĞİNİ HATIRLATAN 


Mısır Başbakanı Halil: 
Li zaf 
Israil e karşı savaşırsa 
Suriye'yi 


u ii bir 
7 Suriye 

toprağı 

olan 


©israil Güney Lübnan”ı bombaladı 


© israil'in çıkartma girişimi Filistinlilerce püskürtüldü 
© Barış Anlaşması metinlerinin teatisi ertelendi! 


'KAHİRE/BEYRUT 
. Mısır-İsrail Barış aniaşması metinlerinin teati töreni açıklanmayan 
bir nedenden dolayı ertelenirken, Kahire ile Tel 
Aviv arasındaki ilişkilerin 
gergin bir duruma geldiği 
bildiriliyor. 
Mısır Başbakanı Mus- 


m a e amam m a Ka va e mem m e ba na aş e 


Bu arada ilk kez Şah 


katlar, 
döneminin 16 yöneticisi 


hakkında beraat kararı letler'in standartlarına 
verildi. Tutuklulara iş- uygun olduğunu belirttikence yapmaktan yar- ler. Tutukluların yer- 


gılanan bir SAVAK gö-, 
revlisi üç yıl hapse mahkum oldu. Ancak görevli, pişmanlık gösterdiği 


VE DÜŞÜNCELER KARŞISINDA 
BOYUN EĞMELİ MİYDİM.’ 


© 


1971 baharında, bir gün, işten 
sonra yolda Ceng-huang'a rastladım. Konuşarak yürümeye başla 
dık. Ben, genç insanların hayattaki ideallerinden sözettiğimde 
Ceng-kuang şöyle dedi: "Bizim 
gibi insanlar ülkemiz için birşeyler yapmaya çalışmalıdır; idealimizin bu olması gerekir. 
Şimdiye kadar Çinde soğuk 
başlık yapmanın bütün süreci 
hakkında tek bir kitap yok. Ben 
bir tane yazmaya çalışacağım. 


"Bir kitap mt yazmak istiyorsun?" Şaşırmış ve heyecanlanmıştım. Şüphesiz, onun ne kadar sıkı çalıştığını, nasıl en güç 
işleri üzerine aldığını, teknik 
problemlerin içine nasıl daldığını 
iyi bir ekip yöneticisi ve Gençlik 
Birliği kadrosu olduğunu biliyordum. Ama, Ortaokul öğreniminden biraz fazla eğitim görmüş ve 
sonra altı yıl Halk Kurtuluş Ordusunda bulunmuştu. Böyle bir 
geçmişe sahip birinin, böylesine 
yüksek emelleri olması beni şaşırttı, Gerçi biraz daha düşündüğümde, o kadar da şaşırtıcı gelmedi. Bunun, Onun yüreğinden 
kopup gelen bir istek olduğunu 
görebildim. Ve Onun yardımcısı 
olmaya karar verdim. 


(ndan sonra, her nasılsa, her 
akşam fabrıka Kapısında karşılaşıyor ve eve birlikte yürüyorduk? 
Her şeyden konuşuyorduk; gün 
içindeki çalışmalar; insanın hayattaki amacı ve genç insanın 
hayatta oynaması gereken rol; stnav kâğıdını doldurmadığı için 
böbürlenen ve oazi yüksek vurok 
ratlara auyanarak, sıkı çalışanlarla alay eden gençlerhakkında neler 
düşündüğümüz ;. dahu sonra dörtlü çete olarak bilinecek bazı yöneticiler hakkında, hrIkın her an 
aana jazia şuphe duyması; ulRemizin dört modernleşmeyi nasıl 
gerçekleşlireceği; teknik sorunlar; aşk üzerine ` görüşlerimiz, 
birbirimiz hakkında neler düşündüğümüz ve buna benzer şeyler. 


an m m a a, a SS S A A a, m a a A A A A Son SS s 


şartlarının Birleşmiş Mil- 


lerinin rahat, yiyeceklerir yeterli olduğunu, aileleriyle 


izin verildiğini bildirdiler. 


Birkaç yıl önce aşk ve evlilik konularının baskı altına alınması gençlere doğru bir eğitim verilmemesi sonucu, evlenecek çiftin eşit sosyal statüye sahip olması erkeğin variikli olması gibi hatalı eğilimler ortaya Çıktı, 


hapishanesinin 


görüşmelerine 


ÇİN”de gerçek 
bir aşk hikayesi 
CANG LI-HAN 


"GERİ GELENEK 


Dörtlü çetenin güçlü olduğu 
günlerdeydi. Söylediğimiz hemen hemen herşey onların dogmalarının karşısındaydı. Bununla 
beraber, yanımda Ceng-kuang ol- 


duğu sürece daha cesurdum. Or- 


tak düşüncelerimiz ve duygularımız vardı ve onların doğruluğuna inanıyorduk. Fabrika, evlerimize uzaktı, fakat, onunla beraberken yol bana çok kısa gelirdi. 
Her ayrılışımızda konuşmadığımız daha bir sürü şey kalırdı. Asker üniforması içindeki görüntü- 
sü gözden kayboluncaya kadar onun arkasından bakar ve "'Ne ka 
dar iyi bir insan"' diye düşünürdüm. f 

Bir akşam Ceng-kuang bizim 
eve geldi. Bu ilk gelişiydi. Belki 
de bu anı çok uzun süreden beri 
beklediğim için, kalbim çarpıyordu. Ne yapacağımı, ne diyeceğimi bilemiyordum. Konuşma- 
ya başladı. Fabrikadaki küçük 
bir kazayı anlattı. Fakat bunu 
kunuşmak için gelmediği belliydi. Bunu bahane ettiğini anlamıştım çünkü o da tedirgindi. 
Rir süre sonra, *tedirginliğimiz 
geçti ve üzerinde saatlerce konuşabileceğimiz, bildiğimiz bir konu bulduk. Ama ikimiz de söylemek isteyip de içinden çıkamadığımız bir şeyler olduğunu hissediyorduk. 

En sonunda, annem öksürdü 
ve ancak o zaman vaktin çok geç 
olduğunu anladım. Onu kapıya 
kadar geçirdim ve birden ikimiz. 
de sustuk. Böyle bir şey şimdiye 
kadar hiç olmamıştı. Bir süre 
caddede yürüdük ve sonra ayrılmak üzereyken durduk. Yüzünü 
bana çevirdi ve yavaşça omuzlarımdan tuttu: "Li-han... Arkadaş 
olabilir miyiz?" Ay ışığında onun ciddi yüzünü gorebılıyordum. 
Aklıma söyleyecek hiç bir şey 
gelmiyordu. Sadece başımı salladım. Bundan sonra, hayat sanki 
çok daha güzel oldu. 

Bir gün ablam, hatıra defterimin içinde Ceng-kuangin resmini 


etnam'ın, direnişi, yağışlı mevsim 
başlamadan 
gelen haberler arasinda. 

Bu arada Pol Pot'un Tayland'a 
gittiği yolunda çıkan haberler üzerine isminin açıklanmasını istemeyen 
bir yetkili bu söylentiyi yalanladı. 
Taylandlı yöneticilerle 


"kırmayı" 


iya 


Tüm ülkedeki genç erkek ve kadınlar, gazetelere 
ve yazarlara bu hikayenin ve Cang Li-han'ın yazısı- 
nin ortaya çikardığı sorunlar 
düşündüklerini yazdılar. Aşağıda, bu mektupların 
bazılarından bölümler yer almaktadır: 


hedeflediği 


görüştükten 


xa 


at. 


sway AĞ, ETTET] 


Cang Li-han'ın annesi Vang Ceng- 
kuang'ın öksüz olduğunu duyunca 
bu evliliğe itiraz etmişti. 


buldu, Sırrım ortaya çıkmıştı. O 
akşam annem doğrudan doğru- 
ya, bir erkek arkadaşım olup 
olmadığını sordu. Güvenerek, 
Ceng-kuang hakkında herşeyi anlattım. Fakat onun yetim olduğunu ve küçük yaştaki erkek ve 
kız kardeşlerine bakması gerektiğini söyleyince, annemin yüzün- 
deki gülümseme donup kaldı. 
“Bak buraya" dedi. "Ablan kendine, üniversite eğitimi görmüş 
bir kadro buldu. Fakat, bu Ceng- 
kuang... siz ikiniz hiç de birbirinize denk değilsiniz. Şimdi anneni dinle ve onunla ilgini kes." 

En sonunda "Hayır, onu bırakmayacağım''diyebildim. 

“Peki, öyleyse bizden artık 
bir şey bekleme." 

Bütün gece ağlamaktan uyuyamadım. Benim öz annem nasıl 
böyle bir şey söyleyebilirdi? Anneme (o beslediğim (duygularla 
Ceng-kuang'a beslediğim duygular arasında kalmıştım. Kalbimi 
anneme bağlayan bağları nasıl 
kopartabilirdim? Yine de eski gelenek ve düşüncelere meydan okumak istiyordum. 

Ay ışığında pencereden dışarı 
baktım ve Ceng-kuang'ın odası- 
nın fırın gibi olduğu, ter içinde 
işine daldığı yaz akşamlarını düşündüm. Kimbilir kaç gün ve gece kitabının yazılarını ve şekillerini temize çekmeye yardım etmiştim! Ülkemize hizmet edecek 
ortak bir amaç için çalışıyorduk 
ve bu bizim birbirimize yakınlaşarak aşık olmamıza yol açmışti. Onu nasıl bırakabilirdim? 


YARIN: — 
| Ceng-kuang'la 


arkadaşlık ettiğimiz ` 


| kısa sürede yayıldı. | 


lerini de değiştirdi. 

Vietnamlı 
liği" sayesinde yapılan çalışmalar- 
dan sonra, Pnom Pen'de«i De Gaulle, Mao ve Tito caddelerinin isimleri 
değiştirildi. Bunun dışında, başken- 


Dörtlü Çete aşk ve evlilik konularını tabu ilan etmişti. 
Gençler aşktan sözedemiyor, yazarlar aşk üstüne vazamıyordu, Dörtlü Çetenin devrilmesinden sonra Çin'de bu olguların yaygınlasması büyük gürültü kopardı. Bugün 

kadın erkek ilişkileri nasıl ele alınıyor? İkinci bölümünü 
yayınladığımız Yu Yu-ven'in "Aşk Konusundaki Tutumların Yeniden Değerlendirilmesi"' başlıklı makalesi ve 
Cang Li-Han'ın kendi öyküsü olan “Çin'de Gercek bir 

Aşk Hikayesi"' bu soruna ışık tutuyor. 


Aşk konusundaki 
tutumların yeniden 


değerlendirilmesi 
YU YU-VEN 


© 


çalışma ve mücadele ile çelişmez 


hakkında neler 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
/ 


in'de 


tafa Halil, bir parlomento komitesi önünde 
yaptığı konuşmada, İsrail'in Golan Tepelerini Suriye. e devretmesi gere tiğini söyledi. Camp 


danışmanların “işbir- 


tn en büyük bulvarı olan Monivong, re iel ERİ 
Son-Ngoc-Minh adını aldı. birliklerinin işgal AR 
ki bütün topraklardan 


BUGÜNKÜ 
ÇİNDE ASK 


amsi 


4 asbal la p TEET] 


Pekin Posta ve Telgraf Bürosundan Liu Şu-min 
şunları yazıyor: ''Çocukken hikayelerde aşkla ilgili şeyler okudum. Fazla bir şey anlamadım ama 
mutluluk getiren soylu bir şey olduğunu hissettim. Fakat sonradan, bana aşkın bayağı birşey 
olduğu söylendi. Asla aşık olunmamalıydı. Cang 
Li-han'ın hikayesi bana gerçek aşkın ne olduğunu gösterdi." 

Vang Şeng-li adındaki bir denizci, şöyle yaziyor: "Deniz Kuvvetlerine Hobey Eyaletinde 
bir çiftlikte çalışırken katıldım. Sonra, yüksek 
okula gönderildim ve orayı bitirdikten sonra 
da Pekin'de işe başladım. Arkadaşlık ettiğim 
genç kadınla Hobey'deki çiftlikte bitlikte çalıduk, O 1973'te Tip Fakültesine gitti. Mezun 

i aynı çiftliğe Tip görevlisi olarak atandı 
Bu kadar uzağımda olacağını öğrenince onu bırakmayı düşündüm, Fakat Çang Li-han ile Vang Ceng- 
kuang'ı birbirine bağlayan idealleri ve duyguları 
okuyunca kendimden utandım. Şimdi, arkadaşıma 
onların hikayesini ve aynı zamanda, bir süre önceki 
hatalı düşüncelerimi anlatacak ve arkadaşlığımızı 
sürdürmeyi önereceğim." 


AŞK VE EVLİLİK KONUSUNDA 
KOUHNEMİŞ FIKIRLERİN 
KÖKU KAZINMALIDIR 


Pekin Troleybüs Işletmesinden Cang Cun-lin'in 
mektubu ise şöyle: "Tam aşık oldukları sırada 
böylesine ciddi engellerin ortaya çıkması elbette 
beklenmeyen darbelerdi. Ama gerçek hayatta böyle fırtınalara sık sık rastlanır. Evlenecek çiftin ailelerinin eşit sosyal statüye sahip olmaları gerektiği, 
kadının güzel olması, erkeğin mevki sahibi ve varlıklı olması gerektiği şeklindeki eski düşünce tarzi ve eski gelenekler, yüzyıllarca süren feodal toplumun halkın düşüncesini zincire vuran kalıntılarıdır. Dolayısıyla, bu yazıyı okumak rahatlatıcı 
oldu. Bana aşkın gerçek anlamını gösterdi. Bu 
eski gelenekler ortadan kaldırılmalı, aşk ve evliame köhnemiş fikirlerin kökü kazınmalıdır. 


AŞK,GENÇLERİDÜZGÜN 
BİR ŞEKİLDE OLGUNLAŞTIRIK 


Cen Cieh-fang, Güney Gansu Eyaleti Askeri Alt- 
Komutanlığır.dan bir asker: "Cang Li-han ve Vang 
Ceng-kuang'ın hikayesi bize, aşkın genç insanları 
iyi çalışmaktan alıkoymak şöyle dursun, aksine 
onların düzgün bir biçimde olgunlaşmalarına yardımcı olduğunu anlatiyor. Gorki'nin bir zamanlar 
yazdığı gibi, 'Aşk olmadan mutluluk olmaz. Gerçek aşk ruhu yüceltir ve insanlara daha iyi çalışmak ve yaşamak için ilham verir.' 

Tangşan'da Meteoroloji Bürosundan Vang Min: 
“Birkaç yıl önce aşk, bana bayağı bir şey, bir küçük burjuva duygusallığı gibi geliyordu. Proletar- 
ya, böyle düşünceler beslemez diye düşünüyordum. 
Ve birisine aşık olduğum zaman, bunu kendi kendime itiraf etmeye bile cesaret edemedim. Aşkın, 
proleter devrimcilerin hayatının önemli bir parçasi 
olduğu gerçeği, gözlerimi açtı." 


YARIN: 
Börtlü Çete'nin baskısından kurtulan gençler 


artık farklı düşünüyor 


geri çekilmesi gerektiğini hatırlatan Halil, "Eger Suriye, bu topraklarla ilgili olarak İsrail ile 
görüşmeye girerse, bu 
bölgeleri geri alacaktır. 
Aksi halde, Suriye uluslararası yasalara göre, işgal edilmiş topraklarını 
geri almak için savaşabilir. Bu savaş bir savunma savaşı olacaktır. O 
zaman da Mısır, Suriye' 
nin yanında olacaktır" 
dedi. 

İSRAİL'İN TEPKİSİ 

Halil'in bu açıklaması 
İsrail'de sert tepkilere 
yol açtı. Dışişleri Bakanı Moşe Dayan, Washington yönetimine gönderdiği bir mektupta, Halil'in 
açıklamasını protesto 
etti. Dayan, Mısır Başbakanının konuşmasının, 
barış anlaşmasının ruhuna aykırı olduğunu öne 
sürdü. 

İsrail Başbakanı Menahem Begin de, Enver 
Sedat'a gönderdiği bir 
mesajda, Mustafa Halil" 
in demecinin barışa hizmet etmediğini ileri sürdü. 

Kahire'deki yetkililer 
ise, böyle bir tepkiden 
haberdar (o olmadıklarını 
belirterek, Halil'in konuşmasına karşı gelebilecek protestoların geri 
verileceğini açıkladılar. 


İSRAİL'İN YENİ 
SALDIRISI 


Tel Aviv'de dün patlayan bir bomba bir kişinin 


ölümüneşi 6 kişinin yaran» 


lanmasına yol açtı, Olayı 
FKÖ üstlendi. 

Bomba olayından sonra İsrail Askeri Sözcüsü 
yayınladığı bildiride İsrail savaş uçaklarının dün 
18.30 sularında Güney 
Lübnan'ın Sur kenti dolaylarındaki Filistin 
kamplarını bombaladığı 
bildirdi. Henüz ne kadar 
ölü, yada yaralı olduğu 
tespit edilemedi 

AFP Ajansı Beyrut çıkışlı bir haberinde, İsrail 
komando birliklerinin Tir 
Kenti yakınlarında bir 
bölgeye çıkartma girişiminde bulunduklarını bildirdi. 

guney Lubnan'ın 
bu bölgesine yönelen saldırı, Filistinlilerin ve yerli 
halkın çabası sonucunda 
geri püskürtüldü. 

MISIR ÜÇÜNCÜ 
ORDUSU BÜYÜK BİR 
TATBİKAT YAPTI 

Orta Doğu Haberler 
Ajansının bildirdiğine göre, : Süveyş (kanalının 
güney kesiminde üslenen 
Mısır Üçüncü Ordusu, büyük çaplı bir tatbikat 
gerçekleştirdi. 


Somoza ABD'de 
dinlenirken... 


Sandinista 
Gerillaları Esteli 
kentini ele geçirdi 


MANGUA 

Nikaragua Devlet Başkanı Somoza, Paskalya 
tatili boyunca "'dinlen- 


mek" gerekçesiyle Amerika'da bulunurken, Sandinista gerillalarının Esteli kentini ele geçirdikleri o bildirildi. Başkent 
Managua'nın 150 kilometre uzağındaki kentte 
düzenledikleri harekat sonunda Sandinista gerillaları, Somoza'nın ordu 
birliklerini yenilgiye uğrattılar, Öle yandan gerillaların ülkenin kuzey ve 
kuzey batı bölgelerinde 
hükümet birliklerine karşı mücadelelerini sürdürdükleri gelen haberler 
arasında yer alıyor. 
SOMOZA'NIN 
AÇIKLAMASI 
ABD'nin Kansas eya 
letinde gazetecilerin” so 
rularını cevaplandıran Nikaragua Devlet Başkanı 
Somoza, kendisinin İran 
Şah'ına  benzelilmemesi 
gerektiğini ileri sürdü 
Sandinista gerillalarının 
halk tarafından destek 


lenmediğini de öne süren 
“Somoza, kendisinin "Se 


çimle işbaşına gelmiş bir 
lider” olduğunu söyledi. 


> Misir 
Başbakanı 
Mustafa 
Halil, 
İsrail'in 


Golan 
Tepelerinden 
geri 
çekilmesi 
gerektiğini 
söyleyince 
Tel Aviv 
yönet imi 
sert 
tepkiler 
gösterdi. ` 


Haberler 


PAN AFRÍKA HABERLER. 
AJANSI KURULUYOR 
Adis Ababa 


Afrikalı 40 Enformasyon bakanının katıldığı 
“Pan Afrika Haberler Ajansını kurma çalışmaları" 
toplantısı Etyopya'nın başkenti Adis Abada'da sürüyor. Toplam 6 günlük bir çalışma yapacak olan 
heyetler, yabancı basın ajanslarının tahrif edilmiş 
haberler vermesine karşı bağımsız bir haber ajansı 
kurarak “Gerçek Afrika'nın sesini duyurmaya çalışacaklarını"' açıkladılar. Toplantıyı, Afrika Birliği 
Örgütü de destekliyor. s 


ETYOPYA BİRLİKLERİ 

YENİDEN ERİTRE'YE 

, , SALDIRIYOR 
Adis Ababa 


Adis Ababa rejimi, Eritreli savaşçıların elinde 
tuttuğu son kentlerden biri olan Nakfa kentine 
doğru yoğun bir saldırıya geçti. Sovyet yapısı 
tanklar ve zırhlı araçlarla gerçekleştirilen saldırı 
harekatı, ayrıca denizden de destekleniyor. Roma' 
da bir açıklama yapan Eritre Kurtuluş Cephesinin 
bir sözcüsü, saldırıyı kınarken, Eritre halkının sonuna kadar direneceğini söyledi. N 


ÇAVUŞESKU GABON'A GITTI 
Trablus 


Romanya Devlet Başkanı Nikclai Çavuşesku, 
Libya gezisini tamamlayarak Gabon Başkenti Libreville'e hareket etti. , 

Çavuşesku-Kaddafi görüşmelerinden sonra ya- 
,yınlanan Romanya-Libya ortak bildirisinde "Her 
iki tarafın da Orta Doğu'daki son gergin durumdan 
kaygı duydukları" belirtildi. 


IAN SMITH'İN DÜZENLEDİĞİ 
SEÇİMLER BAŞLADI 


Salisbury 


Rodezya'daki ırkçı İan Smith rejiminindüzenlediği seçimler 10 Nisan günü başladı. Irkçı yönetim 
ile uzlaşan üç siyah liderin de desteklediği bu oylamayı Zimbabve Yurtsever Cephesi "Sahte şẹçimler" olarak niteliyor. Dünkü oylamada sadece 
beyaz azınlık oy kullandı. Siyah çoğunluk halk ise 
17 Nisan günü oy kullanabilecek. Ancak Yurtsever 
Cephenin çağrısı ve BM'nin seçimlere olan güvensizliği nedeniyle siyah halkın seçimlere rağbet etmeyeceği tahmin ediliyor. i 


İsviçre'de BM'ye 
girme tartışmaları 
yeniden başladı 


MUSTAFA GENÇER 
LOZAN'DAN bildiriyor. 


İsviçre Hükümeti geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin 
BM'ye katılması sorununu ele aldı. Hükümet haftalık olağan toplantısında, Dışişleri Bakanlığını İsviçre'nin BM'ye katılmasını öneren bir karar tasarısı 
hazırlamakla görevlendirdi. Bu senenin sonuna doğru parlamentoya getirilecek olan öneri, daha sonra 
halk oylamasına sunulacak. Ancak katılma kararını 


kesin sonuca bağlayacak olan halk oylamasının 1982 


senesinden önce gerçekleşemeyeceği bildiriliyor. 
” Bilindiği gibi İsviçre kendisini "tarafsız" bir ülke olarak nitelendirdiğinden BM gibi uluslararası 
kuruluşlara tarafsızlığını korumak gerekçesiyle katılmıyor. Öle yandan İsviçre'nin BM'ye katılması 
12 seneden beri hükümetlerin gündeminde, Dâha 
1965 senesinde bakanlardan Spühler, "BM'deki yoğun uluslararası faaliyet bizim de katılmamızı gerektiren en güçlü nedenlerden biridir" demişti. İsviçre 
Hükümeti 1977 de İsviçre'nin BM'deki durumunu ve 
BM'ye katılmanın yararlarını inceleyen üç ayrı rapor 
hazırlamıştı, Bilindiği gibi İsviçre BM'ye şimdiye dek 
üye olmamış beş ülkeden biri. Diğerleri ise Güney ve 
Kuzey Kore, Tayvan ve Rodezya. 


BM'nin uluslararası planda güvenlik ve işbirliği açısından etkin bir rol oynaması İsviçre'yi "tarafsızlığın: 
bir kenara atarak katılma'yönünde karar almaya zorluyor. BM'ye katılmayı savunan hükümetin yeni bakanlarından sosyalist Aubert. İsviçre'nin dış politikada daha aktif olması gerektiğini söylüyor. Geçen 
hafta hükümet toplantısında Aubert, İsviçre gibi bir 
ülkenin BM'nin dışında kalmasının doğurduğu sakıncalara değindi. Yine bakanlardan Graber ise, BM" 
dè gözlemci statüsüne bağlı olarak bulunmanın yeterli olmadığını söyleyerek, İsviçre'nin bu yüzden uluslararası hukuk, kuzey-güney diyaloğu, insan hakları 
gibi önemli konularda ağırlığını koyamadığını belitti. Kontaun yeniden güncelleşmesi üzerine bir 
m yayınlayan "Journal de Geneve" gazetesi "14 
sene sonra Kugün, İsviçre'nin ciğvr ülkelere olan gereksinmesinin onların İsvicre'ye olan gereksinimlerinden daha fazla olduğunu anlamış b ılunuyoruz" şeklinde yazıyor. İsviçre'nin BM'ye katılmasına 
parlamentoda bazı milletvekillerinin "tarafsızlığın" 
kaykı lacağı gerekçesiyle karşı çıkacaklırı söyleniyor. 


İsviçre halkını vu konuda he iüz oylama yapılmadığı için ne düşündüğü bilinmivor. Öte yandan geçtiğimiz yılın sonunda İsviçre'nin A man kesı ni gazetelerinden o "“Welwoche''nin yaptığı ankese göre 
İsviçrelilerin yüzde 49'u katılmayı desteklerken yiiz- 
de 21'lı karşı çıkmıstı. 


ağ a a 


DİSK Yönetiminin planı 
ve zaaflar 


TKP yanlısı sendikacıların ve bunların yönetimindeki bazı sendikaların DİSK'ten ihracı, gerek DİSK içinde, gerekse DİSK dışındaki sendikal çevrelerde geniş yankı uyandıran, tartışmalara yolaçan bir olay oldu. 

Biz bu yazımızda, TKP'li cenahın, ihraçlar- 
dan sonra giriştikleri reklam ve kamuoyu yaratma kampanyasını bir kenara bırakıp, ihraç 
kararının DİSK açısından ne anlam ifade ettiği 
ve önümüzdeki dönemde beklenen gelişmeler 
üzerinde duracağız. 

* * * 

İhraçlardan sonra görüştüğümüz bütün DİSK 
yöneticilerinin ağız birliği içinde tekrarladıkları 
şey şuydu: "DİSK'i demokratikleştirmek, kitle 
örgütü niteliğini kazandırmak lazım. Sendikayı 
parti yerine koyan zihniyeti söküp atmak la- 
© Zm. Bu kavga onun kavgasıdır." 

Görünen oydu ki, DİSK üst yöneticileri, 

KP'nin örgüt içinde yolaçtığı tahribatın artık 

tehlikeli boyutlar kazanması ve örgütün birliğini, itibarını tehdit eder hale gelmesi üzerine, bir 
silkinme, bir derlenip toparlanma ihtiyacı duymaktaydılar. Uzun aylar sürüncemede kaldıktan 
sonra çıkarılan ihraç kararları, bu silkinişin, bu 
“yakayı kurtarma çabasının" bir sonucu olarak 
alınmıştı. Ve yine çeşitli şekillerde ifade edildi- 

“ğine göre, "bu demokratikleşme hareketi bu 
kadarla da kalmayacaktı..." 

Peki bundan sonra ne olacaktı? 

Bizim görebildiğimiz kadarıyla, DİSK yöneticileri, bir yıllık bir "demokratikleşme planı" 
yapmış durumdalar. 
© Ören toplantısında ve yönetim kurulu top- 


1980'e kadarki bir yıllık süre içinde, DİSK'e 
bağlı bütün sendikalar önce tüzüklerini değiştirmek ve Tek Tip Tüzük'ü kabul etmek üzere 
birer genel kurul toplayacaklar. Ardından, yeni kabul ettikleri tüzüğe uygun olarak yapılan 
delege seçimleriyle tekrar genel kurullarını toplayıp yeni yönetim organlarını seçecekler. Bu 
arada, yapılan zamanlamaya göre, DİSK'ten bir 
yıl süreyle ihraç edilen sendikaların DİSK'e geri 
dönme zamanı geldiğinde bu sendikalar da genel kurullarını yapmış ve'DİSK'in kesin ihraç 
ettiği sendikacıları yönetimden düşürmüş ola- 
'caklar. Yani bütün bunlar demektir ki, düşünülen plan iyi yürürse, bu bir yıl içinde DİSK'te 
TKP'yle ciddi bir hesaplaşma yaşanacak. Örgüte 
bağlı tüm sendikalar mücadeleli birer genel kurul yaparken, DİSK bütünüyle önemli bir saflaşma ve altüst oluş geçirecek. 

DİSK yönetiminin "tasfiyeciliği tasfiye" için 
getirdiği bu "'demokratikleşme"” planı, iyi, olumlu ve uygulanabilirse yararlı bir plan. 

Ama yeterli mi? , 


Bizce, bu planın da, DİSK yönetiminin bundan önce TKP'ye karşı mücadele adına uyguladığı diğer tedbirlerin de sakat yanı şurada: Baştürk yönetimi, TKP'yle mücadeleyi tüzük değişikliği gibi, askı gibi, ihraç gibi bir takım pratik tedbirlerden öteye götüremiyor. TKP'lilerin 
bedenlerini örgütten kaldırıp atıyor ama onların 
fikirlerine karşı hiçbir mücadele vermediği gibi 
sık sık o fikirleri bizzat kendisi savunuyor. Böyle olunca da, bir yandan TKP'lileri yönetimden 
uzaklaştırırken, öte yandan, savunduğu siyasetlerle, yaptığı eylemlerle kendisi TKP'yi güçlendirmeye devam ediyor. 

Bunun en somut örneğini 6. Genel Kurulda 
yaşadık. 6. Genel Kurulda, Türkler'in, Ertürk'ün 
bedenleri DİSK yönetiminden uzaklaştırıldı 
ama onların fikirleri, onların siyaseti DİSK'ten 
uzaklaştırılamadı. Ertürk'leri yönetimden düşürenler, aynı genel kurulda gidip onların UDC' 
sinin altına imza attılar. 1 Mayıs'ta onların sloganlarının arkasından yürüdüler. 


6. Genel Kuruldan yana geçen bır yıl boyunca gerek iç politikada, gerek dış politikada, 
dünyaya bakışta hep revizyonizmin at gözlüklerini taktılar. Sıkıyönetim, AP-CHP koalisyonuna karşı tutum, anarşinin kaynağı meselesine 
bakış, AET'yle,IMF'yle, NATO'yla ve Batı ile 
ilişkileri ele alış, dünyada Vietnam-Çin-Kamboçya, Zaire, İran, Güney Yemen ve benzeri 
olayları değerlendiriş, bütün bu noktalarda 
TKP'nin yedeğine düştüler. 
© © DİSK yönetiminin, bir yandan TKP'ye karşı 
bazı tedbirler almaya çalışırken bir yandan 
onun fikirlerini ödünç alması, DİSK'in şimdiye kadar kendine berrak, açık bir yol çizememesinden, siyasetsizliğinden ileri gelmektedir. DİSK, bugün Türkiye'deki bütün güçlerin 
geçirmekte olduğu yeni saflaşmada açık bir 
tutum alıp yurtsever güçlerin safında mücadeleye karar verinceye kadar da bu yalpalama ve revizyonizmin kuyruğuna takılmanın devam etmesi kaçınılmaz olacaktır. 


| 


Baştürk yönetiminin önüne koyduğu bir yıllık programın başarısı da böyle bir berraklaş- 
© maya bağlıdır. DİSK yöneticileri, bu bir yıl 
© “boyunca düşündükleri tüzüksel tedbirleri, TKP" 
. nin siyasetine ve fikirlerine karşı aktif mücadeleyle birleştirebildikleri ölçüde başarılar elde 
© edebilirler. DİSK'te TKP'ye karşı kalıcı bir başar ancak bu şartlarda mümkün olabilir 


Zeytinburnu 2. Asliye Hukuk Hakımliğinden 
Dosya No:1977/468 
Davacı Şerafettin Ünlü vekili tarafmdan davalı Ayla Önlü aleyhine açılan boşanma davasının yapılmakta 
olan duruşmasında: 
| Bablali Cad. (Yuva Tic.) No:54/14 Cağaloğlu, ad- 
© resinde mukim olduğu bildirilen davalı Ayla Ünlü'nün 
yapılan tüm adres aramalarına rağmen tebligata salih 
adresin tesbit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen 
tebliğine karar verilmiştir. 
Duruşma günü olan 14.5.1979 pazartesi günü saat 
9.05'te mahkemede hazır bulunmanız, veya kendinizi 
© bir vekille temsilettirmeniz,âksi takdirde giyap kararı 
çıkarılacağı.davetiye yerine geçerli olmak üzere ilan o~“ 
lunur. 


(Basın: 2752-362) 


Gülay Kurnaz 


Patronun tehditle imzalattığı sözleşmeye karşı çıkan Kartal Branda Fabrikası 
işçileri 


Kartal Branda Fabrikası patronunun 


toplu sözleşme yöntemi: 


“Sözleşme ya istediğim 


İşverene ve Tek Gıda-İş Merkez 
Yönetimine karşı 


Efes Pilsen işçileri 


yemek boykotu 
yapıyor 


cişçiler para değil insanca sözleşme 
istiyoruz diyerek işverenin verdiği 
sözleşme farklarını almadılar 

@ Arı Bisküvi de grev ilamına 
karşı patron lokavt kararı aldı 


İSTANBUL (ÖZEL) Efes işçileri "Para 

Efes Pilsen işçileri iş- değil, insanca bir sözverene ve Tek Gıda-İş leşme imzalanmasını 
Merkez Yönetimine kar- istiyoruz" diyerek esas 
şı başlattıkları protesto taleplerinin sözleşme- 


hareketini sürdürüyorlar. nin 


Tek Gıda-İş 4 Nolu kilde imzalanması 
Şubesi ve işyeri temsil- duğunu belirttiler 
cileri tarafından yürütü- paraları almadılar. 
len sözleşme görüşmele- çiler halen 


rine bir süre önce İstan- boykotu yaparak 


işçi sendika 


işçinin istediği şe- 


yemek 
işve- 


lantılarında alınan kararlara göre, 30 Nisan 


şekilde imzalanır ya da 
fabrikayı kapatırım” 


©imzalanan toplu sözleşmeyi beğenmeyen 


100 işçi fabrikadan ayrılacaklarını açıkladılar 


İSTANBUL(ÖZEL) 


Kartal'da kurulu olan 
Kartal Branda Fabrikasında, Şubat ayından 
beri sürdürülen toplusözleşme görüşmeleri, patronun istekleri kabul edilmezse fabrikayı kapatacağını söylemesi üzerine 7 Nisanda imzalandı. 
Türk-İş'e bağlı Teksif 
Sendikası Kartal Şubesi- 
nin imzaladığı sözleşmeyi beğenmeyen 100 civarında işçi, fabrikadan 
ayrılacaklarını açıkladılar. 

İşçilerin belirttiğine 
göre, işyerinde o Şubat 
ayında toplusözleşme 
görüşmeleri başladıktan 
hemen sonra, patron, 
"Eğer benim öne sürdü- 


güm şartları kabul etmezseniz fabrikayı kapatırım" diye tehditler savurdu. Nitekim 6 Mart 
günü, "Fabrikayı kapattım, tazminatlarınızı gelin alın " dedi. İşçilerin 
söylediğine göre, Teksif 
Şube Başkanı Mehmet 
Dal, patronun tehditlerine boyun eğerek sözleşmeyi imzaladı. Fabrika baştemâilcisinin karşı 
çıkarak imzalamadığı 
sözleşme ile işçilerin ücretlerine 1. yıl 70, ikinci 
yıl 72 lira zam yapıldı ve 3 maaş ikramiye 
alındı. 


Sizleşmenin imzalanmasından sonra işçilere 
yapılan bir açıklamada, 
“Artık fabrikanın ka- 


panmayacağı, sözleşmeyi 


kabul etmeyenlerin fabrikadan ayrılabilecekleri"' 
söylendi. 


Bunun üzerine fabrikada çalışan 200 işçiden 
100'ü, işten ayrılacaklarını açıkladılar. 

11 yıldır aynı fabrikada çalışan Nazmiye Özdemir, sözleşme hakkında şunları söyledi: 


"3 bin lira alıyorum. 
Bu parayla nasıl geçineyim. Teksif yöneticileri 
böyle sözleşme imzalarlarsa, keçi çobanı bile 
olamazlar. Hakkını almayan sendika yöneticisini 
ben ne yapayım. Yönetici 
olarak seçtik, bağrımıza 
bastık. Bunlar bizi sokağa döktü." 


bul Merkez Şube Yöneticileri müdahale etmiş 
ve sözleşmeyi işçinin iradesi dışında bitirmek istemişlerdi. Bunu protesto eden işçiler önceki 
gün sendikanın Levent'- 
deki merkezini işgal etmişler, ancak sendika 
yönetiminden kimseyi 
bulamamışlardı. 

Dün Tek Gıda-İş yöneticilerinden Orhan 
Balta'nın işçilerle konuşmak üzere Efes Pilsen'e geldiği, ancak işçilerin kendisini protesto ettikleri, buna karşı- 


lık temsilcilerin genel 
merkeze, çağrıldıkları 
öğrenildi. 


İşverenin havayı yumuşatmak için işçilerin 
daha önce ödenmeyenbirikmiş sözleşme fark- 


larını ödeme girişimi 
de işçiler (tarafından 
reddedildi. 


Dar ekonomik bakış yetmez 


le bağlayıcıkarar alma yetkisi yoktur ama, onerileri önemli gelişmelere yol açabilir. Bu değer- 


reni ve sendika merkez 
yönetimini protesto ediyorlar. 4 Nolu şube- 
nin de sözleşme konusunda merkez yönetimle çelişmeye düştüğü 
biliniyor. 

ARI BİSKÜVİ DE 

GREV VE LOKAVT 

KARARI ASILDI 


Öte yandan yine 
Tek Gıda-İş 4 Nolu 
Şubeye bağlı olan Arı 
Bisküvi Fabrikasında 
da işçilerin baskısı sonucu sendikanın grev 
kararı asması üzerine, 
işverenin de lokavt 
kararı astığı bildiriliyor. 

Daha önce atılan arkadaşları için bir mücadele vermiş olan Arı işçileri "Sözleşme mücadelesini patronun lokavt 
tehdidine rağmen kararhlıkla sürdüreceğiz” diyorlar. 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


lendirme yazılırken ikinci günkü gelişmeleri he- 


Malatya Tekel Sigara Fabrikasında A 


BITMEYEN HUZURSUZLUK 


Tek Gıda-İş Şube seçimi 1978 
Şubat'ın da yapılacaktı. Ama bu tarihten önce MHP'liler sigara fabrikasında olanca güçleriyle işçilere ve 

rsonele baskı yapmaya başladılar. 
MHP'nin sendika başkanlığı için adayı Mehmet «Kızılcı idi. Yani Gündüzbey Ülkü Ocakları Başkanı ve 
Fabrika Müdürünün nezaretçisi Mehmet Kızılcı. z 

Bu günlerde 2. MC hükümetinin 
düşmesi ve yerine CHP'nin hükümeti 
kurmasına rağmen fabrikadaki durum aynen sürüyordu. Mehmet Kızılcı daha seçimler yapılmadan işyerinde sendikayı temsil edecek kadar yetkili bir kişi gibi davranıyordu. İşçilere yönelik baskılar bir yana, Mehmet 
Kızılcı fabrika müdür muavininden 
bakım amirine, imalat şefinden harman şefine kadar önüne gelen her 
yetkiliye zorbalık yaparak sindirmeye çalışıyordu. 

şçiler ise çalıştıkları bölümlerden 
başka 'bölümlere sürülüyor, dayak atılıyor, kadın işçilere saldırılıyor ve 

HP saltanatı gözlerine batırılarak 
seçimlerde başka bir adaya oy veremeyecekleri söyleniyordu. 

Tek Gıda-İş Şube yönetimi ise bu 
baskıları protesto amacıyla MHP'lilerin işe aldığı 70 kişiyi sendikaya üye 
etmeyeceklerini bildirdiler. Ama 
MHP'liler sendikaya giderek şube 
sekreteri Hasan Uğurlu ya silah tehditiyle bu kişilerin üye kayıtlarını 
yaptırdılar. a 

Daha sonra seçim günü de aynı oyunlar sürdürüldü. Aynı silahlı MHP'li 
militanlar dışardan da gelenlerle birlikte fabrikayı işgal ettiler. İşçilerin 
eline zorla, o da olmazsa silah tehditiyle listeler tutuşturuldu. Ve sendika 
yönetimi gaspedildi. 

2.MC düştükten sonrâ Ecevit hükümetinin kurulmasıyla Selahattin 
Karakaş'ın fabrikaya yeni işçi alma 
planları olanaksızlaştı. Fakat şimdi 
ellerinde Tek Gıda-İş Şube yönetimi 
bulunuyordu. Ayrıca henüz Ecevit 
hükümeti kimseyi görevden almış değildi. Bu nedenle fabrikadaki saltanatlarından mümkün olduğu kadar 
yararlanabilirlerdi. f 

Ama bir yandan da Ecevit hükümetini zor durumda bırakmak amacıyla üretim baltalanabilirdi. Bu planda uygulanmaya başlandı ve üretim 
yarı yarıya düşürüldü. 

Fabrikadaki huzursuzluk alabildiine artırılıyordu. İşçilerden zorla 
araç toplanıyor, mezhep kışkırtması 
apılıyor, kadın işçilerde dahil kendierinden olmayan herkese laf atmalar, 
sataşmalar saldırılar sürüp gidiyordu. 
Hatta MHP'liler zorbalıkta öyle ileri 
gidiyorlardı ki, fabrikaya yerlestir- 


Tekel Fabrikası üs gibi 
kullanıldı 


W Malatya tertibinde kullanılan silahlar 
fabrikaya getirilerek Fabrikanın emniyet amiri 
Öztekin Sezer taratından saklanıldı i 


dikleri işçilerden bazıları artık alet 
olmayı kabul etmediklerinde onları 
da aynı tür saldırılarla sindirmeye çalışıyorlardı. Üstelik kendilerine hala 
bağlı olanlar bile MHP'ye haraç vermeye zorlanıyor, bazen ellerinden 
maaşlarının tümü alınıyordu. 

Ecevit hükümetinin üçüncü ayında 
Fabrika Müdürü Selahattin Karakaş 
ve it , Ömer'in bir başka ile tayinleri 
çıktı. Tekel işçileri hükümetin nihayet birşeyler yapacağını umdular. 

Selahattin Karakaş ve Ömer Solmazgül tayin edildikleri illere gitmediler. Selahattin Karakaş Malatya Belediyesi'ne, İt Ömer ise İmar İskan 
Bakanlığı Malatya Bölge Müdürlüğüne 
yerleştiler. Tekel Sigara Fabrikasıyla 
irtibatlarını kesmedikleri gibi, Malatya'daki cinayet ve tertiplerin elebaşılığını yürütmeye devam ettiler. 


“BİR GECE ANSIZIN 
GELEBİLİRİM!" 


Bu sırada 1978 yılının Nisan ayında Malatya Belediye Başkanı Hamid 
Fendoğlu bomba ile parçalanarak öldü. Bu olay üzerine Malatya'daki 
MHP'liler çevre illerden de getirdikleri adamlarıyla kışkırtma ve tertiplere 
giriştiler. Tabi ki Malatya'da o günlerde meydana gelen olaylarda MHP'nin 
üs olarak kullandığı Tekel Sigara Fabrikasının tüm olanakları bu tertip için 
seferber edildi. 

Fabrika araçları olayların akşamı 
MHP'lileri şehre taşımaya başladı. Olayların bastırılmasından sonra ise aynı kişiler fabrikaya yine gittikleri 
araçlarla, ama bu kez silahlı olarak 
dönüyorlardı. Emniyet kuvvetlerinden kaçırılan silahlar «fabrikada saklanmak için getirilmişti. 

Malatya tertibinde kullanılan silahları saklama görevi fabrikanın emniyet amiri Öztekin Sezer'e verilmişti. Silah kaçakcılığı yapan bu MHP'li 
görevini yerine getirdi! Ülkü Ocakla- “ 
rın silah teminini de gerçekleştiren 
Öztekin Sezer sözkonusu silahları 
fabrikanın şu bölümlerine sakladı: 
kendi odasına, omarangozhaneye, 
dizel bakım atölyesine ve mamül tütün ambarına. 

Malatya olayları başlamadan önce 
Ecevit hükümetinin görevden aldığı 
Fabrika Müdürü Selahattin Karakaş'ın 
15 Nisan 1978 günü fabrikaya gelişi 
ise çok ilginçti. Karakaş yemekhane- 
de işçilere gayet neşeli bir edayla bir 
şarkının sözlerini mırıldanıyordu: Bir 
gece ansızın gelebilirim! 


Yarın: 
Müdürün MHP 'lilere öğüdü: 
Sessiz ve derinden 


nuz oğrenememıştik. Fakat anlaşılan odur kı, 
8 Mayısta yapılacak AET Bakanlar Konseyi 
Toplantısına yeni öneriler götürülemeyecektir. 

Toplantıda konuşan her iki tarafın temsilcileri, toplülukla Türkiye arasındaki. anlaşmazlk noktalarını ele aldılar ve değerlendirdiler. 
Konuşmalara hakim olan yön ise umutsuzluktu. 

Bizce, toplulukla Türkiye arasında uzun zamandan beri var olan ve bu toplantıya da yansıyan umutsuzluk havasının esas etkeni, sorunların salt teknik ve ekonomik bir bakış açısıyla, bir başka deyişle tek yanlı olarak ele alınmasıdır. Siyasi bakış açısından yoksunluk, uzun 
dönemli tahliller yapmayı engellemekte ve kısa 
vadeli ekonomik çıkarları ön plana koymaktadır. 

Siyasi değerlendirmeden kastettiğimiz şey, 
her şeyden önce Avrupa'daki siyasi güçlerin ve 
onların eğilimlerinin doğru bir tahlilidir. Oysa 
ki, toplantıda konuşanlar adeta Avrupa'da 
yalnızca AET ülkeleri ile Türkiye'nin bulunduğu varsaymakta ve "'domuzdan ne kadar kıl koparırsan o kadar kârdır" düşüncesi ile hareket 
etmektedirler. Siyasi bakış açısından yoksunluk, sonuçta Avrupa'daki gerçek domuzun gözardı edilmesine yol açmaktadır. Oysa ki Sovyetler Birliği, bütün Avrupa'yı yutmak için kendisinin güçlü, Avrupa'nın ise güçsüz olduğu anı 
kollamaktadır. 

Avrupa, ABD hegemonyasından çıkma sürecini hızlandırmak ve Sovyetler Birliği'ne karşı 
direnebilmek için yek vücut olmak zorundadır. 
Türkiye dahil, Bütün Avrupa ülkelerinin siyasi 
kaderi ortaktır ve eninde sonunda bağımsızlıklarını korumak için Sovyetler Birliği'ne karşı 
direnmek zorunda kalacaklardır. 

Böyle bir bakış açısına sahip olan herkes 
şu sonuca varmakta güçlük çekmeyecektir: 

Ekonomik olarak nispeten güçlü ve siyasi 
istikrara sahip bir Türkiye, bugünkü AET'yi 
oluşturan ülkelerin çıkarına olduğu gibi bunun 
tersi de doğrudur. Yani, güçlü ve siyasi istikrara 
sahip bir Avrupa uzun vadede Türkiye'nin de 
yararınadır. 

Kuşkusuz, bu söylediklerimizden teknik ve. 
ekonomik meseleler tartışılmasın anlamı çıkarılmamalıdır. Söylemek istediğimiz şey, meselenin siyasi yanının değerlendirme dışında tutularak teknik ve ekonomik güçlüklerin aşılamayacağıdır. 

Burada hemen belirtelim ki, Türkiye-AET 
ilişkilerinin her iki taraf için de yararlı bir şekilde gelişmesinde esas sorumluluk AET'ye düşmektedir. Çünkü Türkiye, uzun dönemi düşünemeyecek kadar kötü bir durumda ve kısa dönemi kurtarmak zorundadır. AET, ileride politik gelişmelere bağlı olarak Türkiye ile mutlaka 
daha eşit ilişkiler kurmak zorunda kalacaktır. 
'Bu zorunluluk, AET ülkeleri tarafından ne kadar çabuk kavranırsa bütün Avrupâ için o kadar hayırlı olur. 

Hükümet ise, "duvarın övur yanına geçme" 
tehditleri ile ilişkileri gereksiz yere sertleştirmekten kaçınmalıdır. Burada yeri gelmişken 
"duvarın öbür yanından" 1978 yılının ilk haftasında gelen bir sesi hatırlatmak isteriz. O hafta, Sovyetler Birliği, "Türkiye'nin satmak istediği her ürünü derhal satın almaya hazrız" 
demişti de bir büyük gazetemizin bunu manşet yaparak yeni yıl müjdesi gibi sunmuştu. 
Aradan geçen zaman bunun "hoş bir seda" 
danbaşkabir şey olmadığını ve duvarın öbür tarafındakilerinin Türkiye'nin acil ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek bir ekonomik güce sahip olmadıklarını gösterdi. Aynı olguyu, yılan hikayesine dönen ve sonunda döviz karşılığı petrol almamızla sonuçlanan olaya bakarak da tespit et 
mek mümkündür. 

Hükümet, bu ekonomik gerçeği son günlerde yaptığı "yurdumuzu bölmek isteyen dış güçler vardır” tespiti ile birleştirerek "'duvarın ötesine geçme" gibi sözde anti-emperyalizm gösterilerinden vazgeçmelidir. 

Türkiye-AET ilişkileri, salt ekonomik bakış 
açısı ile değerlendirilmeye devam edildikçe herhangi bir ilerleminin sözkonusu olamayacağı 
artık anlaşıldı. Doğru bir siyasi tahlil ise ilişki- 


hız katacaktır. 


lerin olumlu bir şekilde gelişmesine büyük bir - 


[Aydinlik] 


Rus Sanayi Müsteşarı arama çalışmalarının bu ay . 
içinde başlayacağını açıkladı 


Sovyetler Birliği 
Türkiye'de petrol 
aramaya başlıyor 


Elektrik alımı da 
bu ay başlıyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Rusya'nın Nisan ayında Türkiye'de petrol arama çalışmalarına başlayacağı bildirildi. Rusya 
ile petrol arama konusunda temaslar sürdürülürken, Rus Sanayi müsteşarı Petroşev arama çalışmalarının bu ay içinde 
başlayacağını açıkladı. 
Rus Büyükelçiliği yetkilileri Batum'da yapılan 
görüşmeler sonucunda 
da petrol alımının bu ay 
içinde başlamasının beklendiğini ifade ettiler. 
Rus Büyükelçiliğinde 
COMECON'un 30. yıldönümü nedeniyle yapılan basın toplantısında 
elçilik yetkilileri Türkiye 
ile Rusya arasında yapılan son ekonomik ve ticari anlaşmalara ilişkin soruları cevapladılar. 

Rus Sanayi Müsteşarı 
Petroşev petrol aranması 
konusunda Türk hükümetinin isteğini Rus hükümetinin olumlu karşıladığını ve aramaya bu ay 
içinde başlanabileceğini 
söyledi. Bu konudaki çalışmaların Türk uzmanların raporlarına dayandığını belirten Petroşev ayrıca Rus teknik elemanları- 
nın Türk uzmanlarının raporlarına dayanarak bir 
arama taslağı çıkaracağını ve her iki ülkenin yetkililerinin bu taslak üzerinde görüş birliğine vardıktan sonra arama çalışmalarının başlayacağını 
belirtti. 

Bu konuyla ilgili olarak üst düzeyde bir Rus 
teknik heyetinin Nisan 
sonlarında veya Mayıs 
başlarında Türkiye'ye 
gelmesi bekleniyor. Rus 


” “Sanayi Müsteşarı bir soru 


üzerine Türkiye ve: Kara 
deniz Bölgesinde, Karadeniz Kıta Sahanlığında 
ve Ege denizinde petrol 
bulunduğunu ve buralar- 
da araştırma yapacaklarını söyledi. 

ELEKTRİK ALIMI 

Rus Sanayi Müsteşarı 
Petroşev elektrik alımı 
konusundaki soruları cevaplarken de şunları söyledi: 

"7 Nisanda Batum'da 
başlayan görüşmeler sonucu Rusya'nın Türkiye 
ve her yıl 600 milyon 
kilovat saat elektrik satacak. Bu yıl Hopa bölgesinde kurulması beklenen 
transformatörün kurulamaması nedeniyle sadece 
250 milyon kilovat saati 


işa ile Türkiye arasmda daha önce yapılan 
tekstil anlaşmaları uyarınca Rusya'da tekstil, 
deri ve kaban satılması 
bekleniyor. Ancak Rus- 


Türk firmalarının 
Alman firmalarına 
1750 milyon 


mark borcu var 


TURGUT KARABULUT 

Sosyal Demokrat rartisi (SDP) Milletvekili 
Horst Seefeld'in açıklamasına göre, Türk firmalarının Almanya'da 
bulunan 1300 kadar orta büyüklükteki firmalara 
750 milyon mark borçları bulunuyor. Açıklamaya göre, sadece Baden- 
Württemberg Eyaletinde- 
ki 292 firmanın Türk fir- 


malarndan 70 milyon 
mark alacakları bulunmakta. 


lar bu konuda şunları 


melere ilişkin olarak 


söylüyorlar: 

“"Biz ne kadar tekstil 
satarsanız alırız. Ancak 
bizden ne kadar çok 
makina ve tezgah alırsanız o kadar çok üretim 
yapabilir ve tekstil satabilirsiniz." 

Rus Siyasi Müsteşarı 
da Orta Doğu'daki geliş- 


sorulan bir soruyu cevaplamaktan kaçınarak Orta 
Doğu'daki gelişmelerin 
Türk-Rus ilişkilerini etkilemeyeceğini ve döstluğun süreceğini ileri sürdü. Türkiye'deki anarşi 
konusundaki bir soruya 
da "Anormal" karşılığını verdi 


Behice Boran 
ölümle tehdit edildi 


s İSTANBUL THA 

Türkiye İşçi Partisi Genel Merkezine telefon 

eden bir kişi Behice Boran'ın öldürüleceğini 
söyledi. 


TİP yöneticilerinin verdikleri bilgiye göre saat, 12.15 sıralarında Genel Merkeze telefon 
eden bir kişi ilkin Parti Genel Başkanının bir 
yakını olduğunu ve kendisiyle görüşmek istediğini söyledi, ancak kimliğinin ısrarla sorulması karşısında 'Genel Başkanınız kısa bir süre son- 

. ra öldürülecek" diyerek telefonu kapattı. 


Olayla ilgili olarak resmi makamlara başvuran TİP yöneticileri, Genel Başkan Behice Boran ile Genel Sekreter Nihat Sargın'ın ve Parti 
Genel Merkezinin korunmasını istediler. 


Bilindiği gibi geçen yılın Eylül ayında tehdit telefonlarından sonra silahlı kişiler TİP Genel Merkezine girerek, Nihat Sargın'ı aramışlar 
bulamayınca da iki partiliyi yaralayarak kaç- 


m:şlardı. 
M.BELLİ'YE YAPILAN 
SALDIRI KINANDI 
İzmir'de 21 demokratik kuruluş TEP Genel 
Başkanı Mihri Belli'ye yapılan saldırıyı kınadı. 


Aralarında DİSK 3. Bölge Temsilciliği, Tuded, İplik-İş Ege Dev-Genç, Devrimci Gıda-İş, 


gibi kuruluşlarla TÖB-DER'in bazı ilçe şubelerinin de bulunduğu kitle örgütleri, dün yaptıkları ortak açıklamada, TEP Genel Başkanına 
yapılan saldırının tüm ilericilere, devrimci güçlere yöneltilen saldırının bir parçası olduğunu 
öne sürdüler. d 


Üniversiteler Yasası konulu 
bir açık oturum yapılıyor 


İZMİR (AA) 

Ege Üniversitesi, Tüm Öğretim Üyeleri Derneği 
(TUMÖD), Tüm Asistanlar Derneğinin (TÜM AS) 
düzenlediği "Yeni Üniversiteler Yasasının Olumlu 
ve Olumsuz Yönleri" konulu açık oturum bugün 
yapılacak. 

Üniversiteler Yasasının olumlu ve olumsuz yönlerinin tartışılacağı açık oturuma Milli Eğitim Komisyonu üyesi ve CHP Milletvekili Akın Simav da 
katılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Simav 
"Yasa konusu ile ilgili hiç bir etki altında değiliz" 
dedi. Akın Simav açık oturuma bir AP'li parlamenterin katılması girişiminde bulunduklarını söyledi. 


Asgari Ücret Tespit Komisyonu 


bugün yeniden toplanıyor 


ANKARA (THA) 
Çalışma Bakanlığının 
çağrısı üzerine 28 Mart- 
ta çalışmalarına başlayan 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün yine toplanarak gündemde bulunan sorunları tartışmaya 
devam edecektir. 


Devlet Istatistik Enstitüsünün besin içi ve besin dışı harcamaların bölgeler arası dağılımını ve 
farklılıklarını saptadığı 
ve bu fiyatların ağırlıklı 
ortalamalarını belirlediği 
öğrenildi. Hazırlanan raporu bugünkü toplantıya sunulacağı öğrenildi. 

Öte yandan Asgari 
Ücret Tespit Komisyonunun bundan sonraki toplantısında asgari ücretin 
saptanmasında yalnız- 


Bağımsızlık ve insancıl 
bir düzen uğruna 
fedakarca mücadele 
eden proleter devrimci 
arkadaşımız, 
Halkodamızın değerli 


üyesi, 
ABDURRAHMAN 
(TEMEL) AKYÜZ 


1952 


Bursa-Karacabey'de 31 Mart gecesi faşist 
katillerce kahbece katledilmiştir. Anısı 
mücadelemize ışık tutacaktır. Ailesine ve 
tüm halkımıza başsağlığı dileriz. Temel'lere 
bıçak çeken eller mutlaka kırılacaktır. 
KAHROLSUN İKİ SÜPER DEVLET 
VE YERLİ İŞBİRLİKÇİLERİ 


Alanyurt Halkodası 


Gölköy den proleter devrimciler 


ca çalışan işçinin mi 
yoksa aynı zamanda ailesinin de gözönüne alınarak mı tespit edilmesi gerektiği konusunun ele alınarak bu konuda görüş 
birliğine varılmasına Çalışacağı ifade edildi. 


Lale Bayramı, 
çocuk festivali 
olarak 
düzenlenecek 


İSTANBUL (THA) 
İstanbul Belediyesince 
her yıl Emirgan korusun- 
da düzenlenen Lale Bayramının bu yıl daha geniş 
bir programla çocuk festivali olarak düzenlen- 


. mesine karar verildi. 


14 Nisan günü saat 
10.00'da törenle açılacak 
olan Çocuk Festivali çeşitli gösterilerle 30 Nisan 
gününe dek sürecek. 


TEKZİP 


MHP yanlısı gösterilip 
parti kuracağım haberiniz doğru değildir. MHP 
ile ilgim yoktur. Lefkoşe 
sokaklarında gövde gösterisi de yaptırmadım. Kıbrıs'ta Ziraat Bankasından 
normal şartlar -altında 
kredinin asgarisini aldım. 
Ada dışına çıkışımın yasak olduğu hakkındaki 
haber tamamen yanlıştır. 
Selahattin ÖZTOKATLI 
———ş——ş—ğ—şğ———— 


KA YIP- Kredi kartım 
G.E.Enstitüsünden aldığım kimlik kartım, pasom gaspedilmiştir. Hükümsüzdür. 

Zarif DOĞAN 


11 Nisan 1979 


İran, yabancı bir devleti 


Belucistan'da karışıklık 
çıkartmakla suçladı 


eran'da Devrim Mahkemeleri 
ılk kez beraat kararı verdi 

@Kasr Hapishanesini gezen bir grup avukat, 
tutukluların BM standartlarına 
uygun şartlarda tutulduklarını açıkladı 


TAHRAN (AJANSLAR) 


İran Geçici Devrim Hükümeti dün “Yabancı bir 
devleti"! İran'ın Sistan- 
Belücistan eyaletinde 
karışıklıklar kışkırtmakla 
suçladı. İran hükümeti 
ayrıca Afgan hükümetinin, İran'ın Afganistan'ın 
içişlerine karıştığı yolun- 

-daki suçlamalarını da 
reddetti. 

İran Başbakan Yardımcısı Amir İntizam basm mensuplarına hangi 
yabancı devletin Belücistan eyaletinde "karşıdevrimcileri" kışkırttığını. belirtmedi. İntizam, 
yalnızca eyalette "halkı 
kışkırtan bazı yabancıların yakalandığını" açıkladı., Siyasi kaynaklar 


Kampala 'da 
çatışmalar 
şiddetleniyor 


Uganda rejimi yetkilileri, "Silahı dört Avrupalı paralı askerin" kurşuna dizildiğini açıkladı. 

üç gün önce Kenya' 
dan bir sandalla ayrılarak, Viktoria gölünü geçen, ikisi Batı Alman ikisi İsveçli dört gazeteci 
Uganda'da kaybolmuşlardı. Hiç bir yabancı gazeteciye giriş vizesi vermeyen Kampala rejimi, 
dün yaptığı açıklama ile 
bu dört gazetecinin öldürüldüğünü doğruladı. 

Öte yandan, Kampala'dan gelen haberlere göre, İdi Amin'e muhalefet 
eden güçlerle devlet başkanına bağlı birlikler arasındaki çatışmalar bütün 
şiddetiyle sürüyor. 

İdi Amin rejimine yardım etmek ve başkent 
Kampala'nın düşmesini 
engellemek için uzun süredir ülkede bulunan Libyalı askerlerin halen 
Uganda'yı terkedip terketmediği kesin olarak 
belli olmadı. 

Romanya Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku 
onuruna Trat garp 'ta 
bir yemek veren Libya 
Devlet Başkanı Albay 
Muammer Kaddafi, ülkesinin Uganda-Tanzanya 
çatışmasında taraf olmadığını öne sürdü, 


ABD Dışişleri 
Bakanlığı 
sozcusunun 
iddiası: 
“Pakistan 
atom bombası 
patlatabilir” 

WASHİNGTON (AA) 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hodding 
Carter, ülkesinin Pakistan'a ekonomik ve askeri 
yardımı kesme kararı ile 
ilgili bir açıklama yaptı. 

Pakistan'ın birkaç yıl 
içinde ilk atom bombasını 
patlatabileceğini belirten 
Hodding Carter, Washington'un nükleer silahların 
yayılması konusunda 
haklı endişeleri olduğunu 
söyledi. H. Carter, Pakistanın ABD hakkındaki 
suçlamalarını (o reddetti. 
Pakistan, ABD'nin ekonomik ve askeri yardimi 
kesme kararının alınmasında siyonist çevrelerin 
parmağı olduğunu öne 
sürmüştü. 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hodding Carter atom bombası yapımında kullanılan zenginleştirilmiş uranyum üretme tesislerinin yapımın- 
dan vazgeçilmesi için Pakistan Hükümeti ile uzun 
süre görüşmeler yapıldığını, ancak bir sonuç alınamadığını söyledi. Carter, 
bu durumda "'nükleer silahlanma yarışına katılan ülkelere hiç bir şekilde yardım yapılmamasını" öngören ABD yasalarının uygulandığını bildirdi. 


ta 


Amir İntizam'ın demecinin Afganista'a yönelik 
olduğunu ileri sürmektedirler. 


İDAMLAR VE 
BERAAT KARARI 


10 Nisan günü Gazvin, Tahran, Borucerd 
ve Erdebil kentlerinde 
4 kişi daha idam edilirken, İslam Devrim Mahkemesi de ilk kez 16 sanık için beraat kararı 
verdi. 

Bu arada ilk kez Şah 
döneminin 16 yöneticisi 
hakkında beraat kararı 
verildi. Tutuklulara işkence yapmaktan yargılanan bir SAVAK gö-. 
revlisi üç yıl hapse mahkum oldu. Ancak görevli, pişmanlık gösterdiği 


için cezası bir yıla indirildi. 

İran'daki siyasal kaynaklar mahkemelerin kararlarındaki bu değişikliğin yüksek düzeyde bir 
müdahale sonucu olduğunu belirtiyorlar. 

Öte yandan Geç:ci Devrim Hükümetinin ve İran 
İnsan Hakları Hareketinin davetlisi olarak çeşitli ülkelerden bir grup avukat Tahran'a geldi. Kasr 
Hapishanesini gezen avukatlar, hapishanesinin 
şartlarının Birleşmiş Milletler'in standartlarına 
uygun olduğunu belirttiler. Tutukluların yerlerinin rahat, yiyecekleriń yeterli olduğunu, aileleriyle görüşmelerine 
izin verildiğini bildirdiler. 


Batı bölgesine 50 bin Vietnan =~ 


Kan: 


ai 


çatışmalar şiddetlendi 


@Pol Pot un Kamboçya'da olduğu yinelendi 


DIŞ HABERLER SER VİSİ 
Demokratik Kamboçya'nın Sesi 
Radyosu, işgalci Vietnam birliklerine karşı yapılan çarpışmaların çok 
sert bir şekilde geçtiğini bildirdi. 
Radyo Vietnam birliklerinin yeni 
takviyeler alarak güçlerini artırmak- 
ta olduklarına da işaret etti. 

Yapılan açıklamada, "yok edilmek istenen Kamboçya ulusunun 
kurtarılması için bütün Kamboç halkının ara vermeksizin mücadele etme 
azminde olduğu” yinelendi ve 31 
Mart - 4 Nisan tarihleri arasında meydana gelen 15 çarpışmada, 225 Vietnam askerinin öldürüldüğü bildirildi. 

Bu arada "Le Monde" muhabiri 
Roland Pierre Paringaux, 15 bin Demokratik Kamboçya kuvvetinin direndiği Batı bölgesine, direnişin kırılması için Sovyetlerin çok miktarda 
ağır silah gönderdiğini haber verdi. 
Muhabir, Sovyet ağır silahlarıyla donatılmış Vietnam ve Heng Samrin 
kuvvetlerinin Mart sonunda 50 bin 
kişilik bir kuvvetle ve iki koldan 
bir saldırı başlattığını belirtti. Vietnam'ın, direnişi, yağışlı mevsim 
başlamadan "kırmayı" hedeflediği 
gelen haberler arasında. 

Bu arada Pol Pot'un Tayland'a 
gittiği yolunda çıkan haberler üzerine isminin açıklanmasını istemeyen 

bir yetkili bu söylentiyi yalanladı. 
Taylandlı yöneticilerle görüştükten 


sonra yetkili, Le Monde muhabirine 
verdiği özel demeçte, "Pol Pot Tayland'da değildir. Yabancı bir ülkeye 
sığınmayı da düşünmüyor. Ə Kamboçya'da kalacak ve ölene kadar mücadele edecektir" dedi. 


TAYLAND ORDUSU ALARMDA 


Demokratik Kamboçya kuvvetlerinin direnişini kırmak için ülkenin 
Batısındaki Piopet kentine doğru ilerleyen 50 bin kişilik düzenli Vietnam 
kuvvetleri karşısında Tayland, ordusunu alarma geçirdi. 

Tayland-Kamboçya sınırında askeri önlemler alan Tayland hükümeti 
yetkilileti, Vietnam saldırısı karşısında duydukları kaygıyı belirttiler. 


CADDELERE YENİ İSİMLER 
VERİLİYOR 


Vietnam işgalinden sonra Pnom 
Pen'de işbaşına getirilen Heng Samrin yönetimi, başkentte beslenme 
ve işsizlik sorunlarını çözmeye uğraşırken, cadde ve sokakların isimlerini de değiştirdi. 

Vietnamlı danışmanların “işbirliği" sayesinde yapılan çalışmalar- 
dan sonra, Pnom Pen'dexi De Gaulle, Mao ve Tito caddelerinin isimleri 
değiştirildi. Bunun dışında, başken- 


Aydınlık El 


ERDEK YAREN ENS e aian 


GOLAN TEPELERİENİN BOŞALTILMASI 
GEREKTİĞİNİ HATIRLATAN 


Mısır Başbakanı Halil: 
iğ zaf 
Israil e karşı savaşırsa 
nye yi. 


"77 oç Pi 
r Suriye 

toprağı 

olan 


@israil Güney Lübnan’ı bombaladı 


@ israil'in çıkartma girişimi Filistinlilerce püskürtüldü 
@ Barış Anlaşması metinlerinin teatisi ertelendi 


‘KAHİRE/BEYRUT 
Mısır-İsrail Barış anıaşması metinlerinin teati töreni açıklanmayan 
bir nedenden dolayı ertelenirken, Kahire ile Tel 
Aviv arasındaki ilişkilerin 
gergin bir duruma geldiği 
bildiriliyor. 

Mısır Başbakanı Mustafa Halil, bir parlomento komitesi önünde 
yaptığı konuşmada, İsrail'in Golan Tepelerini Suriye e devretmesi gerektiğini söyledi. Camp 


tin en büyük bulvarı olan Monivong, Dele yaren epi 
Son-Ngoe-Minh adını aldı. birliklerinin NEŞE 
ki bütün topraklardan 


VED 
© 


1971 baharında, bir gün, işten 
sonra yolda Ceng-kuang'a rastladım. Konuşarak yürümeye başla 
dık. Ben, genç insanların hayattaki ideallerinden sözettiğimde 
Ceng-kuang şöyle dedi: "Bizim 
gibi insanlar ülkemiz için birşeyler yapmaya çalışmalıdır; idealimizin bu olması gerekir. 
Şimdiye kadar Çin'de soğuk 
başlık yapmanın bütün süreci 
hakkında tek bir kitap yok. Ben 
bir tane yazmaya çalışacağım. 


“Bir kitap mt yazmak istiyorsun?" Şaşırmış ve heyecanlanmıştım. Şüphesiz, onun ne kadar sıkı çalıştığını, nasıl en güç 
işleri üzerine aldığını, teknik 
problemlerin içine nasıl daldığını 
iyi bir ekip yöneticisi ve Gençlik 
Birliği kadrosu olduğunu biliyordum. Ama, Ortaokul öğreniminden biraz fazla eğitim görmüş ve 
sonra altı yıl Halk Kurtuluş Ordusunda bulunmuştu. Böyle bir 
geçmişe sahip birinin, böylesine 
yüksek emelleri olması beni şaşırttı. Gerçi biraz daha düşündüğümde, o kadar da şaşırtıcı gelmedi. Bunun, Onun yüreğinden 
kopup gelen bir istek olduğunu 
görebildim. Ve Onun yardımcısı 
olmaya karar verdim. 


undan sonra, her nasılsa, her 
akşam fabrika Rapısında karşılaşıyor ve eve birlikte yürüyorduk? 
Her şeyden konuşuyorduk; gün 
içindeki çalışmalar; insanın hayatlaki amacı ve genç insanın 
hayatta oynaması gereken rol;sinav kâğıdını doldurmadığı için 
böbürlenen ve oazi yüksek burok 
ratlara auyanarak, sıkı çalışanlarla alay eden genclerhakkında neler 
düşündüğümüz ;.dahu sonra dörtlü çete olarak bilinecek bazı yöneticiler hakkında, hrikın heran 
dana jazia şuphe duyması; ulkemizin dört modernleşmeyi nasıl 
gerçekleştireceği; teknik sorunlar; aşk üzerine görüşlerimiz, 
birbirimiz hakkında neler düşündüğümüz ve buna benzer şeyler. 


Birkaç yıl önce aşk ve evlilik konularının baskı altına alın - 
ması gençlere doğru bir eğitim verilmemesi sonucu, evlenecek çiftin eşit sosyal statüye sahip olması erkeğin varlıklı olması gibi hatalı eğilimler ortaya çıktı. 


ÇİN”de gerçek 
bir aşk hikayesi 
CANG Lİ-HAN 


"GERİ GELENEK 


ÜŞÜNCELER KARŞISINDA 
BOYUN EĞMELİ MİYDİM.’ 


Dörtlü çetenin güçlü olduğu 
günlerdeydi. Söylediğimiz hemen hemen herşey onların dogmalarının karşısındaydı. Bununla 
beraber, yanımda Ceng-kuang ol- 


duğu sürece daha cesurdum. Or- 


tak düşüncelerimiz ve duygularımız vardı ve onların doğruluğuna inanıyorduk. Fabrika, evlerimize uzaktı, fakat, onunla beraberken yol bana çok kısa gelirdi. 
Her ayrılışımızda konuşmadığımız daha bir sürü şey kalırdı. Asker üniforması içindeki görüntü- 
sü gözden kayboluncaya kadar onun arkasından bakar ve "Ne ka 
dar iyi bir insan"' diye düşünürdüm. 


Bir akşam Ceng-kuang bizim 


eve geldi. Bu ilk gelişiydi. Belki 
de bu anı çok uzun süreden beri 
beklediğim için, kalbim çarpıyordu. Ne yapacağımı, ne diyeceğimi bilemiyordum. Konuşma- 
ya başladı, Fabrikadaki küçük 
bir kazayı anlatlı. Fakat bunu 
Rkunuşmak için gelmediği belliydi. Bunu bahane ettiğini anlamıştım çünkü o da tedirgindi. 
Bir süre sonra, *tedirginliğimiz 
geçti ve üzerinde saatlerce konuşabileceğimiz, bildiğimiz bir konu bulduk. Ama ikimiz de söylemek isteyip de içinden çıkamadığımız bir şeyler olduğunu hissediyorduk. 

En sonunda, annem öksürdü 
ve ancak o zaman vaktin çok geç 
olduğunu anladım. Onu kapıya 
kadar geçirdim ve birden ikimiz." 
de sustuk. Böyle bir şey şimdiye 
kadar hiç olmamıştı. Bir süre 
caddede yürüdük ve sonra ayrıl- 


“mak üzereyken durduk. Yüzünü 


bana çevirdi ve yavaşça omuzlarımdan tuttu: "'Li-han... Arkadaş 
olabilir miyiz?" Ay ışığında onun ciddi yüzünü gorebiliyordum. 
Aklıma söyleyecek hiç bir şey 
gelmiyordu. Sadece başımı salladım. Bundan sonra, hayat sanki 
çok daha güzel oldu. 

Bir gün ablam, hatıra defterimin içinde Ceng-kuangın resmini 


Tüm ülkedeki genç erkek ve kadınlar, gazetelere 
ve yazarlara bu hikayenin ve Cang Li-han ın yazısı- 
nin ortaya çıkardığı sorunlar 
düşündüklerini yazdılar. Aşağıda, bu mektupların 
bazılarından bölümler yer almaktadır: 


Dörtlü Çete aşk ve evlilik konularını tabu ilan etmişti. 
Gençler aşktan sözedemiyor, yazarlar aşk üstüne vazamıyordu, Dörtlü Çetenin devrilmesinden sonra Çin'de bu olguların yaygınlasması büyük gürültü kopardı, Bugün Çin'de 

kadın erkek ilişkileri nasıl ele alınıyor? İkinci bölümünü 
yayınladığımız Yu Yu-ven'in "Aşk Konusundaki Tutumların Yeniden Değerlendirilmesi"' başlıklı makalesi ve 
Cang Li-Han'ın kendi öyküsü olan “Çin'de Gerek bir 

Aşk Hikayesi" bu soruna ışık tutuyor. 


Aşk konusundaki 
tutumların yeniden 


değerlendirilmesi 
YU YU-VEN 


© 


Cang Li-han'ın annesi Vang Ceng- 
kuang'ın öksüz olduğunu duyunca 
bu evliliğe itiraz etmişti. 


buldu. Sırrım ortaya çıkmıştı. O 
akşam annem doğrudan doğru- 
ya, bir erkek arkadaşım olup 
olmadığını sordu. Güvenerek, 
Ceng-kuang hakkında herşeyi anlattım. Fakat onun yetim olduğunu ve küçük yaştaki erkek ve 
kız kardeşlerine bakması gerektiğini söyleyince, annemin yüzün- 
deki gülümseme donup kaldı. 
“Bak buraya" dedi. "Ablan kendine, üniversite eğitimi görmüş 
bir kadro buldu. Fakat, bu Ceng- 
kuang... siz ikiniz hiç de birbirinize denk değilsiniz. Şimdi anneni dinle ve onunla ilgini kes." 

En sonunda "'Hayır, onu be 
rakmayacağım''diyebildim. 

“Peki, öyleyse bizden artık 
bir şey bekleme." 

Bütün gece ağlamaktan uyuyamadım. Benim öz annem nasıl 
böyle bir şey söyleyebilirdi? Anneme beslediğim (duygularla 
Ceng-kuang'a beslediğim duygular arasında kalmıştım. Kalbimi 
anneme bağlayan bağları nasıl 
kopartabilirdim? Yine de eski gelenek ve düşüncelere meydan okumak istiyordum. 

Ay ışığında pencereden dışarı 
baktım ve Ceng-kuang'ın odası- 
nın fırın gibi olduğu, ter içinde 
işine daldığı yaz akşamlarını düşündüm. Kimbilir kaç gün ve gece kitabının yazılarını ve şekillerini temize çekmeye yardım etmiştim! Ülkemize hizmet edecek 
ortak bir amaç için çalışıyorduk 
ve bu bizim birbirimize yakınlaşarak aşık olmamıza yol açmıştı, Onu nasıl bırakabilirdim? 


YARIN: 
Ceng-kuang'la 


arkadaşlık ettiğimiz ` 
| kısa sürede yayıldı | 


çalışma ve mücadele ile çeliymez 


hakkında neler 


a aman saza e m m on a na e 


BUGÜNKÜ 
ÇİNDE AŞK 


“baha Bera iy ie 


Pekin Posta ve Telgraf Bürosundan Liu Şu-min 
şunları yazıyor: “Çocukken hikayelerde aşkla ilgili şeyler okudum. Fazla bir şey anlamadım ama 
mutluluk getiren soylu bir şey olduğunu hissettim. Fakat sonradan, bana aşkın bayağı birşey 
olduğu söylendi. Asla aşık olunmamalıydı. Cang 
Li-han'ın hikayesi bana gerçek aşkın ne olduğunu gösterdi.” 

Vang Şeng-li adındaki bir denizci, şöyle yaziyor: “Deniz Kuvvetlerine Hobey Eyaletinde 
bir çiftlikte çalışırken katıldım. Sonra, yüksek 
okula gönderildim ve orayı bitirdikten sonra 
da Pekin'de işe başladım. Arkadaşlık ettiğim 
genç kadınla Hobey'deki çiftlikte birlikte çalı- 
O 1973'ie Tip Fakültesine gitti. Mezu 

aynı çiftliğe Tıp görevlisi olarak atandı 
Bu kadar uzağımda olacağını öğrenince onu bırakmayı düşündüm. Fakat Cang Li-han ile Vang Cengkuâng'ı birbirine bağlayan idealleri ve duyguları 
okuyunca kendimden utandım. Şimdi, arkadaşıma 
onların hikayesini ve aynı zamanda, bir süre önceki 
hatalı düşüncelerimi anlatacak ve arkadaşlığımizı 
sürdürmeyi önereceğim." 


AŞK VE EVLİLİK KONUSUNDA 
KOHNEMİŞ FIKIRLERİN 
‘KÖKU KAZINMALIDIR 


Pekin Troleybüs Işletmesinden Cang Cun-lin'in 
mektubu ise şöyle: "Tam aşık oldukları sırada 
böylesine ciddi engellerin ortaya çıkması elbette 
beklenmeyen darbelerdi. Ama gerçek hayatta böyle fırtınalara sık sık rastlanır. Evlenecek çiftin ailelerinin eşit sosyal statüye sahip olmaları gerektiği, 
kadının güzel olması, erkeğin mevki sahibi ve varlıklı olması gerektiği şeklindeki eski düşünce tarzı ve eski gelenekler, yüzyıllarca süren feodal toplumun halkın düşüncesini zincire vuran Kalıntılarıdır. Dolayısıyla, bu yazıyı okumak rahatlatıcı 
oldu. Bana aşkın gerçek anlamını gösterdi. Bu 
eski gelenekler ortadan kaldırılmalı, aşk ve evli- 
e leman köhnemiş fikirlerin kökü kazınmalıdır. 


AŞK.GENÇLERI DÜZGÜN 
BİR ŞEKİLDE OLGUNLAŞTIRIK 


Cen Cieh-fang, Güney Gansu Eyaleti Askeri Alt- 
Komutanlığır.dan bir asker: "Cang Li-han ve Vang 
Ceng-kuang'ın hikayesi bize, aşkın genç insanları 
iyi çalışmaktan alıkoymak şöyle dursun, aksine 
ouların düzgün bir biçimde olgunlaşmalarına yardımcı olduğunu anlatıyor. Gorki'nin bir zamanlar 
yazdığı gibi, 'Aşk olmadan mutluluk olmaz. Gerçek aşk ruhu yü 


k 
tuk 


üceltir ve insanlara daha iyi çalışmak ve yaşamak için ilham verir. 

Tangşan'da Meteoroloji Bürosundan Vang Min: 
"Birkaç yıl önce aşk, bana bayağı bir şey, bir küçük burjuva duygusallığı gibi geliyordu. Proletar- 
ya, böyle düşünceler beslemez diye düşünüyordum. 
Ve birisine aşık olduğum zaman, bunu kendi kendime itiraf etmeye bile cesaret edemedim. Aşkın, 
proleter devrimcilerin hayatının önemli bir parçası 
olduğu gerçeği, gözlerimi açtı." 


geri çekilmesi gerektiğini hatırlatan Halil, "Eğer Suriye, bu topraklarla ilgili olarak İsrail ile 
görüşmeye girerse, bu 
bölgeleri geri alacaktır. 
Aksi halde, Suriye uluslararası yasalara göre, işgal edilmiş topraklarını 
geri almak için savaşabilir. Bu savaş bir savunma savaşı olacaktır. O 
zaman 'da Mısır, Suriye' 
nin yanında olacaktır" 
dedi. 

İSRAİL'İN TEPKİSİ 

Halil'in bu açıklaması 
İsrail'de sert tepkilere 
yol açtı. Dışişleri Bakanı Moşe Dayan, Washington yönetimine gönderdiği bir mektupta, Halil'in 
açıklamasını protesto 
etti. Dayan, Mısır Başbakanının konuşmasının, 
barış anlaşmasının ruhuna aykırı olduğunu öne 
sürdü. 

İsrail Başbakanı Menahem Begin de, Enver 
Sedat'a gönderdiği bir 
mesajda, Mustafa Halil' 
in demecinin barışa hizmet etmediğini ileri sürdü. 

Kahire'deki yetkililer 
ise, böyle bir tepkiden 
haberdar (olmadıklarını 
belirterek, Halil'in konuşmasına karşı gelebilecek protestoların geri 
verileceğini açıkladılar. 


İSRAİL'İN YENİ 
SALDIRISI 


Tel Aviv'de dün patlayan bir bomba bir kişinin 


ölümüneşi 6 kişinin: yaran“ 


lanmasına yol açtı, Olayı 
FKÖ üstlendi. 

Bomba olayından sonra İsrail Askeri Sözcüsü 
yayınladığı bildiride İsrail savaş uçaklarının dün 
18.30 sularında Güney 
Lübnan'ın Sur kenti dolaylarındaki Filistin 
kamplarını bombaladığı 
bildirdi. Henüz ne kadar 
ölü, yada yaralı olduğu 
tesvit edilemedi. 

AFP Ajansı Beyrut çıkışlı bir haberinde, İsrail 
komando birliklerinin Tir 
Kenti yakınlarında bir 
bölgeye çıkartma girişiminde bulunduklarını bildirdi. 

Guney Lubnan'ın 
bu bölgesine yönelen saldırı, Filistinlilerin ve yerli 
halkın çabası sonucunda 
geri püskürtüldü. 

MICIR ÜÇÜNCÜ 
ORDUSU BÜYÜK BİR 
TATBİKAT YAPTI 

Orta Doğu Haberler 
Ajansının bildirdiğine göre, : Süveyş (kanalının 
güney kesiminde üslenen 
Mısır Üçüncü Ordusu, büyük çaplı bir tatbikat 
gerçekleştirdi. 


Somoza ABD'de 
dinlenirken... 


Sandinista 
Gerillaları Esteli 
kentini ele geçirdi 


MANGUA 

Nikaragua Devlet Başkanı Somoza, Paskalya 
tatili boyunca "'dinlen- 


mek" gerekçesiyle Amerika'da bulunurken, Sandinista gerillalarının Esteli kentini ele geçirdik 
leri bildirildi. Başkent 
Managua'nın 150 kilometre uzağındaki kentte 
düzenledikleri harekat sonunda Sandinista gerillaları, Somoza'nın ordu 
birliklerini yenilgiye uğrattılar. Öle yandan gerillaların ülkenin kuzey ve 
kuzey batı bölgelerinde 
hükümet birliklerine karşı mücadelelerini sürdürdükleri gelen- haberler 
arasında yer alıyor. 
SOMOZA'NIN 
AÇIKLAMASI 
ABD'nin Kansas eya 
letinde gazetecilerin” so 
rularını cevaplandıran Nikaragua Devlet Başkanı 
Somoza, kendisinin İran 


Şah'ına  benzelilmemesi 
gerektiğini ileri sürdü. 
Sandinista ( gerillalarının 
halk tarafından destek 


lenmediğini de öne süren 


“Somoza, kendisinin "Se 


çimle işbaşına gelmiş bir 
lider"' olduğunu söyledi. 


Mısır 
Başbakanı 
Mustafa 
Halil, 
İsrail'in 


Golan 
Tepekrinden 
geri 
çekilmesi 
gerektiğini 
söyleyince 
Tel Aviv 
yönet imi 
sert 
tepkiler 
gösterdi. 


Afrika'dan 
Haberler 


PAN AFRIKA HABERLER. 
AJANSI KURULUYOR 
Adis Ababa 


Afrikalı 40 Enformasyon bakanının katıldığı 
“Pan Afrika Haberler Ajansını kurma çalışmaları" 
toplantısı Etyopya'nın başkenti Adis Abada'da sürüyor. Toplam 6 günlük bir çalışma yapacak olan 
heyetler, yabancı basın ajanslarının tahrif edilmiş 
haberler vermesine karşı bağımsız bir haber ajansı 
kurarak "Gerçek Afrika'nın sesini duyurmaya çalışacaklarını"' açıkladılar. Toplantıyı, Afrika Birliği 
Örgütü de destekliyor. j 


ETYOPYA BİRLİKLERİ 

YENİDEN ERİTRE'YE 

, ,, SALDIRIYOR 
Adis Ababa 


Adis Ababa rejimi, Eritreli savaşçıların elinde 
tuttuğu son kentlerden biri olan Nakfa kentine 
doğru yoğun bir saldırıya geçti. Sovyet yapısı 
tanklar ve zırhlı araçlarla gerçekleştirilen saldırı 
harekatı, ayrıca denizden de destekleniyor. Roma' 
da bir açıklama yapan Eritre Kurtuluş Cephesinin 
bir sözcüsü, saldırıyı kınarken, Eritre halkının sonuna kadar direneceğini söyledi. ' 


ÇAVUŞESKU GABON'A GITTI 
Trablus 


Romanya Devlet Başkanı Nikclai Çavuşesku, 
Libya gezisini tamamlayarak Gabon Başkenti Libreville'e hareket etti. , 
Çavuşesku-Kaddafi görüşmelerinden sonra ya- 
,yınlanan Romanya-Libya ortak bildirisinde "Her 
iki tarafın da Orta Doğu'daki son gergin durumdan 
kaygı duydukları" belirtildi. 


IAN SMITH'IN DÜZENLEDİĞİ 
SEÇİMLER BAŞLADI 


Salisbury 


Rodezya'daki ırkçı İan Smith rejiminindüzenlediği seçimler 10 Nisan günü başladı. Irkçı yönetim 
ile uzlaşan üç siyah liderin de desteklediği bu oylamayı Zimbabve Yurtsever Cephesi "Sahte şẹçimler” olarak niteliyor. Dünkü oylamada sadece 
beyaz azınlık oy kullandı. Siyah çoğunluk halk ise 
17 Nisan günü oy kullanabilecek. Ancak Yurtsever 
Cephenin çağrısı ve BM'nin seçimlere olan güvensizliği nedeniyle siyah halkın seçimlere rağbet etmeyeceği tahmin ediliyor. 


İsviçre'de BM'ye 
girme tartışmaları 
yeniden başladı 


MUSTAFA GENÇER 
LOZAN'DAN bildiriyor. 


İsviçre Hükümeti geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin 
BM'ye katılması sorununu ele aldı. Hükümet haftalık olağan toplantısında, Dışişleri Bakanlığını İsviçre'nin BM'ye katılmasını öneren bir karar tasarısı 
hazırlamakla görevlendirdi. Bu senenin sonuna doğru parlamentoya getirilecek olan öneri, daha sonra 
halk oylamasına sunulacak. Ancak katılma kararını 
kesin sonuca bağlayacak olan halk oylamasının 1982 
senesinden önce gerçekleşemeyeceği bildiriliyor. 


Bilindiği gibi İsviçre kendisini "tarafsız" bir ül 
ke olarak nitelendirdiğinden BM gibi uluslararası 
kuruluşlara' tarafsızlığını korumak gerekçesiyle katılmiyor. Öle yandan İsviçre'nin BM'ye katılması 
12 seneden beri hükümetlerin! gündeminde. Dâha 
1965 senesinde bakanlardan Spühler, "'BM'deki yoğun uluslararası faaliyet bizim de katılmamızı gerektiren en güçlü nedenlerden biridir" demişti. İsviçre 
Hükümeti 1977 de İsviçre'nin BM'deki durumunu ve 
BM'ye katılmanın yararlarını inceleyen üç ayrı rapor 
hazırlamıştı. Bilindiği gibi İsviçre BM'ye şimdiye dek 
üye olmamış beş ülkeden biri. Diğerleri ise Güney ve 
Kuzey Kore, Tayvan ve Rodezyâ. 


BM'nin uluslararası planda güvenlik ve işbirliği açısından etkin bir rol oynaması İsviçre'yi "tarafsızlığın: 
bir kenara atarak katılma'yönünde karar almaya zorluyor. BM'ye katılmayı savunan hükümetin yeni bakanlarından sosyalist Aubert. İsviçre'nin dış politikada daha aktif olması gerektiğini söylüyor. Geçen 
hafta hükümet toplantısında Aubert, İsviçre gibi bir 
ülkenin BM'nin dışında kalmasının doğurduğu sa- 
Lıncalara değindi. Yine bakanlardan Graber ise, BM" 
de gözlemci statüsüne bağlı olarak bulunmanın yeterli olmadığını söyleyerek, İsviçre'nin bu yüzden uluslararası hukuk, kuzey-güney diyaloğu, insan hakları 
gibi önemli konularda ağırlığını koyamadığını belirlti, Korunun yeniden güncelleşmsi üzerine bir 
vorum yayınlayan "Journal de Geneve" gazetesi “14 
Sene sonra bugün, İsviçre'nin ciğer ülkelere olan gereksinmesinin onların İsvicre'ye olan gereksinimlesinden daha fazla olduğunu anlamış b ılunuyoruz” şeklinde yazıyor. İsviçre'nin BM'ye katılmasına 
parlamentoda bazı milletvekillerinin “tarafsızlığın" 
kaykı lacağı gerekçesiyle karşı çıkacaklırı söyleniyor. 


İsviçre halkın n vu konuda he üz oylama yapılmadığı için ne düşündüğü bilinmivor. Öte yandan geçtiğimiz yılın sonunda İsviçre'nin A man kesı ni gazetelerinden "Wel woche"'nin yaplığı ankese göre 
İsvicrelilerin vüzde 49'u katılmayı desteklerken yüzde 21'lı karşı çıkmıstı. 


p 


DİSK Yönetiminin planı 
ve zaaflar 


TKP yanlısı sendikacıların ve bunların yönetimindeki bazı sendikaların DİSK'ten ihracı, gerek DİSK içinde, gerekse DİSK dışındaki sendikal çevrelerde geniş yankı uyandıran, tartışmalara yolaçan bir olay oldu. 

Biz bu yazımızda, TKP'li cenahın, ihraçlar- 
dan sonra giriştikleri reklam ve kamuoyu yaratma kampanyasını bir kenara bırakıp, ihraç 
kararının DİSK açısından ne anlam ifade ettiği 
ve önümüzdeki dönemde beklenen gelişmeler 
üzerinde duracağız. 

* * * 

İhraçlardan sonra görüştüğümüz bütün DİSK 
yöneticilerinin ağız birliği içinde tekrarladıkları 
şey şuydu: "DİSK'i demokratikleştirmek, kitle 
örgütü niteliğini kazandırmak lazım. Sendikayı 
parti yerine koyan zihniyeti söküp atmak la- 
Zım. Bu kavga onun kavgasıdır," 

Görünen oydu ki, DİSK üst yöneticileri, 

KP'nin örgüt içinde yolaçtığı tahribatın artık 
tehlikeli boyutlar kazanması ve örgütün birliğini, itibarını tehdit eder hale gelmesi üzerine, bir 
silkinme, bir derlenip toparlanma ihtiyacı duymaktaydılar. Uzun aylar sürüncemede kaldıktan 
sonra çıkarılan ihraç kararları, bu silkinişin, bu 
“yakayı kurtarma çabasının" bir sonucu olarak 
alınmıştı. Ve yine çeşitli şekillerde ifade edildiğine göre, "bu demokratikleşme hareketi bu 
kadarla da kalmayacaktı..." 

Peki bundan sonra ne olacaktı? 

Bizim görebildiğimiz kadarıyla, DİSK yöneticileri, bir yıllık bir "demokratikleşme planı" 
yapmış durumdalar. 

Ören toplantısında ve yönetim kurulu top- 


antılarında alınan kararlara göre, 30 Nisan . 


1980'e kadarki bir yıllık süre içinde, DİSK'e 
bağlı bütün sendikalar önce tüzüklerini değiştirmek ve Tek Tip Tüzük'ü kabul etmek üzere 
birer genel kurul toplayacaklar. Ardından, yeni kabul ettikleri tüzüğe uygun olarak yapılan 
delege seçimleriyle tekrar genel kurullarını toplayıp yeni yönetim organlarını seçecekler. Bu 
arada, yapılan zamanlamaya göre, DİSK'ten bir 
yıl süreyle ihraç edilen sendikaların DİSK'e geri 
dönme zamanı geldiğinde bu sendikalar da genel kurullarını yapmış ve'DİSK'in kesin ihraç 
ettiği sendikacıları yönetimden düşürmüş ola- 
'caklar. Yani bütün bunlar demektir ki, düşünülen plan iyi yürürse, bu bir yıf içinde DİSK'te 
TKP'yle ciddi bir hesaplaşma yaşanacak. Örgüte 
bağlı tüm sendikalar mücadeleli birer genel kurul yaparken, DİSK bütünüyle önemli bir saflaşma ve altüst oluş geçirecek. 

DİSK yönetiminin "tasfiyeciliği tasfiye" için 
getirdiği bu "'demokratikleşme" planı, iyi, olumlu ve uygulanabilirse yararlı bir plan. 

Ama yeterli mi? j 


Bizce, bu planın da, DÍSK yönetiminin bundan önce TKP'ye karşı mücadele adına uyguladığı diğer tedbirlerin de sakat yanı şurada: Baştürk yönetimi, TKP'yle mücadeleyi tüzük değişikliği gibi, askı gibi, ihraç gibi bir takım pratik tedbirlerden öteye götüremiyor. TKP'lilerin 
bedenlerini örgütten kaldırıp atıyor ama onların 
fikirlerine karşı hiçbir mücadele vermediği gibi 
sık sık o fikirleri bizzat kendisi savunuyor. Böyle olunca da, bir yandan TKP'lileri yönetimden 
uzaklaştırırken, öte yandan, savunduğu siyasetlerle, yaptığı eylemlerle kendisi TKP'yi güçlendirmeye devam ediyor. 

Bunun en somut örneğini 6.Genel Kurulda 
yaşadık. 6. Genel Kurulda, Türkler'in, Ertürk'ün 
bedenleri DİSK yönetiminden uzaklaştırıldı 
ama onların fikirleri, onların siyaseti DİSK'ten 
uzaklaştırılamadı. Ertürk'leri yönetimden düşürenler, aynı genel kurulda gidip onların UDC' 
sinin altına imza attılar. 1 Mayıs'ta onların sloganlarının arkasından yürüdüler. 


6, Genel Kuruldan yana geçen bır yıl boyunca gerek iç politikada, gerek dış politikada, 
dünyaya bakışta hep revizyonizmin at gözlüklerini taktılar. Sıkıyönetim, AP-CHP koalisyonuna karşı tutum, anarşinin kaynağı meselesine 
bakış, AET'yle,IMF'yle, NATO'yla ve Batı ile 
ilişkileri ele alış, dünyada Vietnam-Çin-Kamboçya, Zaire, İran, Güney Yemen ve benzeri 
olayları değerlendiriş, bütün bu noktalarda 
TKP'nin yedeğine düştüler. 
> DİSK yönetiminin, bir yandan TKP'ye karşı 
bazı tedbirler almaya çalışırken bir yandan 
onun fikirlerini ödünç alması, DİSK'in şimdiye kadar kendine berrak, açık bir yol çizememesinden, siyasetsizliğinden ileri gelmektedir. DİSK, bugün Türkiye'deki bütün güçlerin 
geçirmekte olduğu yeni saflaşmada açık bir 
tutum alıp yurtsever güçlerin safında mücadeleye karar verinceye kadar da bu yalpalama ve revizyonizmin kuyruğuna takılmanın devam etmesi kaçınılmaz olacaktır. 


Baştürk yönetiminin önüne koyduğu bir yıllık programın başarısı da böyle bir berraklaşmaya bağlıdır. DİSK yöneticileri, bu bir yıl 
“boyunca düşündükleri tüzüksel tedbirleri, TKP" 
nin siyasetine ve fikirlerine karşı aktif mücadeleyle birleştirebildikleri ölçüde başarılar elde 
edebilirler. DİSK'te TKP'ye karşı kalıcı bir başarı ancak bu şartlarda mümkün olabilir 


Zeytinburnu 2. Asliye Hukuk Hakımliğinden 
Dosya No: 1977/468 

Davacı Şerafettin Ünlü vekili tarafımdan davalı Ayla Ünlü aleyhine açılan boşanma davasının yapılmakta 
olan duruşmasında: 

Bablali Cad. (Yuva Tic.) No:54/14 Cağaloğlu, adresihnde mukim olduğu bildirilen davalı Ayla Ünlü'nün 
yapılan tüm adres aramalarına rağmen tebligata salih 
adresin tesbit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen 
tebliğine karar verilmiştir. 

Duruşma günü olan 14.5.1979 pazartesi günü saat 
9.05'te mahkemede hazir bulunmanız, veya kendinizi 
bir vekille temsilettirmeniz,âksi takdirde giyap kararı 
çikarılacağı davetiye yerine geçerli olmak üzere Ilan o~ 
tunur, 


(Basın: 2752-362) 


Patronun tehditle imzalattığı sözleşmeye karşı çıkan Kartal Branda Fabrikası 
işçileri 


Kartal Branda Fabrikası patronunun 


toplu sözleşme yöntemi: 


“Sözleşme ya istediğim 
şekilde imzalanır ya da 
fabrikayı kapatırım” 


imzalanan toplu sözleşmeyi beğenmeyen 
100 işçi fabrikadan ayrılacaklarını açıkladılar 


İSTANBUL(ÖZEL) 


Kartal'da kurulu olan 
Kartal Branda Fabrikasmda, Şubat ayından 
beri sürdürülen toplusözleşme görüşmeleri, patronun istekleri kabul edilmezse fabrikayı kapatacağını söylemesi üze- Dal, 
rine 7 Nisanda imzalandı. 
Türk-İş'e bağlı Teksif 
Sendikası Kartal Şubesi- 
nin imzaladığı sözleşmeyi beğenmeyen 100 civa- 


çıkarak 


ğüm şartları 
mezseniz fabrikayı kapatırım" diye tehditler savurdu. Nitekim 6 Mart 
günü, "'Fabrikayı kapattım, tazminatlarınızi gelin alın " dedi. İşçilerin 
söylediğine göre, Teksif 
Şube Başkanı Mehmet 
patronun tehditlerine boyun eğerek sözleşmeyi imzaladı. Fabrika baştemsilcisinin karşı 
imzalamadığı 
sözleşme ile işçilerin üc- 


kabul et- kabul etmeyenlerin fabrikadan ayrılabilecekleri" 


söylendi. 


Bunun üzerine fabrikada çalışan 200 işçiden 
100'ü, işten ayrılacaklarını açıkladılar. 

11 yıldır aynı fabrikada çalışan Nazmiye Özdemir, sözleşme hakkında şunları söyledi: 


"3 bin lira alıyorum. 
Bu parayla nasıl geçineyim. Teksif yöneticileri 


işçi sendika 


İşverene ve Tek Gıda-İş Merkez 
Yönetimine karşı 


Rus Sanayi Müsteşarı arama çalışmalarının bu ây ik 
içinde başlayacağını açıkladı 


| Efes Pilsen işçileri 
yemek boykotu 


yapıyor 


işçiler para değil insanca sözleşme 
istiyoruz diyerek işverenin verdiği 
sözleşme farklarını almadılar 
©Ar Bisküvi de grev ilamına 
karşı patron lokavt kararı aldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Efes Pilsen işçileri işverene ve Tek Gıda-İş 
Merkez Yönetimine karşı başlattıkları protesto 
hareketini sürdürüyorlar. 
Tek Gıda-İş 4 Nolu 
Şubesi ve işyeri temsilcileri tarafından yürütülen sözleşme görüşmelerine bir süre önce İstanbul Merkez Şube Yöneticileri müdahale etmiş 
ve sözleşmeyi işçinin iradesi dışında bitirmek istemişlerdi. Bunu protesto eden işçiler önceki 
gün sendikanın Levent'- 
deki merkezini işgal etmişler, ancak sendika 
yönetiminden kimseyi 
bulamamışlardı. 

Dün Tek Gıda-İş yöneticilerinden Orhan 
Balta'nın işçilerle konuşmak üzere Efes Pilsen'e geldiği, ancak işçilerin kendisini protesto ettikleri, buna karşı- 


hk temsilcilerin genel 
merkeze çağrıldıkları 
öğrenildi. 


İşverenin havayı yumuşatmak için işçilerin 
daha önce ödenmeyenbirikmiş sözleşme fark- 


larını ödeme girişimi 
de işçiler tarafından 
reddedildi. 


Efes 
değil, 


işçileri o "Para 
insanca bir söz- 


leşme imzalanmasını 
istiyoruz" diyerek esas 
taleplerinin sözleşme- 


nin işçinin istediği şekilde imzalanması olduğunu belirttiler ve 
paraları almadılar. İşçiler halen yemek 
boykotu yaparak işvereni ve sendika merkez 
yönetimini protesto ediyorlar. 4 Nolu şube- 
nin de sözleşme konusunda merkez yönetimle çelişmeye düştüğü 
biliniyor. 
ARI BİSKÜVİ DE 


GREV VE LOKAVT 
KARARI ASILDI 


öte yandan yine 
Tek Gıda-İş 4 Nolu 
Şubeye bağlı olan Arı 
Bisküvi Fabrikasında 
da işçilerin baskısı sonucu sendikanın grev 
kararı asması üzerine, 
işverenin de lokavt 
kararı astığı bildiriliyor. 

Daha önce atılan arkadaşları için bir mücadele vermiş olan Arı işçileri "Sözleşme mücadelesini patronun lokavt 
tehdidine rağmen kararhhkla sürdüreceğiz" diyorlar. 


Sovyetler Birliği 
Türkiye'de petrol 
aramaya başlıyor 


Elektrik alımıda lar bu konuda şunları- melere 
söylüyorlar : 
bu ay başlıyor “Biz ne kadar tekstil 


satarsanız alırız. 


ANKARA (ÖZEL) bizten ma “kadar 


Rusya'nın Nisan ayında Türkiye'de petrol arama çalışmalarına başlayacağı bildirildi. Rusya 
ile petrol arama konusunda temaslar sürdürülürken, Rus Sanayi müsteşarı Petroşev arama çalışmalarının bu ay içinde 
başlayacağını açıkladı, 
Rus Büyükelçiliği yetkilileri Batum'da yapılan 
görüşmeler sonucunda 
da petrol alımının bu ay 
içinde başlamasının beklendiğini ifade ettiler. 

Rus Büyükelçiliğinde 
COMECON'un 30, yıldönümü nedeniyle yapılan basın toplantısında 
elçilik yetkilileri Türkiye 
ile Rusya arasında yapılan son ekonomik ve ticari anlaşmalara ilişkin soruları cevapladılar. 

Rus Sanayi Müsteşarı 
Petroşev petrol aranması 
konusunda Türk hükümetinin isteğini Rus hükümetinin olumlu karşıladığını ve aramaya bu ay 
içinde başlanabileceğini 
söyledi. Bu konudaki çalışmaların Türk uzmanların raporlarına dayandığını belirten Petroşev ayrıca Rus teknik elemanları- 
nın Türk uzmanlarının raporlarına dayanarak bir 
arama taslağı çıkaracağını ve her iki ülkenin yet- 


bilirsiniz." 


söyledi. 


ran TİP 


mı:şlardı. 


Ancak 


makina ve tezgah alırsanız o kadar çok üretim 
yapabilir ve tekstil sata- 


Rus Siyasi Müsteşarı 
da Orta Doğu'daki geliş- 


ilişkin olarak 
sorulan bir soruyu cevaplamaktan kaçınarak Orta 
Doğu'daki gelişmelerin 
Türk-Rus ilişkilerini etkilemeyeceğini ve döstluğun süreceğini ileri sürdü. Türkiye'deki anarşi 
konusundaki bir soruya 
da "Anormal" karşılığını verdi 


Behice Boran 
ölümle tehdit edildi 


İSTANBUL THA 


Türkiye İşçi Partisi Genel Merkezine telefon 
eden bir kişi Behice Boran'ın öldürüleceğini 


TİP yöneticilerinin verdikleri bilgiye göre saat, 12.15 sıralarında Genel Merkeze telefon 
eden bir kişi ilkin Parti Genel Başkanının bir 
yakını olduğunu ve kendisiyle görüşmek istediğini söyledi, ancak kimliğinin ısrarla sorulması karşısında 'Genel Başkanınız kısa bir süre son- 

, ra öldürülecek' diyerek telefonu kapattı. 


Olayla ilgili olarak resmi makamlara başvuyöneticileri, Genel Başkan Behice Boran ile Genel Sekreter Nihat Sargın'ın ve Parti 
Genel Merkezinin korunmasını istediler. 


Bilindiği gibi geçen yılın Eylül ayında tehdit telefonlarından sonra silahlı kişiler TİP Genel Merkezine girerek, Nihat Sargın'ı aramışlar 
bulamayınca da iki partiliyi yaralayarak kaç- 


"Eğer benim öne sürdü- 


panmayacağı, sözleşmeyi 


Malatya Tekel Sigara Fabrikasında (2) 


rmda işçi, fabrikadan retlerine 1. yıl 70, ikinci E $ R 
ayrılacaklarını açıkladı- yıl 72 ira zam ya- poy ere 
lar. pıldı ve 3 maaş ikramiye Slam Hakkını alıp 

İşçilerin belirttiğine (| alındı. yan sendika yöneticisini 
göre, işyerinde o Şubat Sizleşmenin imzalan- ben ne yapayım. Yönetici 
ayında toplusözleşme masından sonra işçilere (olarak seçtik, bağrımıza 
görüşmeleri başladıktan yapılan bir açıklamada, bastık. Bunlar bizi sokahemen sonra, patron, "Artik fabrikanın ka. ğa döktü." 


BİTMEYEN HUZURSUZLUK 


Dar ekonomik bakış yetmez 


Tekel Fabrikası üs 
kullanıldı 


gibi 


Tek Gıda-İş Şube seçimi 1978 
Şubat'ın da yapılacaktı. Ama bu tarihten önce MHP'liler sigara fabrikasında olanca güçleriyle işçilere ve 

rsonele baskı yapmaya başladılar. 
MHP'nin sendika başkanlığı için adayı Mehmet «Kızılcı idi. Yani Gündüzbey Ülkü Ocakları Başkanı ve 
Fabrika Müdürünün nezaretçisi Mehmet Kızılcı. 3 

Bu günlerde 2. MC hükümetinin 
düşmesi ve yerine CHP'nin hükümeti 
kurmasına rağmen fabrikadaki durum aynen sürüyordu. Mehmet Kızılcı daha seçimler yapılmadan işyerinde sendikayı temsil edecek kadar yetkili bir kişi gibi davranıyordu. İşçilere yönelik baskılar bir yana, Mehmet 
Kızılcı fabrika müdür muavininden 
bakım amirine, imalat şefinden harman şefine kadar önüne gelen her 
yetkiliye zorbalık yaparak sindirmeye çalışıyordu. 

şçiler ise çalıştıkları bölümlerden 
başka 'bölümlere sürülüyor, dayak atıhyor, kadın işçilere saldırılıyor ve 

HP saltanatı gözlerine batırılarak 
seçimlerde başka bir adaya oy veremeyecekleri söyleniyordu. 

ek Gıda-İş Şube yönetimi ise bu 
baskıları protesto amacıyla MHP'lilerin işe aldığı 70 kişiyi sendikaya üye 
etmeyeceklerini bildirdiler. Ama 
MHP'liler sendikaya giderek şube 
sekreteri Hasan Uğurlu ya silah tehditiyle bu kişilerin üye kayıtlarını 
yaptırdılar. > 

Daha sonra seçim günü de aynı oyunlar sürdürüldü. Aynı silahlı MHP'li 
militanlar dışardan da gelenlerle birlikte fabrikayı işgal ettiler. İşçilerin 
eline zorla, o da olmazsa silah tehditiyle listeler tutuşturuldu. Ve sendika 
yönetimi gaspedildi. 

2.MC düştükten sonra Ecevit hükümetinin kurulmasıyla Selahattin 
Karakaş'ın fabrikaya yeni işçi alma 
planları olanaksızlaştı. Fakat şimdi 
ellerinde Tek Gıda-İş Şube yönetimi 
bulunuyordu. Ayrıca henüz Ecevit 
hükümeti kimseyi görevden almış değildi. Bu nedenle fabrikadaki saltanatlarından mümkün olduğu kadar 
yararlanabilirlerdi. > 

Ama bir yandan da Ecevit hükümetini zor durumda bırakmak amacıyla üretim baltalanabilirdi. Bu planda uygulanmaya başlandı ve üretim 
yarı yna düşürüldü. 

Fabrikadaki huzursuzluk alabildiine artırılıyordu. İşçilerden zorla 
araç toplanıyor, mezhep kışkırtması 

yapılıyor, kadın işçilerde dahil kendilerinden olmayan herkese laf atmalar, 
sataşmalar saldırılar sürüp gidiyordu. 
Hatta MHP'liler zorbalıkta öyle ileri 
gidiyorlardı ki, fabrikaya yerleştir- 


W Malatya tertibinde kullanılan silahlar 
fabrikaya getirilerek Fabrikanın emniyet amiri 
Öztekin Sezer taratından saklanıldı í 


dikleri işçilerden bazıları artık alet 
olmayı kabul etmediklerinde onları 
da aynı tür saldırılarla sindirmeye çalışıyorlardı. Üstelik kendilerine hala 
bağlı olanlar bile MHP'ye haraç vermeye zorlanıyor, bazen ellerinden 
maaşlarının tümü alınıyordu. 

Ecevit hükümetinin üçüncü ayında 
Fabrika Müdürü Selahattin Karakaş 
ve it .Ömer'in bir başka ile tayinleri 
çıktı. Tekel işçileri hükümetin nihayet birşeyler yapacağını umdular. 

Selahattin Karakaş ve Ömer Solmazgül tayin edildikleri illere gitmediler. Selahattin Karakaş Malatya Belediyesi'ne, İt Ömer ise İmar İskan 
Bakanlığı Malatya Bölge Müdürlüğüne 
yerleştiler. Tekel Sigara Fabrikasıyla 
irtibatlarını kesmedikleri gibi, Malatya'daki cinayet ve tertiplerin elebaşılığını yürütmeye devam ettiler, 


"BİR GECE ANSIZIN 
GELEBİLİRİM!" 


Bu sırada 1978 yılının Nisan ayın- 


'da Malatya Belediye Başkanı Hamid 


Fendoğlu bomba ile parçalanarak öldü. Bu olay üzerine Malatya'daki 
MHP'liler çevre illerden de getirdikleri adamlarıyla kışkırtma ve tertiplere 
giriştiler. Tabi ki Malatya'da o günlerde meydana gelen olaylarda MHP'nin 
üs olarak kullandığı Tekel Sigara Fabrikasının tüm olanakları bu tertip için 
seferber edildi. 

Fabrika araçları olayların akşamı 
MHP'lileri şehre taşımaya başladı. Olayların bastırılmasından sonra ise aynı kişiler fabrikaya yine gittikleri 
araçlarla, ama bu kez silahlı olarak 
dönüyorlardı. Emniyet kuvvetlerinden kaçırılan silahlar «fabrikada saklanmak için getirilmişti. 

Malatya tertibinde kullanılan silahları saklama görevi fabrikanın emniyet amiri Öztekin Sezer'e verilmişti. Silah kaçakcılığı yapan bu MHP'li 
görevini yerine getirdi! Ülkü Ocakların silah teminini de gerçekleştiren 
Öztekin Sezer sözkonusu silahları 
fabrikanın şu bölümlerine sakladı: 
kendi odasına, omarangozhaneye, 
dizel bakım atölyesine ve mamül tü- ` 
tün ambarına. 

Malatya olayları başlamadan önce 
Ecevit hükümetinin görevden aldığı 
Fabrika Müdürü Selahattin Karakaş'ın 
15 Nisan 1978 günü fabrikaya gelişi 
ise çok ilginçti. Karakaş yemekhane- 
de işçilere gayet neşeli bir edayla bir 
şarkının sözlerini mırıldanıyordu: Bir 
gece ansızın gelebilirim! 


Yarın: 
Müdürün MHP'lilere öğüdü: 
Sessiz ve derinden 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
le bağlayıcıkarar alma yetkisi yokuur ama, onerileri önemli gelişmelere yol açabilir. Bu değerlendirme yazılırken ikinci günkü gelişmeleri henuz oğrenememıştik. Fakat anlaşılan odur kı, 
8 Mayısta yapılacak AET Bakanlar Konseyi 
Toplantısına yeni öneriler götürülemeyecektir. 

Toplantıda konuşan her iki tarafın temsilcileri, toplulukla Türkiye arasındaki, anlaşmazlık noktalara ele aldılar ye, değerlendirdiler. 
Konuşmalara hakim olan yön ise umutsuzluktu. 

Bizce, toplulukla Türkiye arasında uzun zamandan beri var olan ve bu toplantıya da yansıyan umutsuzluk havasının esas etkeni, sorunların salt teknik ve ekonomik bir bakış açısıyla, bir başka deyişle tek yanlı olarak ele alınmasıdır. Siyasi bakış açısından yoksunluk, uzun 
dönemli tahliller yapmayı engellemekte ve kısa 
vadeli ekonomik çıkarları ön plana koymaktadır. 

Siyasi değerlendirmeden kastettiğimiz şey, 
her şeyden önce Avrupa'daki siyasi güçlerin ve 
onların eğilimlerinin doğru bir tahlilidir. Oysa 
ki, toplantıda konuşanlar adeta Avrupa'da 
yalnızca AET ülkeleri ile Türkiye'nin bulunduğu varsaymakta ve "domuzdan ne kadar kıl koparırsan o kadar kârdır" düşüncesi ile hareket 
etmektedirler. Siyasi bakış açısından yoksunluk, sonuçta Avrupa'daki gerçek domuzun gözardı edilmesine yol açmaktadır. Oysa ki Sovyetler Birliği, bütün Avrupa'yı yutmak için kendisinin güçlü, Avrupa'nın ise güçsüz olduğu anı 
kollamaktadır. 

Avrupa, ABD hegemonyasından çıkma sürecini hızlandırmak ve Sovyetler Birliği'ne karşı 
direnebilmek için yek vücut olmak zorundadır. 
Türkiye dahil, Bütün Avrupa ülkelerinin siyasi 
kaderi ortaktır ve eninde sonunda bağımsızlıklarını korumak için Sovyetler Birliği'ne karşı 
direnmek zorunda kalacaklardır. 

Böyle bir bakış açısına sahip olan herkes 
şu sonuca varmakta güçlük çekmeyecektir: 

Ekonomik olarak nispeten güçlü ve siyasi 
istikrara sahip bir Türkiye, bugünkü AET'yi 
oluşturan ülkelerin çıkarına olduğu gibi bunun 
tersi de doğrudur. Yani, güçlü ve siyasi istikrara 
sahip bir Avrupa uzun vadede Türkiye'nin de 
yararınadır. 

Kuşkusuz, bu söylediklerimizden teknik ve. 
ekonomik meseleler tartışılmasın anlamı çıkarılmamalıdır. Söylemek istediğimiz şey, meselenin siyasi yanının değerlendirme dışında tutularak teknik ve ekonomik güçlüklerin aşılamayacağıdır. 

Burada hemen belirtelim ki, Türkiye-AET 
ilişkilerinin her iki taraf için de yararlı bir şekilde gelişmesinde esas sorumluluk AET'ye düşmektedir. Çünkü Türkiye, uzun dönemi düşünemeyecek kadar kötü bir durumda ve kısa dönemi kurtarmak zorundadır. AET, ileride politik gelişmelere bağlı olarak Türkiye ile mutlaka 
daha eşit ilişkiler kurmak zorunda kalacaktır. 
Bu zorunluluk, AET ülkeleri tarafından ne kadar çabuk kavranırsa bütün Avrupâ için o kadar hayırlı olur. 

Hükümet ise, ''duvarın övur yanına geçme" 
tehditleri ile ilişkileri gereksiz yere sertleştirmekten kaçınmalıdır. Burada yeri gelmişken 
"duvarın öbür yanından" 1978 yılının ilk haftasında gelen bir sesi hatırlatmak isteriz. O hafta, Sovyetler Birliği, "Türkiye'nin satmak istediği her ürünü derhal satın almaya hazırız" 
demişti de bir büyük gazetemizin bunu manşet yaparak yeni yıl müjdesi gibi sunmuştu. 
Aradan geçen zaman bunun "hoş bir seda" 
danbaşkabir şey olmadığını ve duvarın öbür tarafındakilerinin Türkiye'nin acil ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek bir ekonomik güce sahip olmadıklarını gösterdi. Aynı olguyu, yılan hikayesine dönen ve sonunda döviz karşılığı petrol almamızla sonuçlanan olaya bakarak da tespit et 
mek mümkündür. 

Hükümet, bu ekonomik gerçeği son günlerde yaptığı "yurdumuzu bölmek isteyen dış güçler vardır" tespiti ile birleştirerek "duvarın ötesine geçme" gibi sözde anti-emperyalizm gösterilerinden vazgeçmelidir. 

Türkiye-AET ilişkileri, salt ekonomik bakış 
açısı ile değerlendirilmeye devam edildikçe herhangi bir ilerleminin sözkonusu olamayacağı 
artık anlaşıldı. Doğru bir siyasi tahlil ise ilişkilerin olumlu bir şekilde gelişmesine büyük bir. 
hız katacaktır. 


kililerinin bu taslak üzerinde görüş birliğine vardıktan sonra arama çalışmalarının başlayacağını 
belirtti. 

Bu konuyla ilgili olarak üst düzeyde bir Rus 
teknik heyetinin Nisan 
sonlarında veya Mayıs 
başlarında Türkiye'ye 
gelmesi bekleniyor. Rus 


“Sanayi Müsteşarı bir soru 


üzerine Türkiye ve: Kara 
deniz Bölgesinde, Karadeniz Kıta Sahanlığında 
ve Ege denizinde petrol 
bulunduğunu ve buralar- 


M.BELLİ'YE YAPILAN 
SALDIRI KINANDI . 
İzmir'de 21 demokratik kuruluş TEP Genel 
Başkanı Mihri Belli'ye yapılan saldırıyı kınadı. 


Aralarında DİSK 3. Bölge Temsilciliği, Tuded, İplik-İş Ege Dev-Genç, Devrimci Gıda-İş, 
gibi kuruluşlarla TÖB-DER'in bazı ilçe şubelerinin de bulunduğu kitle örgütleri, dün yaptıkları ortak açıklamada, TEP Genel Başkanına 
yapılan saldırının tüm ilericilere, devrimci güçlere yöneltilen saldırının bir parçası olduğunu 
öne sürdüler. a 


da araştırma yapacaklarını söyledi. 
ELEKTRİK ALIMI 
Rus Sanayi Müsteşarı 
Petroşev elektrik alımı 
konusundaki soruları ce- 


vaplarken de şunları söyledi: 

"? Nisanda Batum'da 
başlayan görüşmeler sonucu Rusya'nın Türkiye" 
ve her yıl 600 milyon 
kilovat saat elektrik satacak. Bu yıl Hopa bölgesinde kurulması beklenen 
transformatörün kurulamaması nedeniyle sadece 
250 milyon kilovat saati 


Q 
ak lo Miki Saara: 
smda daha önce yapılan 
tekstil anlaşmaları uyarınca Rusya'da tekstil, 
deri ve kaban satılması 
bekleniyor. Ancak Rus- 


Türk firmalarının 
Alman firmalarına 
150 milyon 


mark borcu var 


TURGUT KARABULUT 

Sosyal Demokrat rartisi (SDP) Milletvekili 
Horst Seefeld'in açıklamasına göre, Türk firmalarının Almanya'da 
bulunan 1300 kadar orta büyüklükteki firmalara 
750 milyon mark borçları bulunuyor. Açıklamaya göre, sadece Baden- 
Württemberg Eyaletinde- 
ki 292 firmamn Türk firmalarından 70 milyon 
mark alacakları bulunmakta. 


ABDURRAHMAN 
(TEMEL) AKYÜZ 


yapılacak. 


Üniversiteler Yasası konulu 
bir açık oturum yapılıyor 


İZMİR (AA) 


Ege Üniversitesi, Tüm Öğretim Üyeleri Derneği 
(TÜMÖD), Tüm Asistanlar Derneğinin (TUMAS) 
düzenlediği "'Yeni Üniversiteler Yasasının Olumlu 
ve Olumsuz Yönleri" konulu açık oturum bugün 


Üniversiteler Yasasının olumlu ve olumsuz yönlerinin tartışılacağı açık oturuma Milli Eğitim Komisyonu üyesi ve CHP Milletvekili Akın Simav da 
katılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Simav 
"Yasa konusu ile ilgili hiç bir etki altında değiliz" 
dedi. Akın Simav açık oturuma bir AP'li parlamenterin katılması girişiminde bulunduklarını söyledi. 


Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
bugün yeniden toplanıyor 


ANKARA (THA) 


Çalışma Bakanlığının - 


çağrısı üzerine 28 Mart- 
ta çalışmalarına başlayan 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün yine toplanarak gündemde bulunan sorunları tartışmaya 
devam edecektir. 


Devlet Istatistik Enstitüsünün besin içi ve besin dışı harcamaların bölgeler arası dağılımını ve 
farklılıklarını saptadığı 
ve bu fiyatların ağırlıklı 
ortalamalarını belirlediği 
öğrenildi. Hazırlanan raporu bugünkü toplantıya sunulacağı öğrenildi. 

Öte yandan Asgari 
Ücret Tespit Komisyonunun bundan sonraki toplantısında asgari ücretin 
saptanmasında yalnız- 


Bağımsızlık ve insancıl 
bir düzen uğruna 
fedakarca mücadele 
eden proleter devrimci 
arkadaşımız, 
Halkodamızın değerli 
üyesi, 


1952 


Bursa-K aracabey'de 31 Mart gecesi faşist 
katillerce kahbece katledilmiştir. Anısı 
mücadelemize ışık tutacaktır. Ailesine ve 
tüm halkımıza başsağlığı dileriz. Temel'lere 
bıçak çeken eller mutlaka kırılacaktır. 
KAHROLSUN İKİ SÜPER DEVLET 
VE YERLİ İŞBİRLİKÇİLERİ 


Alanyurt Halkodası 
Gölköy den proleter devrimciler 


ca çalışan işçinin mi 
yoksa aynı zamanda aile- 


, sinin de gözönüne alına- 


rak mı tespit edilmesi gerektiği konusunun ele alınarak bu konuda görüş 
birliğine varılmasına çalışacağı ifade edildi. 


İSTANBUL (THA) 
İstanbul Belediyesince 
her yıl Emirgan korusun- 
da düzenlenen Lale Bayramının bu yıl daha geniş 
bir programla çocuk festivali olarak düzenlenmesine karar verildi. 

14 Nisan günü saat 
10.00'da törenle açılacak 
olan Çocuk Festivali çeşitli gösterilerle 30 Nisan 
gününe dek sürecek. 


TEKZİP 


MHP yanlısı gösterilip 
parti kuracağım haberiniz doğru değildir. MHP 
ile ilgim yoktur. Lefkoşe 
sokaklarında gövde gösterisi de yaptırmadım. Kıbrıs'ta Ziraat Bankasından 
normal şartlar -altında 
kredinin asgarisini aldım. 
Ada dışına çıkışımın yasak olduğu hakkındaki 
haber tamamen yanlıştır. 
Selahattin ÖZTOKATLI 
—>.————M—EEÇ 


KAYIP Kredi kartım 
G.E.Enstitüsünden aldığım kimlik kartım, pasom gaspedilmiştir. Hükümsüzdür. 

Zarif DOĞAN 


11 Nisan 1979 


İran, yabancı bir devleti 


Belucistan'da karışıklık 
çıkartmakla suçladı 


@ran’ da Devrim Mahkemeleri 
ılk kez beraat kararı verdi 
© Kasr Hapishanesini gezen bir grup avukat, 


tutukluların BM standartlarına 
uygun şartlarda tutulduklarını açıkladı 


TAHRAN (AJANSLAR) 


İran Geçici Devrim Hükümeti dün "Yabancı bir 
devleti" İran'ın Sistan- 
Belücistan eyaletinde 
karışıklıklar kışkırtmakla 
suçladı. İran hükümeti 
ayrıca Afgan hükümetinin, İran'ın Afganistan'ın 
içişlerine karıştığı yolun- 

-daki suçlamalarını da 
reddetti. 

İran Başbakan Yardımcısı Amir İntizam basın mensuplarına hangi 
yabancı devletin Belücistan eyaletinde "'karşıdevrimcileri" kışkırttığı 
nı. belirtmedi. İntizam, 
yalnızca eyalette "halkı 
kışkırtan bazı yabancıların yakalandığını" açıkladı. Siyasi kaynaklar 


Kampala 'da 
çatışmalar 
şiddetleniyor 


Uganda yetkilileri 


4 gazetecinin 

„aj gen sag geren ss 

öldürüldüğünü 

v 
doğruladı 
NAİROBİ 

Uganda rejimi yetkilileri, "Silahı dört Avrupalı paralı askerin" kurşuna dizildiğini açıkladı. 

Üç gün önce Kenya' 
dan bir sandalla ayrılarak, Viktoria gölünü geçen, ikisi Batı Alman ikisi İsveçli dört gazeteci 
Uganda'da kaybolmuşlardı. Hiç bir yabancı gazeteciye giriş vizesi vermeyen Kampala rejimi, 
dün yaptığı açıklama ile 
bu dört gazetecinin öldürüldüğünü doğruladı. 

Öte yandan, Kampala'dan gelen haberlere göre, İdi Amin'e muhalefet 
eden güçlerle devlet başkanına bağlı birlikler arasındaki çatışmalar bütün 
şiddetiyle sürüyor. 

İdi Amin rejimine yardım etmek ve başkent 
Kampala'nın düşmesini 
engellemek için uzun süredir ülkede bulunan Libyalı askerlerin halen 
Uganda'yı terkedip terketmediği kesin olarak 
belli olmadı. 

Romanya Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku 
onuruna T jarp'ta 
bir yemek veren Libya 
Devlet Başkanı Albay 
Muammer Kaddafi, ülkesinin Uganda-Tanzanya 
çatışmasında taraf olmadığını öne sürdü. 


ABD Dışişleri 
Bakanlığı 
sozcusunun 
iddiası: 
"Pakistan 
bir kaç yıl içinde 
atom bombası 
patlatabilir” 

WASHİNGTON (AA) 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hodding 
Carter, ülkesinin Pakistan'a ekonomik ve askeri 
yardımı kesme kararı ile 
ilgili bir açıklama yaptı. 

Pakistan'ın birkaç yıl 
içinde ilk atom bombasını 
patlatabileceğini belirten 
Hodding Carter, Washington'un nükleer silahların 
yayılması konusunda 
haklı endişeleri olduğunu 
söyledi. H. Carter, Pakistanın ABD hakkındaki 
suçlamalarını o reddetti. 
Pakistan, ABD'nin ekonomik ve askeri yardımı 
kesme kararının alınmasmda siyonist çevrelerin 
parmağı olduğunu öne 
sürmüştü. 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hodding Carter atom bombası yapımında kullanılan zenginleştirilmiş uranyum üretme tesislerinin yapımın- 
dan vazgeçilmesi için Pakistan Hükümeti ile uzun 
süre görüşmeler yapıldığını, ancak bir sonuç alınamadığını söyledi. Carter, 
bu durumda "nükleer silahlanma yarışına katılan ülkelere hiç bir şekilde yardım yapılmamasını" öngören ABD yasala- 


rının uygulandığını bildirdi. 


Amir İntizam'ın demecinin Afganista'a yönelik 
olduğunu ileri sürmektedirler. 


İDAMLAR VE 
BERAAT KARARI 


10 Nisan günü Gazvin, Tahran, Borucerd 
ve Erdebil kentlerinde 
4 kişi daha idam edilirken, İslam Devrim Mahkemesi de ilk kez 16 sanık için beraat kararı 
verdi. 

Bu arada ilk kez Şah 
döneminin 16 yöneticisi 
hakkında beraat kararı 
verildi. Tutuklulara işkence yapmaktan yargılanan bir SAVAK gö“ 
revlisi üç yıl hapse mahkum oldu. Ancak görevli, pişmanlık gösterdiği 


için cezası bir yıla indirildi. 

İran'daki siyasal kaynaklar mahkemelerin kararlarındaki bu değişikliğin yüksek düzeyde bir 
müdahale sonucu olduğunu belirtiyorlar. 

Öte yandan Geçici Devrim Hükümetinin ve İran 
İnsan Hakları Hareketinin davetlisi olarak çeşitli ülkelerden bir grup avukat Tahran'a geldi. Kasr 
Hapishanesini gezen avu- 


katlar, hapishanesinin 
şartlarının Birleşmiş Mil- 
İetler'in standartlarına 


uygun olduğunu belirttiler. Tutukluların yerlerinin rahat, yiyeceklerii yeterli olduğunu, aileleriyle görüşmelerine 
izin verildiğini bildirdiler. 


Birkaç yıl önce aşk ve evlilik konularının baskı altına alın» 
ması gençlere doğru bir eğitim verilmemesi sonucu, evlenecek çiftin eşit sosyal statüye sahip olması erkeğin varlıklı olması gibi hatalı eğilimler ortaya çıktı. 


guların yaygınlasması büyük gürültü kopardı, Bugün Çin'de 


Aşk konusundaki 
tutumların yeniden 


değerlendirilmesi 
YU YU-VEN 


Batı bölgesine 50 bin Vietnam -< 


Kani oç, 
çatışmalar şiddetlendi 


©PolPot'un Kamboçya'da olduğu yinelendi 


# 


DIŞ HABERLER SER VİSİ 
Demokratik Kamboçya'nın Sesi 
Radyosu, işgalci Vietnam birliklerine karşı yapılan çarpışmaların çok 
sert bir şekilde geçtiğini bildirdi. 
Radyo Vietnam birliklerinin yeni 
takviyeler alarak güçlerini artırmak- 
ta olduklarına da işaret etti. 

Yapılan açıklamada, "yok edilmek istenen Kamboçya ulusunun 
kurtarılması için bütün Kamboç halkının ara vermeksizin mücadele etme 
azminde olduğu" yinelendi ve 31 
Mart - 4 Nisan tarihleri arasında meydana gelen 15 çarpışmada, 225 Vietnam askerinin öldürüldüğü bildirildi. 

Bu arada "Le Monde" muhabiri 
Roland Pierre Paringaux, 15 bin Demokratik Kamboçya kuvvetinin direndiği Batı bölgesine, direnişin kırılması için Sovyetlerin çok miktarda 
ağır silah gönderdiğini haber verdi. 
Muhabir, Sovyet ağır silahlarıyla donatılmış Vietnam ve Heng Samrin 
kuvvetlerinin Mart sonunda 50 bin 
kişilik bir kuvvetle ve iki koldan 
bir saldırı başlattığını belirtti. Vietnam'ın, direnişi, yağışlı mevsim 
başlamadan "kırmayı" hedeflediği 
gelen haberler arasında. 

Bu arada Pol Pot'un Tayland'a 
gittiği yolunda çıkan haberler üzerine isminin açıklanmasını istemeyen 
bir yetkili bu söylentiyi yalanladı. 
Taylandlı yöneticilerle görüştükten 


sonra yetkili, Le Monde muhabirine 
verdiği özel demeçte, "'Pol Pot Tayland'da değildir. Yabancı bir ülkeye 
sığınmayı da düşünmüyor. Ə Kamboçya'da kalacak ve ölene kadar mücadele &decektir"' dedi. 


TAYLAND ORDUSU ALARMDA 


Demokratik Kamboçya kuvvetlerinin direnişini kırmak için ülkenin 
Batısındaki Piopet kentine doğru ilerleyen 50 bin kişilik düzenli Vietnam 
kuvvetleri karşısında Tayland, ordusunu alarma geçirdi. 

Tayland-Kamboçya sınırında askeri önlemler alan Tayland hükümeti 
yetkilileti, Vietnam saldırısı karşısında duydukları kaygıyı belirttiler. 


CADDELERE YENİ İSİMLER 
VERİLİYOR 


Vietnam işgalinden sonra Pnom 
Pen'de işbaşına getirilen Heng Samrin yönetimi, başkentte beslenme 
ve işsizlik sorunlarını çözmeye uğraşırken, cadde ve sokakların isimlerini de değiştirdi. 

Vietnamlı danışmanların "işbirliği” sayesinde yapılan çalışmalar- 
dan sonra, Pnom Pen'dexi De Gaulle, Mao ve Tito caddelerinin isimleri 
değiştirildi. Bunun dışında, başkentin en büyük bulvarı olan Monivong, 
Son-Ngoc-Minh adını aldı. 


Dörtlü Çete aşk ve evlilik konularını tabu ilan etmişti. 
Gençler aşktan sözedemiyor, yazarlar aşk üstüne vazamıyordu, Dörtlü Çetenin devrilmesinden sonra Çin'de bu ol- 


kadın erkek ilişkileri nasıl ele alınıyor? İkinci bölümünü 
yayınladığımız Yu Yu-ven'in "Aşk Konusundaki Tutumların Yeniden Deöerlendirilmesi"' başlıklı makalesi ve 
Cang Li-Han'ın kendi öyküsü olan "Çin'de Gerek bir 
Aşk Hikayesi" bu soruna ışık tutuyor. 


© 


1 kürsi şii “ia! 


i IARU 


Tüm ülkedeki genç erkek ve kadınlar, gazetelere 
ve yazarlara bu hikayenin ve Cang Li-han'ın yazisi- 
nin ortaya çıkardığı sorunlar hakkında neler 
düşündüklerini yazdılar. Aşağıda, bu mektupların 
bazılarından bölümler yer almaktadır: 


BUGÜNKÜ 
ÇIN'DE 


lişmez 


Pekin Posta ve Telgraf Bürosundan Liu Şu-min 
şunları yazıyor: "Çocukken hikayelerde aşkla ilgili şeyler okudum. Fazla bir şey anlamadım ama 
mutluluk getiren soylu bir şey olduğunu hissettim. Fakat sonradan, bana aşkın bayağı birşey 
olduğu söylendi. Asla aşık olunmamalıydı. Cang 
Li-han'ın hikayesi bana gerçek aşkın ne olduğu- 


ma ve mücadele ile çe 


m m m e m e e Sa e m, a em a m e 


VE DÜŞÜNCELER KARŞISINDA 
BOYUN EĞMELİ MİYDİM. 


© 


1971 baharında, bir gün, işten 
sonra yolda Ceng-kuang'a rastladım. Konuşarak yürümeye başla 
dık. Ben, genç insanların hayattaki ideallerinden sözettiğimde 
Ceng-kuang şöyle dedi: "Bizim 
gibi insanlar ülkemiz için birşeyler yapmaya çalışmalıdır; idealimizin bu olması gerekir. 
Şimdiye kadar Çin'de soğuk 
başlık yapmanın bütün süreci 
hakkında tek bir kitap yok. Ben 
bir tane yazmaya çalışacağım. 


“Bir kilap mt yazmak'istiyorsun?" Şaşırmış ve heyecanlanmıştım. Şüphesiz, onun ne kadar sıkı çalıştığını, nasıl en güç 
işleri üzerine aldığını, teknik 
problemlerin içine nasıl daldığını 
iyi bir ekip yöneticisi ve Gençlik 
Birliği kadrosu olduğunu biliyordum. Ama, Ortaokul öğreniminden biraz fazla eğitim görmüş ve 
sonra altı yıl Halk Kurtuluş Ordusunda bulunmuştu. Böyle bir 
geçmişe sahip birinin, böylesine 
yüksek emelleri olması beni şaşırttı. Gerçi biraz daha düşündüğümde, o kadar da şaşırtıcı gelmedi. Bunun, Onun yüreğinden 
kopup gelen bir istek olduğunu 
görebildim. Ve Onun yardımcısı 
olmaya karar verdim. 


(ndan sonra, her nasılsa, her 
akşam fabrıka Rapısında karşılaşıyor ve eve birlikte yürüyorduk? 
Her şeyden konuşuyorduk; gün 
içindeki çalışmalar; insanın hayattaki amacı ve genç insanın 
hayatta oynaması gereken rol; stnav kâğıdını doldurmadığı için 
böbürlenen ve oazi yüksek burok 
ratlara auyanarak, sıkı çalışanlarla alay eden gençlerhakkında neler. 
düşündüğümüz ;.dahu sonra dörtlü çete olarak bilinecek bazı yöneticiler hakkında, hrikın her an 
daha fazla şuphe duyması; ülkemizin dört modernleşmeyi nasıl 
gerçekleşlireceği; teknik sorunlar; aşk üzerine ` görüşlerimiz, 
birbirimiz hakkında neler düşündüğümüz ve buna benzer şeyler. 


“mak üzereyken durduk. Yüzünü 


ÇİN'de gerçek 
bir aşk hikayesi 


CANGLİ.HAN 


Dörtlü çetenin güçlü olduğu 
günlerdeydi. Söylediğimiz hemen hemen herşey onların dogmalarının karşısındaydı. Bununla 
beraber, yanımda Ceng-kuang olduğu sürece daha cesurdum. Ortak düşüncelerimiz ve duygularımız vardı ve onların doğruluğuna inanıyorduk. Fabrika, evlerimize uzaktı, fakat, onunla beraberken yol bana çok kısa gelirdi. 
Her ayrılışımızda konuşmadığımız daha bir sürü şey kalırdı. Asker üniforması içindeki görüntü- 
sü gözden kayboluncaya kadar onun arkasından bakar ve "Ne ka 
dar iyi bir insan"' diye düşünürdüm. â 

Bir akşam Ceng-huang bizim 
eve geldi. Bu ilk gelişiydi. Belki 
de bu anı çok uzun süreden beri 
beklediğim için, kalbim çarpıyordu. Ne yapacağımı, ne diyeceğimi bilemiyordum. Konuşma- 
ya başladı. Fabrikadaki Rüçük 
bir kazayı anlattı. Fakat bunu 
kunuşmak için gelmediği belliydi. Bunu bahane ettiğini anlamıştım çünkü o da tedirgindi. 
Rir süre sonra, *ledirginliğimiz 
geçti ve üzerinde saatlerce konuşabileceğimiz, bildiğimiz bir konu bulduk. Ama ikimiz de söylemek isteyip de içinden çıkamadığımız bir şeyler olduğunu hissediyorduk. 

En sonunda, annem öksürdü 
ve ancak o zaman vaktin çok geç 
olduğunu anladım. Onu kapıya 
kadar geçirdim ve birden ikimiz.” 
de sustuk. Böyle bir şey şimdiye 
kadar hiç olmamıştı. Bir süre 
caddede yürüdük ve sonra ayrıl- 


kuang... siz ikini 


bir şey bekleme." 


neme 


kumak istiyordum. 


bana çevirdi ve yavaşça omuzlarımdan tuttu: "Li-han... Arkadaş o ti. 
olabilir miyiz?" Ay ışığında onun ciddi yüzünü görebiliyordum. 
Aklıma söyleyecek hiç bir şey 
gelmiyordu. Sadece başımı salladım. Bundan sonra, hayat sanki 
çok daha güzel oldu. 

Bir gün ablam, hatıra defterimin içinde Ceng-kuangın resmini 


YARIN: 


kuang'ın öksüz olduğunu duyunca 


kız kardeşlerine bakması gerektiğini söyleyince, annemin yüzün- 
deki gülümseme donup kaldı. 
"Bak buraya" dedi. "'Ablan kendine, üniversite eğitimi görmüş 
bir kadro buldu. Fakat, bu Ceng- 
hiç de birbirinize denk değilsiniz. Şimdi anneni dinle ve onunla ilgini kes."" 
En sonunda "Hayır, onu birakmayacağım''diyebildim. 
“Peki, öyleyse bizden artık 


Bütün gece ağlamaktan uyuyamadım. Benim öz annem nasıl 
böyle bir şey söyleyebilirdi? Anbeslediğim duygularla 
Ceng-kuang'a beslediğim duygular arasında' kalmıştım. Kalbimi 
anneme bağlayan bağları nasıl 
kopartabilirdim? Yine de eski gelenek ve düşüncelere meydan o- 


Ay ışığında pencereden dışarı 
baktım ve Ceng-kuang'ın odası- 
nın fırın gibi olduğu, ter içinde 
işine daldığı yaz akşamlarını düşündüm. Kimbilir kaç gün ve gece kitabının yazılarını ve şekillerini temize çekmeye yardım etmiştim! Ülkemize hizmet edecek 
ortak bir amaç için çalışıyorduk 
ve bu bizim birbirimize yakınlaşarak aşık olmamıza yol açmış- 
Onu nasıl bırakabilirdim? 


Ceng-kuang'la 


arkadaşlık ettiğimiz 
| kısa sürede yayıldı. | 


nu gösterdi.” 


ziyor: 


oldu. 


malıdır." 


mz mam san amm um um un an m A. 
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'KAHİRE/BEYRUT 
Mısır-İsrail Barış aniaşması metinlerinin teati töreni açıklanmayan 
bir nedenden dolayı ertelenirken, Kahire ile Tel 
Aviv arasındaki ilişkilerin 
gergin bir duruma geldiği 
bildiriliyor. 

Mısır Başbakanı Mustafa Halil, bir parlomento komitesi önünde 
yaptığı konuşmada, İsrail'in Golan Tepelerini Sudye e devretmesi gerektiğini söyledi. Camp 
David çerçeve anlaşmaları uyarınca, İsrail 
birliklerinin işgal altında- 
ki bütün topraklardan 


AŞK 


EE 


DENA ep sari 


geri çekilmesi gerektiğini hatırlatan Halil, "Eger Suriye, bu topraklarla ilgili olarak İsrail ile 
görüşmeye girerse, bu 
bölgeleri geri alacaktır. 
Aksi halde, Suriye uluslararası yasalara göre, işgal edilmiş topraklarını 
geri almak için savaşabilir. Bu savaş bir savunma savaşı olacaktır. O 
zaman 'da Mısır, Suriye' 
nin yanında olacaktır" 
dedi. 

İSRAİL'İN TEPKİSİ 

Halil'in bu açıklaması 
İsrail'de sert tepkilere 
yol açtı. Dışişleri Bakanı Moşe Dayan, Washington yönetimine gönderdiği bir mektupta, Halil'in 
açıklamasını protesto 
etti. Dayan, Mısır Başbakanının konuşmasının, 
barış anlaşmasının ruhuna aykırı olduğunu öne 
sürdü. 

İsrail Başbakanı Menahem Begin de, Enver 
Sedat'a gönderdiği bir 
mesajda, Mustafa Halil' 
in demecinin barışa hizmet etmediğini ileri sürdü. 

Kahire'deki yetkililer 
ise, böyle bir tepkiden 
haberdar (olmadıklarını 
belirterek, Halil'in konuşmasına karşı gelebilecek protestoların geri 
verileceğini açıkladılar. 


İSRAİL'İN YENİ 
SALDIRISI 


Tel Aviv'de dün patlayan bir bomba bir kişinin 


ölümüneşi 6 kişinin yaran. 


lanmasına yol açtı, Olayı 
FKÖ üstlendi. 

Bomba olayından sonra İsrail Askeri Sözcüsü 
yayınladığı bildiride İsrail savaş uçaklarının dün 
18.30 sularında Güney 
Lübnan'ın Sur kenti dolaylarındaki Filistin 
kamplarını bombaladığı 
bildirdi. Henüz ne kadar 
ölü, yada yaralı olduğu 
tesvit edilemedi. 


AFP Ajansı Beyrut çı- 


lamayı 


GEREKTİĞİNİ HATIRLATAN 


j Mısır Başbakanı Halil: 
"Israil e karşı savaşırsa 
Suriye'yi 
estekleriz” 


©israil Güney Lübnan”ı bombaladı 
© israil'in çıkartma girişimi Filistinlilerce püskürtüldü 
© Barış Anlaşması metinlerinin teatisi ertelendi 


Mısır 
Başbakanı 
Mustafa 
Halil, 
İsrail'in 


ir 
Suriye 
toprağı 

olan 

Golan 
Tepekrinden 
geri 
çekilmesi 
gerektiğini 
söyleyince 
Tel Aviv 
yönet imi 

sert 

tepkiler 
gösterdi. 


Afrika'dan 
Haberler 


PAÑ AFRIKA HABERLER. 
AJANSI KURULUYOR 
Adis Ababa 


Afrikalı 40 Enformasyon bakanının katıldığı 
“Pan Afrika Haberler Ajansını kurma çalışmaları" 
toplantısı Etyopya'nın başkenti Adis Abada'da sürüyor. Toplam 6 günlük bir çalışma yapacak olan 
heyetler, yabancı basın ajanslarının tahrif edilmiş 
haberler vermesine karşı bağımsız bir haber ajansı 
kurarak “Gerçek Afrika'nın sesini duyurmaya çalışacaklarını"' açıkladılar. Toplantıyı, Afrika Birliği 
Örgütü de destekliyor. Š 


ETYOPYA BİRLİKLERİ 

YENİDEN ERİTRE'YE 

, ,, SALDIRIYOR 
Adis Ababa 


Adis Ababa rejimi, Eritreli savaşçıların elinde 
tuttuğu son kentlerden biri olan Nakfa kentine 
doğru yoğun bir saldırıya geçti. Sovyet yapısı 
tanklar ve zırhlı araçlarla gerçekleştirilen saldırı 
harekatı, ayrıca denizden de destekleniyor. Roma' 
da bir açıklama yapan Eritre Kurtuluş Cephesinin 
bir sözcüsü, saldırıyı kınarken, Eritre halkının sonuna kadar direneceğini söyledi. t 


ÇAVUŞESKU GABON'A GITTI 
Trablus 


Romanya Devlet Başkanı Nikclai Çavuşesku, 
Libya gezisini tamamlayarak Gabon Başkenti Libreville'e hareket etti. ' 

Çavuşesku-Kaddafi görüşmelerinden sonra ya- 


,yınlanan Romanya-Libya ortak bildirisinde "Her 


iki tarafın da Orta Doğu'daki son gergin durumdan 
kaygı duydukları"' belirtildi. 


IAN SMITH'IN DÜZENLEDİĞİ 
SEÇİMLER BAŞLADI 


Salisbury 


Rodezya'daki ırkçı İan Smith rejiminindüzenlediği seçimler 10 Nisan günü başladı. Irkçı yönetim 
ile uzlaşan üç siyah liderin de desteklediği bu oy- 
Zimbabve Yurtsever Cephesi "Sahte sẹçimler" olarak niteliyor. Dünkü oylamada sadece 
beyaz azınlık oy kullandı. Siyah çoğunluk halk ise 


Vang Şeng-li adındaki bir denizci, şöyle ya- 
"Deniz Kuvvetlerine Hobey Eyaletinde 
bir çiftlikte çalışırken katıldım. Sonra, yüksek 
okula gönderildim ve orayı 


mayı düşündüm. Fakat Çang Li-han ile Vang Ceng- 
kuang'ı birbirine bağlayan idealleri ve duyguları 
okuyunca kendimden utandım. Şimdi, arkadaşıma 
onların hikayesini ve aynı zamanda, bir süre önceki 
hatalı düşüncelerimi anlatacak ve arkadaşlığımız 
sürdürmeyi önereceğim. 


beklenmeyen darbelerdi. Ama gerçek hayatta böyle fırtınalara sık sık rastlanır. Evlenecek çiftin ailelerinin eşit sosyal statüye sahip olmaları gerektiği, 
kadının güzel olması, erkeğin mevki sahib 

lıklı olması gerektiği şeklindeki eski düşünce tarzı ve eski gelenekler, yüzyıllarca süren feodal toplumun halkın düşüncesini zincire vuran kalıntılarıdir. Dolayısıyla, bu yaziyı okumak rahatlatıcı 


eski gelenekler ortadan kaldırılmalı, 


AŞK,GENÇLERI DÜZGÜN 
BİR ŞEKİLDE OLGUNLAŞTIRIK 


Cen Cieh-fang, Güney Gansu Eyaleti Askeri Alt- 
Komutanlığır.dan bir asker: "Cang Li-han ve Vang 
Ceng-kuang'ın hikayesi bize, aşkın genç insanları 
iyi çalışmaktan alıkoymak şöyle dursun, aksine 
otların düzgün bir biçimde olgunlaşmalarına yardımcı olduğunu anlatiyor, Gorki'nin bir zamanlar 
yazdığı gibi, 'Aşk olmadan mutluluk olmaz. Gerçek aşk ruhu yüceltir ve insanlara daha iyi çalışmak ve yaşamak için ilham verir.' 

Tangşan'da Meteoroloji Bürosundan Vang Min: 
“Birkaç yıl önce aşk, bana bayağı bir şey, bir küçük burjuva duygusallığı gibi geliyordu. Proletar- 
ya, böyle düşünceler beslemez diye düşünüyordum. 
Ve birisine aşık olduğum zaman, bunu kendi kendime itiraf etmeye bile cesaret edemedim. Aşkın, 
proleter devrimcilerin hayatının önemli bir parçası 
olduğu gerçeği, gözlerimi açtı." 


17 Nisan günü oy kullanabilecek. Ancak Yurtsever 
Cephenin çağrısı ve BM'nin seçimlere olan güvensizliği nedeniyle siyah halkın seçimlere rağbet etmeyeceği tahmin ediliyor. z 


kışlı bir haberinde, İsrail 
komando birliklerinin Tir 
Kenti yakınlarında bir 


bitirdikten sonra bölgeye çıkartma girişi- 


da Pekin'de işe başladım. Arkadaşlık ettiğim minde bulunduklarını bil- 
genç kadınla Hobey'deki çiftlikte birlikte çalı- dirdi. : 5 pi 7 

duk. O 1973'te Tıp Fakültesine gitti. Mezur Uüney Lubnan'ın | d BM 

i aynı çiftliğe Tıp görevlisi olarak atandı bu bölgesine yönelen sal- sviçre e ye 
Bu kadar uzağımda olacağını öğrenince onu bırak dırı, Filistinlilerin ve yerli 


halkın çabası sonucunda 
geri püskürtüldü. 

MISIR ÜÇÜNCÜ 
ORDUSU BÜYÜK BİR 
TATBİKAT YAPTI 

Orta Doğu Haberler 
Ajansının bildirdiğine gö- 


girme tartışmaları 
yeniden başladı 


MUSTAFA GENÇER 
LOZAN'DAN bildiriyor. 


bu evliliğe itiraz etmişti. AŞK VE EVLİLİK KONUSUNDA re, : Süveyş (kanalının 

güney kesiminde üslenen İsviçre Hükümeti geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin 
buldu. Sırrım ortaya çıkmıştı. O KOHNEMİŞ FIKIRLERİN Mısır Üçüncü Ordusu, bü- BM'ye katılması sorununu ele aldı. Hükümet haftaakşam annem doğrudan doğru- yük çaplı bir tatbikat lik olağan toplantısında, Dışişleri Bakanlığını İsvi ç- 
ya, bir erkek arkadaşım olup KÖKU KAZINMALIDIR gerçekleştirdi. re'nin BM'ye katılmasını öneren bir karar tasarısı 
olmadığını sordu. Güvenerek, hazırlamakla görevlendirdi. Bu senenin sonuna doğ- 
Ceng-kuang hakkında herşeyi an- kin Troleybüs İşl i Jin'i 4 ru parlamentoya getirilecek olan öneri, daha sonra 
lattım. Fakat onun yetim oldu- eki e lee ETATE AEA Somoza ABD de halk oylamasına sunulacak. Ancak katılma kararını 
ğunu ve küçük yaştaki erkek ve böylesine ciddi engellerin ortaya çıkması elbette dinlenirken... kesin sonuca bağlayacak olan halk oylamasının 1982 


a Mi senesinden önce gerçekleşemeyeceği bildiriliyor. 
Sandinista ” Bilindiği gibi İsviçre kendisini “tarafsız” bir ül- 
Gerillaları Esteli << ayara tarafazığın korumak gerekçesiyle kakentini ele geçirdi iin Sao pa anaa Tarama Da 


1965 senesinde bakanlardan Spühler, ''BM'deki yo- 


i ve var- 


s x MANGUA ğun uluslararası faaliyet bizim de katılmamızı gerek- 

Bana aşkın gerçek anlamını gösterdi. t Nikaragua Devlet Baş- aka en güçlü nedenlerden biridir" demişti. İsviçre 

P Fe elmali ayaş keve EVAS kanı Somoza, Paskalya Hükümeti 1977 de İsviçre'nin BM'deki durumunu ve 
lik konusundaki köhnemiş fikirlerin kökü kazın- tatili boyunca "dinlen: (BM'ye katılmanın PRERA inceleyen üç ayrı rapor 


mek" gerekçesiyle Amerika'da bulunurken, Sandinista gerillalarının Esteli kentini ele geçirdikleri bildirildi. Başkent 
Managua'nın 150 kilometre uzağındaki kentte 
düzenledikleri harekat sonunda Sandinista gerillaları, Somoza'nın ordu 
birliklerini yenilgiye uğraltılar, Öte yandan gerillaların ülkenin kuzey ve 
kuzey batı bölgelerinde 
hükümet birliklerine karşı mücadelelerini sürdürdükleri gelen haberler 
arasında yer alıyor. 
SOMOZA'NIN 
AÇIKLAMASI 
ABD'nin Kansas eya 
lelinde gazetecilerin” so 
rularını cevaplandıran Nikaragua Devlet Başkan 
Somoza, kendisinin İran 
benzelilmemesi 


hazırlamıştı, Bilindiği gibi İsviçre BM'ye şimdiye dek 
üye olmamış beş ülkeden biri. Diğerleri ise Güney ve 
Kuzey Kore, Tayvan ve Rodezyâ, 


BM'nin uluslararası planda güvenlik ve işbirliği açısından etkin bir rol oynaması İsviçre'yi “tarafsızlığın: 
bir kenara atarak katılma'yönünde karar almaya zorluyor. BM'ye katılmayı savunan hükümetin yeni bakanlarından sosyalist Aubert. İsviçre'nin dış politikada daha aktif olması gerektiğini söylüyor. Geçen 
hafta hükümet toplantısında Aubert, İsviçre gibi bir 
ülkenin BM'nin dışında kalmasının doğurduğu sa- 
Lıncalara değindi. Yine bakanlardan Graber ise, BM' 
de gözlemci statüsüne bağlı olarak bulunmanın yeterli olmadığını söyleyerek, İsviçre'nin bu yüzden uluslararası hukuk, kuzey-güney diyaloğu, insan hakları 
gibi önemli konularda ağırlığın koyamadığını belirtti, Korunun yeniden güncelleşmesi üzerine bir 
voem yayınlayan "Journal de Geneve" gazetesi "14 
sene sonra Kugün, İsviçre'nin ciğor ülkelere olan gereksinmesinii onların İsvicre'ye olan gereksinimlesinden daha fazla olduğunu anlamış b ılunuyoruz” şeklinde yazıyor. İsviçre'nin BM'ye katılmasına 
parlamentoda bazı milletvekillerinin “tarafazlığın" 
kayt: lacağı gerekçesiyle karşı çıkacaklırı söyleni- 


Şah'ına yor. 
gerektiğini ileri sürdü. 
YARIN: Sandinista gerillalarının İsviçre halkını vu konuda he üz oylama yapılma- 


Börtü Çele nin basısınan Kurtulan gençler 


dığı için ne düşündüğü bilinmivor, Öte yından geçtiğimiz yılın sonunda İsviçre'nin A man kesı ni gazetelerinden "Welwoche''nin yaplığı ankese göre 
İsvicrelilerin vüzde 49'u katılmayı desteklerken yüzde 24'lı karşı çıkmıştı. 


halk tarafından destek 
lenmediğini de öne süren 
“Somoza, kendisinin "Se 
çimle işbaşına gelmiş bir 
lider"' olduğunu söyledi. 


artık farklı düşünüyor 


En iyi film ödülünü 


Sovyetlerin 
protesto ettiği 


"Geyik Avcısı” 


kazandı 


HABER MERKEZİ 
Amerikan Sinema Sanatı ve Bilimleri Akademisinin. geleneksel "Oscar" ödülleri 9 Nisan 
Pazartesi akşamı Los 
Angeles'te dağıtıldı. 

Bu yılki Uluslararası 
Berlin Film Şenliğinde 
Sovyetler Birliği ve 
yandaşı ülkelerin yarışmadan çekilmelerine yol 
açan "Geyik Avcısı" 
(The Deer Hunter) filmi 
1978 yılının en iyi ABD 
filmi seçildi. 

"Geyik Avcısı" filmi- 
nin yönetmeni Michael 
Cimino "en iyi yönetmen", aynı filmin oyuncularından Oo Chistopher 
Walken "en iyi yardımcı erkek oyuncu" Oscar' 
larını aldılar. "Geyik Avcısı" filmi, "en iyi kurgu" ve "en ivi ses düzeni" Oscar'larını da kazandı. 

1978 yılının en iyi kadın oyuncu Oscar'ı "Eve 


iyi erkek oyuncu Oscar'ı da yine aynı filmdeki rolüyle Jon Voight' 
e verildi. "Eve Dönüş" 
filmi “en iyi özgün senaryo"' Oscar'ını da aldı. 


Oscar ödüllerinin dagıtımında dikkati çeken 
üçüncü film, tüm dünyada ırkçı tutumuyla tepki yaratan "Gece Yarısı 
Ekspresi" adlı yapıt oldu. Bu film, "en iyi roman uyarlaması" ve "en 
iyi fon müziği" Oscar'lârını aldı. 


Oscar dağıtımında diğer ödüller şöyle belirlendi: | 


“En iyi yardımcı kadın oyuncu": "California 
Suite" filmindeki rolüyle Maggie Smith'e; "En 
iyi yabancı dilde film": 
Bertrand Blier'nin "'Mendillerinizi Çıkarın" (Sortez Vos Mouchoirs); En 
iyi kısa film: "Teen-Age 


Dönüş" (Coming Ho- Father". Sanat yönetme) adlı filmdeki ro- menliği: "Heaven Can 
lüvle Jane Fonda'ya. en Wait". 
$ ° 
Hansen: Tarım ödünleri... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
umutlu olduğunu açıkladı. Hansen tarım ürünleri konusunda üçüncü ülkelere verilen ödünlerin 

| Türkiye'ye derhal tanın- 
*ması görüşünde olduğunu, çünkü topluluk geniş 
leyince ve aynı tip tarım ürünü ihraç eden ülkeler katılınca Türkiye' 
nin topluluğa tarım ürünleri ihracatının zorlaşacağını ve bunun Türk ekonomisinde olumsuz etki 
yaratacağını söyledi. İtalya ve Fransa'nın Türk tarım ürünlerine tanınacak 
imtiyazlara karşı olduğunun hatırlatılması üzerine Hansen, "İtalya ve 
Fransa topluluğun yardımlarına muhtaçtır. Bu 
bakımdan zorluk çıkaracaklarını sanmıyorum.. 
dedi. Türkiye'nin yükümlülüklerin dondurulması önerisine de değinen Hansen, "Türkiye 
nin AET'ye olan yükümlülüklerinin 5 yıl dondurulması önerisinin kabul edileceğine inanmadığını söyledi. 

BİLDİRİDE YER ALAN 

HUSUSLAR 

Türkiye-AET Karma 
Komisyonu bildirisinde 
Türkiye'de ve topluluk 
içinde yaşam koşulları- 
nın iyileştirilmesi için alınan tavsiye kararlarına 
yer verildi. Bildiride Türk 
hükümetinin insiyatifi ile 
Türkiye ile topluluk arasındaki ilişkilerin yeni bir 
aşamaya girdiği belirtildikten sonra şu tavsiyeler yer aldı: 

—Karma Komisyonun Londra'da yapılan 
23. toplantısında kararlaştırılan tavsiyeler gerçekleşmemiştir. Üye ülkeler bunların gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almalıdır. 

—Türk hükümetinin önerileri siyasi, iktisadi, 
ticari ve mali diğer aianlardaki etkileri bakımın- 
dan topluluktan olumlu 
ve kapsamlı bir karşılık 
almalıdır. 

—Topluluk Türk önerilerine ilişkin hazırlık 
çalışmalarını Türkiye'nin 
karşı karşıya bulunduğu 
çok önemli sorunlara 
rağmen çok geciktirmiştir. 

— Topluluğun Türk önerilerine tepkisi önerilerle bağdaşmaktan uzaktır. Topluluğun 
Türkiye'nin önerilerini ve 
ihtiyaçlarını dikkate alarak (karşılık vermesi 
gereklidir. 

—Türkiye'nin bağışıklık döneminin ertelenmesi isteminin dönemin 
başarıyla sonuçlanması 
için kabul edilmesi gereklidir. 

—Türkiye'nin sanayi ürünlerinin ithalatında kr 
sıtlama konusunda katma protokolün 104. maddesine uygun hareket 
edilmelidir. 


SİYASİ KONULARDA 
-Türkiye'nin önerileri, Topluluğun Türkiye' 
ye verdiği büyük önem 
gözönüne alınarak görüşülmelidir. 
Siyasi danışmalar 
için Türkiye ile üye ülkeler arasında iyi işleyen 
bir eleştiri Oo mekanizması geliştirilmelidir. 
İKTİSADİ VE MALİ 
YARDIM 

—Türkiye'nin sanayi 
ürünlerinin ithalatı topluluk tarafından kısıtlanmamalıdır. 

—Türkiye'nin ticari açıklarını ve ödemeler 
dengesi açıklarını çözecek nitelikte mali yardım konusunda uluslararası çaba gösterilmelidir. 

—Mali yardım konusunda topluluk organları herhangi bir önlem almamıştır ve işi diğer uluslararası kuruluşlara bırakma eğilimindedir, Uluslararası çabalar 
topluluğun Türk önerileri çerçevesinde yapacağı 
yardımları engellememelidir. 

—Dördüncü mali protokol en kısa zamanda 
görüşülmeye başlanmalıdır. 

—Topluluğa üye ülkeler mali işbirliği açısından daha başka imkanlar 
aramalıdır. 

—Komisyon,, AET 
Konseyi ve üye ülkeler 
Türkiye'nin dış borçları- 
nın ödenmesi için 23. 
toplantıda tavsiye edilen acil programı ele almalıdır. 

SOSYAL SORUNLAR 

—Katma protokolün 
işçilerin sosyal güvenliğine ilişkin 39. maddesinin hâlâ uygulanmaması üzücüdür. Bu yüzden 
Konsey bu Konüya en kısa zamanda bir sonuca 
vardırmalıdır. 

—Türk işçilerinin serbest dolaşımı konusunda katma protokolün 36. 
maddesinin uygulanması 
için çaba gösterilmelidir. 


ÖKÇÜN-RAYMOND 
GÖRÜŞMESİ 

Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün, dün saat 
9.20'de Avrupa Toplulukları Bakanlar Konseyi Dönem Başkanı Fransa Devlet Sekreteri (Dışişleri Bakan Yardımcısı) 
Pierre Bernard Raymond' 
u kabul etti. 


Dışişleri Bakanı Ökçün, görüşmeden önce 
yaptığı açıklamada, 


"Türkiye ile Fransa'nın ikili düzeyde olsun, bölgede olsun, iktisadi ve 
teknik işbirliği .yapma 
sı her iki ulusun da yararınadır" dedi. 

Fransa Devlet Sekreteri Raymond da 
yaptığı açıklamada "'Türkiye ile Fransa arasinda- 
ki ilişkilerin daha da yakınlaşmasından memnunluk duyuyorum" dedi. 


JANE FONDA 


ELEKDAĞ VE TEODOROPULOS 
CENEVRE'DE YENİ BIR 


GÖRÜŞME YAPTI 


ANKARA (AA) 

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Şükrü 
Elekdağ'ın Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Byron Teodoropulos 
ile görüş alış verişinde bulunduğunu bildirdi. 
Yapılan açıklamaya göre iki Genel Sekreter 
arasındaki görüş alış verişi , önümüzdeki 
aylarda Atina'da yapılacak resmi görüşmeler 
konusunda yapıldı. 

Uluslararası (o toplantılara katılmak için 
yurtdışında bulunan iki ülke Genel Sekreterleri, Cenevre'de karşılaştılar ve bu karşılaşma- 
dan yararlanarak görüş alışverişinde bulundular. Genel Sekreterlerin yaptıkları görüş 
alış verişinin ayrıntısı konusunda bir açıklama yapılmadı. š 


KÖYLÜNÜN AĞADAN 


ALDIĞI TOPRAĞI 
DEVLET TEKRAR 
AĞAYA VERIYOR 


İZMİR (ÖZEL) 

Tulum Köyü Ovasındaki hazine arazisini bundan bir ay önce İrfan ağanın 
elinden alan Tulum köylüleri ''Şimdi 
devlet bu yeri tekrar ağaya vermeye 
çalışıyor" diyorlar. 

Tulum köylüleri Tepeköy Kaymakamını ve fen memurunu getirip İrfan 
Töre'nin arazisini, 213 dönümlük hazine 
arazisinden ayırmışlardı. Bu durum kaymakamın önünde tespit edildiği halde, şimdi jandarma Tulum köylülerini 
arazi yesokmuyor . Daha önceleri köylülerin 
haklı olduğunu söyleyen Tepeköy Kaymakamının da kendilerine sırt dönmesi 
üzerine şaşırıp kalan Tulum köylüleri 


tapusuz 


YUNANISTAN SİLAHLI KUVVETLER 


RADYOSUNA GÖRE 


Denktaş-Kipriyanu 


Zirvesi 


DENKTAŞ 


"Ağanın elinde daha köyün bin dönümlük merası 
ağadan aldığımız 213 dönümlük hazine 
arazisini tekrardan ağaya vermeye Çalışıyor.# Ağanın bu arazi üzerinde hiç bir 
hakkı olmadığı halde jandarmayı köylü- 
“nün karşına çıkartıyor"' diyorlar. 


dururken, devlet, 


Geçtiğimiz cuma günü ağanın kiracılarının sınır taşlarını 
topluca köyden ovaya inen köylüleri jandarmalar geri 
köylüler çeşitli yetkili makamlara başvuracaklarını, eğer dertlerini anlatmazlarsa araziyi tekrar işgal edeceklerini, 
jandarmayı dinlemeyeceklerini belirttiler. 


sökmeleri üzerine, 


çevirdi. Bunun üzerine 


DİSK 8. BÖLGE TEMSİLCİSİ İSMET CANTEKİN: 


“1 Mayıs için İstanbul dışında 
başka illerde başvurumuz olmadı” 


BURSA (THA) 
DİSK 8. Bölge Temsildisi 
ve Genel Yönetim Kurulu 
lüyesi İsmet Cantekin, "1 
‚Mayıs Bayramının kutlanması için DİSK olarak 
İstanbul'un dışındaki başka illere başvurumuz olmadı. 1 Mayıs Bayramı kesinlikle Taksim Alanında kutlanacaktır"'dedi. 
1 Mayıs'ın Taksim Alanında kutlanması için 1 ay 
önce İstanbul Sıkıvönetim 


Komutanlığına başvurulduğunu açıklayan İsmet Cantekin şunları söyledi: 

“İstanbul Sıkıyönetim 
Komutanlığı, aradan 1 ay 
geçmesine rağmen, başvurumuza olumlu ya da olumsuz bir cevap vermemiştir. 
Bu subut halidir. Genel hükümlere göre subut hali kabul niteliği taşır. 

“DİSK Genel Yönetim 
Kurulumuz, İstanbul'un 
dışında da 1 Mavıs'ın kut- 


lanması için, başka illerde 
bir başvuruda bulunmamıştır. Basında, İstanbul dışında Kocaeli, Bursa ve İzmir" 
de başvuruda bulunduğumuz yolunda haberler yer 
almıştır. Bu illerde DİSK 
olarak yapılmış bir başvurumuz yoktur. 


"DİSK Genel Yönetim 
Kurulumuz, 1 Mayıs'ın 
Taksim Alanında kutlanmasında kararlıdır." 


KİPRİYANU 


İrfan Töre'nin arazisini hazine toprağından ayıran Tulum köylülerinin elde ettikleri topraklara (Solda ve üstte), şimdi köylüler sokulmuyor ve topraklar ellerinden alınıyor. 


Mahkemeler ve 
çözümlenmeyen 


toprak davaları... 


RAFET KABDAN 

Tire'nin ve Tepeköy'ün birçok köyleri 
ni gezdiğimizde şunları gördük. Oradaki 
hazine toprakları zamanında birkaç ağa 
tarafından, gaspedilmiş. 

1969 yılında buralardan kadastro geçi: 
yor. Pulun, Atalan, Akçaşehir, Yenioba 
ve diğer köylüler görüyorlar ki ağaların 
yıllardır. kullandıkları arazilerin çoğu 
hazine arazisi. Araştırıyorlar, bunlar hazineye kira ödüyorlar mı? Hayır. O zaman 
bu toprakları ağaların elinden almak için 
önce işgal ediyor, sonra mahkemelere 
başvurup davalar açıyorlar. Bu davaların 
açılışı ve mahkemelerin başlayışı bugünden 10 yıl öncesine dayanıyor. 10 yıldan 
beri bir davadır sürüp gidiyor. Ve 10 
yıldır aynı ağalar bu arazileri kullanmaya 
devam ediyorlar. Ne zamanki mahkeme 
bir sonuca varacak, hazine avukatları bir 
rapor alıp davayı uzatıyorlar. Tabii ki 
mahkemeler de bir türlü sonuçlanamıyor. 

Bir arazinin hazineye ait olup olmadığının tespiti için 10 yıl süren mahkemeler 
olur da bu tespit edilemezse köylümüzün 
halini bir düşünün. Yetkililer, başvuran 
köylülere hep "Bekleyin mahkemeler 
bir sonuçlansın " cevabını veriyor. Ne zaman sonuçlanacak, kimin lehine sonuçlanacak. 

Yaşadıkları tecrübelerle bu işin böyle 
yürümeyeceğini, mahkemelerin birşey 
çözmeyeceğini iyice kavramışlar. Tulum 
köylünün Osman Babası bu durumu şöyle 
dile getiriyor: 

“Mahkemeler ağaların lehine işliyor. 
Biz bunları gördük yaşadık. Bize birliğimiz ve bileğimizin gücü kalıyor." 


* Milletler 


© Karamanlis: 
” Kıbrıs sorunu 
önemli bir 
devreye giriyor 
eKipriyanu'nun 
Atina ziyareti 
sürüyor 
©Yunanistan 
Kıbrıs Rum 
Yönetimine 
1 milyar drahmi 
yardım 
yapacak 


MİHAİL VASİLYADİS 
ATİNA'DAN bildiriyor 


Yunanistan Silahlı 
Kuvvetler Radyosu 
(YENED), Kıbrıs'ta iki 


toplumun lideri Kipriyanu ve Denktaş'ın, 23-25 
Nisan tarihleri arasında 
Lefkoşe'deki Birleşmiş 
Karargahında 
biraraya gelerek bir dizi 
görüşme O yapacaklarını 
bildirdi. Radyo önceki 
gün gece verdiği bir haberde, BM Genel Sekreteri Kurt o Waldheim'in 
iki toplum liderini ikinci kez bir araya getirmek 
üzere Kıbrıs'a gideceğini, 
zirvenin Waldheim'in 
gözeteminde yapılacağını 
haber verdi. 

öte yandan, önceki 
gün KTFD Dışişleri, Savunma ve Turizm Bakanı Atakol ve geçen hafta 
da Rum Dışişleri Bakanı 
Rolandis ile görüşmeler 


nusunda bir açıklama 
yapmadı. Kıbrıs Türk ve 
Rum tarafları da, zirve 
tarihi konusunda resmi 
bir açıklama yapmadılar. 


Atina'ya resmi bir ziyaret yapmakta olan, 
Kıbrıs Rum Yönetimi 
Bâşkanı Spiros Kipriyanu, Başbakan Konstantin Karamanlis'le 45 
dakika süren bir görüşme 
yaptı. Karamanlis Kipriyanu görüşmesinden sonra Kıbrıs Rum Yönetimi 
Dışişleri Bakanı Rolandis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Rallis, Yunanistan'ın Lefkoşe ve Kıbrıs'ın Atina Büyükelçileri ve diğer yetkililerin 
katıldığı bir toplantı yapıldı. 


Karamanlis toplantı- 
dan sonra yaptığı açıklamada "Başkan Kipriyanu 
ve çalışma arkadaşlarıyla 
çok yararlı bir görüşme 
yaptık. Kıbrıs sorununun 
önemli ve çok kritik bir 
devreye girmekte olduğunu tespit ettik. Sorunun bundan sonra ele 
alınışıyla ilgili olarak anlaşmaya vardık. Bu arada 
anlaşmaya varmış olduğumuz bir konu daha 
var. Bu da başarılı olabilmek için iki şeye ihtiyaç duyulduğudur. 
Bunlardan biri Kıbrıs halkının tam bir birlik içinde olması, diğeri ise Lefkoşe ve Atina'nın sıkı işbirliğinde bulunmasıdır" 
dedi. 

Karamanlis'ten sonra 
konuşan Kipriyanu da 
bu görüşlere bütünüyle 
katıldığını söyledi. Kipriyanu konuşmasında: 
Karamanlis'i Kıbrıs'ta 
görmekten mutluluk duyacağını da belirtti. 

Karamanlis yeni kritik 
devreyi oluşturan unsurların neler olduğu sorusunu "Bunlar evvelden 
söylenemez. Olduktan 
sonra öğreneceksiniz" 
şeklinde cevapladı. 

Başbakan Karamanlis Yunanistan'ın AET'ye 
girişinin Kıbrıs sorununa etki yapıp yapmayacağı sorusunu ise şöyle 
cevapladı: "Şüphesiz ki 
Yunanistan daha kuvvetli olunca, Kıbrıs'a sağlanan yardım daha da büyük olacaktır." 

Bu arada Kıbrıs Türk 
Toplumu Lideri Denktaş' 
la, Rum Toplumu Lideri 
Kipriyanu arasında yapılması kararlaştırılan 
görüşmenin 23-25 Nisan 
tarihleri arasında Lefkoşe'de yapılması ihtimali 
giderek kuvvet kazanıyor. 


Demirel'i 
emirel'in 

nee . n 

Silkele Demirel 
.,0 
politikası 

— Silkele Demirel düşecekler! 

— Beraber silkeleyelim! 

İzmir ve Bursa gezilerinde Demirel ile meydanda slogan atan : kalabalık arasında geçen diya- 
Tog buydu. K , 

Son Mersin gezisinde ise "'dilkele Demirel" 
sloganına bir yenisi ekleniyor: 

— Ali, Veli, Selami hükümete pil getirin! 

"sikele' sloganıyla, "pil getirin" sloganı 
birbirleriyle çelişkili iki slogan gibi görünüyor, 
Çünkü silkelersen düşürürsün. Pil getirirsen, 
biraz dahâ ayakta durmasını sağlarsın. 

Bu çelişkinin nedenini “ateşteki kestaneler” 
teorisinde aramak gerekir. 

Ecevit hükümeti kurulduğu zaman bazı AP'li 
teorisyenler'şöyle diyorlardı: "Hele Ecevit elini 

kıp ateşteki kestaneleri bir alsın, ondan sonra 

iz de afiyetle yeriz." 

Ateşteki kestaneler, Türkiye'nin en güç sorunlarıydı: Anarşi, ekonomik durum, Kıbrıs. 

Ateşin üstüne Demirel tarafından konmuş 
olan bu kestaneler, henüz indirilebilmiş değil. 
Ecevit elini yakıp duruyor ama, kestaneleri 
ateşten bir türlü alamıyor. Bu yüzden Demirel 
bugün iktidara gelse, kestaneleri ateşten yine 
kendisinin alması gerekecek. 

İşte silkelemekle, pil getirmek arasındaki 
çelişkinin izahı bu. Yani, "Silkele Demirel 
düşecekler” sloganına cevap olarak verilen 
“beraber silkeleyeyim” lafı, "silkelerim ama 
henüz daha düşürmem" anlamına geliyor. 
Zaten Demirel, “hükümet nasıl düşecek?" 
diye sorulduğunda verdiği cevapla, bunu kendisi de açıkça ifade ediyor: "Merdivenden bir basamak çıktım, orada duruyorum. Bir basamak 
daha çıkıp çıkmayacağımı zaman gösterir.” 

Kestaneleri ateşten alabilmek için, bir prog- 


ram, sağlam siyasetler gerekir. Ecevit'in bu işi, 


başaramamasının nedeninin programsizlık , berrak siyasetlere sahip bulunmama olduğunu çok 
kereler yazdık. 

Peki, Demirel programına nasıl bir yenilik 
getirmiştir de, "'Kurtar bizi Demirel” Umudumuz Demirel" olma çabasına girmiştir? Türkiye'yi 70 sente muhtaç bırakan programından 
neyi değiştirmiştir? 

Son aylarda Demirel'in bütün basın toplantılarında ve gezilerinde yaptığı konuşmaları bir 
araya getirin ve bu "silkele Demirel" politikasının programını bulmaya çalışın: 

— Döviz darboğazı ve dış yardım konusunda 
ne düşünüyorsunuz? , 

— Bu hükümet jurnalcidir, bizi kredi kaynaklarına ispiyonladı, memleketi batırıyor dedi. 
Sonra da ekonominin iflas ettiğini ilan etti. 
Bunu yapana kredi verirler mi? 

Demek ki Demirel'in dış ekonomik ilişkiler 
programı, Türkiye'nin iflas etmemiş olduğunu 
söyleyerek kredi bulmak! 

— Peki, borçlar nasıl ödenecek? 

— Borç yiğidin kamçısıdır. Keşke daha fazla 
borç alsak. 


Demek ki dış borçlanma siyaseti yine kısa 


vadeli borçlar, DÇM'ler, 70 sentten de inip 35 
sente muhtaç olmak. 

— Petrol darboğazı konusunda ne düşünüyorsunuz? 

— Petrol ülkenin can damarıdır. O olmadan 
hiç bir şey olmaz. Santraller çalışmaz, herşey 
durur. Ne yapıp yapıp bulacaksınız. 

Demek ki fuel-oil'le çalışan santraller yolüyla dışa bağımlılığa devam. 

— Tarımın  vergilendirilmesine ne diyorsunuz? 

— Adamın birşeyi yok ki alasınız. Tarımda 
çalışanların yüzde onu vergi verebilecek durumdadır. Ondan da zaten alınıyor. 

Demek ki toprak ağalarıyla kol kola 'yürümeye devam. 

— Kıbrıs konusunda ne düşünüyorsunuz? 

— Kıbrıs'ta bir oldu-bitti vardır. Taviz verilemez. 

Demek o konuda da eski hamam eski tas. 

— Anarşi? 

— Anarşinin sorumlusu komünistlerdir.Hükümet onların hamisidir. 

— Ya MHP? 

— Eşkiya eşkiyadır. Eşkiyayı yakaladılar da 
biz mi engel olduk? 

Demek ki bir tek MHP konusunda AP tabanındaki tepkiler Demirel'i biraz etkileyebilmiş. 

"Peki öyleyse bu meydanları dolduran kalabalık, “umudumuz Demirel sloganları nedir?" 
diye sorabilirsiniz. 

Umudunu kaybetmiş Kitlelerin, dertlerine 
çare arayışıdır. Popüler olan Demirel değil, 
zamdır. 

+ Türkiye'de yeni bir sosyal olay yaşanıyor. 
Ecevit umudunun yıkılmaya başlamasıyla, artık 
kişilerin değil; çarenin, yani programların umut 
olması dönemine giriliyor. "Türkiye'yi bu durumdan nasıl kurtaracaksın?” sorusuna cevap 
vermek gerekiyor. 

Türkiye'yi bu hale getiren programında hiç 
bir köklü değişiklik yapmamış olan Demirel'in 
“silkele Demirel"' politikası, bu yüzden, kestanelerin kızarışının tadını çıkarmaktan başka 
anlam taşımıyor. Hem de, yanıp kömür olmalarını göze alarak. 


MHP” nin AA hakkındaki 500 bin 


er AAA OTE e İD e 


mea 


liralık tazminat istemi reddedildi 


ANKARA (AA) 

Bir süre önce Anadolu Ajansının yayınladığı 
"MHP yanlısı gençlerin 
Elazığ'da Hazar Gölü kenarında silahlı eğitim 


yaptıkları" yolundaki haberi üzerine MHP'nin açtığı 500 bin liralık tazminat -davası mahkeme 


heyeti tarafından redde- 4 


dildi. 


Üç ilçede özel sektöre ait linyıt 
ocakları devletleştirildi. 


BURSA (THA) 
Orhaneli, Keleş ve 
Mustafakemalpaşa İlçelerindeki özel sektöre ait 
Linyit işletmeleri devletleştirildi. Bursa'da da 
Türkiye Kömür İşletmelerine (TKİ) bağlı Orhaneli Linyitleri İşletmesi 


adı altında yeni bir müessese kurulduğu açıklandı. 

Üç ilçedeki özel sektör tarafından işletilmek- 
te olan linyit ocakları bir 
süre önce çıkan yasa uyarınca wdevletleştirilerek 
yeni kurulan Orhaneli 
Linyitleri (o İşletmesine 
devredildi. 


- 


1 Nisan 1979 


“© Türkiye Yazarlar Sendikası'nın 4. Ola- 


ğan Genel Kurulu, geçtiğimiz 31 Mart — 
1 Nisan tarihlerinde çalışmalarını tamamladı ve yeni yönetim kurulu seçildi. Kongreye gösterilen olağanüstü ilgi, üyelerin 
büyük çoğunluğunun katılmasından da 
anlaşılıyordu. Kuruluşundan bu yana sendikanın geliştiğini ve güçlendiğini gösteren bu çoğunluğun varlığı, sendika içindeki birliğin de gelişmesi ve güçlenmesi isteğini dile getiriyordu. Çeşitli sendikalar- 
da, odalarda vb. kitle örgütlerinde görülen 
siyasal nedenli parçalanmalar, bugüne değin TYS'de görülmemiş ve TYS, değişik 
görüşlerde olan üyelerini aynı çatı altında 
bulundurarak birliğini korumayı başar- 


mite 4 Ne 

ncak son birkaç yıl içinde ortaya çıkan gelişmeler, TYS'nin birliğini tehdit 
eder bir nitelik kazanmıştı. Bu kaygıyı, 
ilk olarak Genel Başkan Aziz Nesin, 
Kongrenin birinci günü yaptığı açış konuşmasında dile getirdi. Aziz Nesin, 
Kongre öncesindeki bazı gelişmelere değinerek TYS'yi belli siyasetlere alet etmek 
isteyenlerin bulunduğunu, oluşturulan listelerin parçalanmaya hizmet edeceğini 
belirtti. Kendisinin "efendi kabul etmediği", belli bir siyaset adamı : olmayacağını 
gösterdiği için yıpratılmak istendiğini 
söyledi. Kendisini yıpratmak ve sendikanın birliğini bölmek isteyenlerin kim olduklarını somut olarak belirtmedi. Ancak 
anlattığı somut olaylar bunu ortaya .çıkarıyordu. 

Son iki ay içinde Yönetim Kurulu çalışmalarına katılmadığını, dolayısıyla Çalışma ve Hesap Raporunun hazırlanmasında da bulunmadığını ve burada yeralan 
bazı görüşleri benimsemediğini belirten 
Aziz Nesin, raporda yer alan "TYS bilimsel sosyalizme bağlıdır" ifadesine karşı olduğunu söyledi. Her örgütün bir politikası 
olması gerektiğini belirterek TYS'nin de 
belli başlı iki politikası olduğunu söyledi. 
Örgütün gelişmesi için değişik görüşlerde 
olan insanları biraraya getirme politikasını, TYS'nin birinci politika olarak benimsediğini; ikinci politikasının ise sendika 
kurulalı hiç bir üyeye ceza verilmemesin- 
de ifadesini bulduğunu söyledi. 


"Yatıştırma” tutumuyla 
mücadele edilir mi? 


Aziz Nesin'in üzerinde durduğu somut 
örnekler arasında, TYS'nin düzenlediği 
Nazım Hikmet'i Anma Gecesinin gelirinin 
140 bin lirasına İGD'nin el koyması olayı 
vardı. Bu konuda duyduğu tepkiyi dile 
getirmekle birlikte, Çalışma Raporundaki 
“yatıştırma" tutumunu kendisinin de benimsediği anlaşılıyordu. Bu arada, İGD- 
nin yasal olmayan yollardan TYS'nin ge- 


_ lirine elkoymasına karşılık Barış Derne- 


ği'nin "yasal" yoldanaynı şeyi yaptığını 
açıklıyor ama bu konuda da aynı tutumu 


' alıyordu. 


Bir başka somut örnek de Zekeriya 
Sertel'in Nazım Hikmet Kurulundan çıkarılmasıydı. Bilindiği gibi, Aziz Nesin bu olayı protesto etmek amacıyla TYS Başkanlığından istifa etmiş, daha sonra Yönetim Kurulundan bazı üyelerin ısrarı üzerine istifasını geri aldığını açıklamıştı. 
Kongrede yaptığı konuşmada, Sertel'in 
kuruldan çıkarılmasına karşı olduğu ya da 
Sertel'in yazdıklarının doğru olduğu görüşünü hiç bir yerde belirtmediğini, ancak 
olayın ele alınış biçimine karşı olduğunu söyledi. : 


"Centilmenlik anlaşması” 


Aziz Nesin, bu seçimlerde adaylığını 
koymayacağını açıkladı. Ancak daha ilk 
gün, seçime girecek iisteler belliydi. Vedat Türkali'nin başkan adayı olduğu 
bir listede bazı revizyonist unsurların 
yanısıra ilerici demokrat isimler de yer 
alıyordu. Öğrenildiğine göre bu listede 
yer alması için bazı kimselerle bir "centilmenlik anlaşması" yapılmış, kendilerine "efendi sözü" verilmişti: TYS bir 
meslek örgütüydü,, herhangi bir siyasete 
alet edilemezdi, yalnızca yazar sorunlarıyla ilgilenmeliydi. vb. Siyasetsizlik temelinde sağlanan bu birleşme, aslında, 
sendikayı ele geçirmeye yönelen revizyonist siyasetin gizlenmesine hizmet etti. Bir Emil Galip Sândalcı, bir Hilmi 
Yavuz, bir Oktay Arayıcı böyle bir listeye isimleriyle saygınlık kazandırdılar. 
Güç kaybeden ve gerçek kimlikleriyle 
ortaya çıkmayan revizyonistlere destek 
oldular. Buna gösterilen gerekçe, yönetimde farklı görüşte olanların bulunması- 
nın sendika içi demokrasi açısından bir 
güvence olduğuydu. Oysa revizyonistlerin 
sendika içi demokrasi konusundaki tutumlarını anlamak için, daha yönetime 
gelmeden kendi görüşlerine karşı olanları konuşturmama konusunda harcadıkları 
olağanüstü çabaya bakmak yeterdi. 

İkinci liste, Şükran Kurdakul'un baş- 


b Eskar adayı olduğu "Göreve Devam" liste- 


siydi. Bu listede büyük çoğunlukla, daha 


fkönceki yönetimde yer alan isimler bulu- 


n 


nuyordu ve esas olarak Çalışma Raporun- 
da dile getirilen görüşleri savunanları bir- 


“leştirmişti. 


m 


Aziz Nesin'in yeniden Genel Başkan 
olmasını öneren 80 imzalı bir önergeyle 


“birlikte üçüncü bir listeoluşmaya başladı. 


-Bu liste de, "Göreve Devam" listesi de, 


“ “İlerlemecileri"'. işbaşına getirmemeyi a- 


maçlıyordu. Ancak, Aziz Nesin güçlü bir 


“liste oluşturmak için ağırlığını koymadı- 


ğı, "İlerlemecilere” karşı güçbirliğine yö- 


helen bir adım da atılmadığı için sonuç 


olarak her iki liste de zayıf kaldı. Seçimlerin sonucu bunu açıkça ortaya koydu. 


sanat- 


TYS, 
 4.Olağan 


Genel 


Kurulunun 
ortaya 


çıkardığı 
gerçekler 


NUR DERİŞ 


Son anda aceleyle hazırlanan Aziz Nesin 
listesinden yalnızca kendisi 106 oyla yönetime girebildi. "Göreve Devam" listesinden Şükran Kurdakul 90, Adnan Özyalçıner 100, Alpay Kabacalı 116 Tekin Sönmez 61 oyla yönetime girdiler. Bu 
listenin 5. yönetim kurulu üyesi de Aziz 
Çalışlar oldu. Öteki listeden yönetime giren Vedat Türkali, Demirtaş Ceyhun, Ataol Behramoğlu, Asım Bezirci ve Emil Galip Sandalcı'nın oy ortalaması ise67 idi. 

Bu son nokta üzerinde durulmaya değer; kongrenin gelişmesi içerisinde tam 
liste olarak yönetime gelemeyeceklerini 
anlayan revizyonistler, oy pusulalarına 
belli isimleri yazmakla yetindiler. Bu listede yer alan Hilmi Yavuz, Oktay Akbal, 
Oktay Arayıcı gibi isimler çok az oy aldı. 
Bu kendilerinin de onlara oy vermediğini 
gösteriyordu. Böylece listede yer alan 
bazı kimselerle yapılan centilmenlik anlaşması daha yönetime gelmeden ayaklar 
altına alınmıştı. Ve bu listeye girenler, revizyonistlerin işbaşına gelmesini sağlayarak listeden kendilerine düşen payı almış 
oluyorlardı. Genel Kurulun gerçek eğilimini belirleyen oylar ise, ortalaması 100 
olan oylardı. Yani, sendikanın birliğini 
ve bütünlüğünü savunacağına inanç duyulan ve sendika için yaptıkları çaşmafarla tanınan isimler. 

Yönetim Kurulu böylece belirlendikten Sonra başkanlık konusu gündeme 
geldi. İlk turlamada Vedat Türkali 5, 
Şükran Kurdakul 5 ve Aziz Nesin 1 oy 
aldıkları.chalde; «daha! sonraki! turlamalarda: Aziz Nesin6 oyla başkanlığa geliyordu. Başkanlık Divanının  oluşturul: 
masında çıkan tartışmada, basından öğrendiğimize göre Şükran Kurdakul'un 
önerdiği protokolu Aziz Nesin'in kabul 
etmemesi üzerine Vedat Türkali listesi 
Aziz Nesin'e oy veriyor ve onu Başkanlığa getiriyordu. Ve Başkanlık Divanına 
Ataol Beh.amoğlu, Asım Bezirci gibi 
isimler giriyordu. Böylece revizyonistler 
TYS yönetimi içinde belli mevziler kazandılar. 

Kongredeki gelişmeler kısaca böyle 
özetlenebilir. 


TYS'nin kendine özgü yapısı 


Burada, TYS'nin kendine özgü yapısı 
üzerinde durmakta yarar var. TYS, başka sendikalar ve kitle örgütlerinde olduğu gibi kendi üye kitlesini ortaklaşa 
ilgilendiren sorunlar çevresinde üyelerini 
birleştirir. Vergi bağışıklığı, telif hakkı, 
sosyal güvence, kâğıt gibi sorunlar sendikada" birleşen herkesin ortak sorunudur. Ancak TYS'yi başka kitle örgütlerinden ayıran önemli bir özellik, tek tek 
üyelerininbirey olarak toplumda aldıkları 
yerdir. Örneğin bir Yaşar Kemal, başka 
bir yazar onun yazdıklarını aynen yazamayacağı için yazar oldrak toplumda 
hak ettiği yeri kazanmıştır. Birbirinden 
farklı bireysel yapılara sahip oldukları 
için birbirinden farklı ve özgün bir biçimde yazan bireylerdir yazarlar. İşte bu ne- 


"Çocuk Hakları ve Çocuk 
Sağlığı” konulu 
Uluslararası Karikatür 


Yarışmasında 
Büyük ödülü 
Semih Poroy aldı 


1979 Dünya Çocuk Yılı nedeni 
ile Türk Tabipler Merkez Konseyi 
ile (Karikatürcüler (o Derneği'nin 
ortaklaşa düzenledikleri yarışma sonuçlandı ve büyük ödülü karikatürist Semih Poroy kazandı. 

Türk Tabipler Birliği Merkez 
Konseyi Başkanı Dr. Ezdal Atabek'- 
in yaptığı açıklamaya göre, 25'i yabancı, 122 yapıtın katıldığı yarışmada, Dr. İhsan Ünlüer, Dr. Yalçın Tüzün, Dr. Sedat Çöloğlu, 
Beysun Gökçin ve Ümit Kartoplu'dan oluşan Seçici Kurulun değerlendirmesi sonucu Semih Poroy büyük ödülü, beşi 
yabancı 12 karikatürcü de başarı 
ve özel ödülleri kazandılar. 

Yarışmaya katılan yapıtların, 7 
Nisan Cumartesi ‘günü İstanbul Karikatür Müzesi'nde sergileneceği 
belirtiliyor. i 


edebiyat 


denle başka kitle örgütlerinde biraraya 
gelenleri birleştiren neden, tek tek hiç 
bir şey yapamayacaklarının bilincinde 
olmaları olduğu halde, yazar esas etkisini 


birey olarak sağlar. Tek başına gerçekleştirdiği eylemiyle, yani birey olarak yazdıklarıyla yüzlerce, binlerce insanı etkileme olanağına sahiptir. 

İşte bu bireysellik, kendi kitle örgütlerinde daha güçlü bir ses çıkarmak için 
biraraya gelen yazarlar arasında kişisel 
sürtüşmelerin maddi temelini yaratıyor. 
Sendika, bağrında taşıdığı bu kaçınılmaz 
çelişme sonucu zayıf düşüyor. Sendikanın 
birliğini ve bütünlüğünü parçalamak isteyenler, bu çelişmeden alabildiğine yararlanıyor. 

Son Kongrede bu olguya açıkça tanık 
olduk. Hepsi de "İlerlemecilerin" yönetime gelmesine karşı olduğu halde, kişisel 
sürtüşmeler nedeniyle birleşemeyenler. 
dahası bu kişisel sürtüşmeler yüzünden 
“İlerlemecilerin"' listesinde yer alanlar 
vardı. Sonuçta bu, revizyonistlerin güç 
kazanmasını sağladı. 

"l p 
"İlerlemeciler”e karşı birlik, 
LFR LPE C L „j. » 
siyasetsizlikle” gerçekleşebilir mi? 

Peki, TYS'nin bunca üyesi kendi aralarında bir türlü birleşemedikleri halde, 
neden “İlerlemeciler"e karşı olma noktasında birleşiyor. Bir görüşe göre, 
TYS'nin üye alma siyasetindeki ilkesizlik, gerçek yazar niteliği taşımayanların sendikaya girmesini kolaylaştırmak- 
ta, böylece sendikayı ele geçirmek isteyen belli siyasetler uygun bir ortam 
bulmaktadır. Kanımızca bu doğru bir 
görüş değildir. TYS'nin alabildiğine - geniş tabanlı ve çeşitli unsurları birleştirici bir kitle örgütü olması ona niteliğinden bir şey kaybettirmeyeceği gibi, 
güçlenmesini sağlar. Ama kendi siyasetlerini hakim kılmak amacıyla çokça üye 
kaydetme yolunu tutanlara karşı sendikanın tek güvencesi, sendikanın birliğini 
uyanıklıkla koruyacak sağlam bir siyasete sahip olmaktır. Belirleyici olan siyasettir. 

Revizyonistler de bunu bildikleri için 
TYS içinde siyasetsizliği savunmaktadırlar. Yazarların belli ekonomik talepler 
çevresinde birleşmesi ve mücadelenin 
bununla sınırlı kalması gerektiği görüşünü yaymaktadırlar. Oysa büyük çoğunluk, bunların kendi revizyonist siyasetlerini, egemen kılmak istediklerini bilmektedir. Peki, TYS'yi ele geçirmek isteyenlere, onu bölmeyi amaçlayanlara karşı alınacak önlem, siyasetsizliği mi benimsemektir? Tam tersine, siyasete sıkıca sarıl- 


maktır. Pekisbu doğru siyaseti nasıl be-i 


lirleyeceğiz? + 
Iki siyaset 

Bugün ülkemizde pek çok kitle örgütünde görülen durum TYS'de de görülmektedir. TYS içerisinde de iki siyaset 
çatışmaktadır. Bir yanda, attığı her adımın bilincinde olin revizyonist siyaset, 
öte yanda revizyonizme karşı uyanıklık 
arttıkça güçlenen bağımsızlık ve demokrasiden yana olan siyaset. Bugün için zayıf görünse de ileride egemen olacak siyaset, ikincisidir. Çünkü bu siyaset, Türkiyeli yazarların büyük çoğunluğunu demokrasi ve bağımsızlık, birlik ve özgürlük talebi çevresinde birleştiriyor. Bugün gereksinme duyulan, bu siyasetin berraklaştırılmasıdır. 

Biraz önce sorduğumuz soruyu yineleyelim. TYS üyelerinin çoğunluğunu 
“İlerlemecilere” karşı birleştiren nedir? 
Bu sorunun doğru cevabı, günümüz Türkiye ve dünya gerçeği doğru bir biçimde tahlil edilerek verilebilir ve bu cevap, 
mücadelede izlenmesi gereken yolu da 
ortaya çıkaracaktır. 

Bugün ilerici ve demokrat kitle örgütlerinde bağımsızlık ve demokrasi için mücadele eden herkes, karşısında revizyonizmin bölücü siyasetlerini bulmaktadır. Bu, 
TYS üyelerinin de karşısına çıkan, hem 
de geçtiğimiz yıllarda sendikaya önemli 
zararlar vererek ortaya çıkan bir siyasettir. Bu siyaseti izleyenler, "tutkuları yeteneklerini aşanlardır". Peki, bu tutkuyu 
besleyen nedir? Bu tutkuyu besleyen, artık sosyalizm yolundan geri dönmüş olan 
ve bugün ülkemizi parçalamak ve ele geçirmek için her yola başvuran Rusya'dır 
İşte bugün yüreklilikle saptamamız gereken gerçek budur. TYS üyelerinin çoğunluğunu, ilerlemecilere karşı birleştiren gerçek butdur. 


Revizyonist kültüre karsı 
Hasan Tahsin lerin tutumu 


Geçmişte Amerikan emperyalizmine 
karşı mücadelede doğru rotayı buldukları 
için değerli eserler veren yazarlarımız, 
emperyalizmin kültürüne karşı mücadelenin 
en önünde yürüyorlardı. Bugün de revizyonist kültüre karşı mücadele, yazarlarımıza önemli bir sorumluluk yüklüyor. 
Kurtuluş Savaşından bu yana Türkiyeli 
aydınların seçmek zorunda kaldığı iki 
tutum olmuştur. Biri, kalemini emperyalistlerin hizmetine sokan Mizancı Muratların tutumu, ötekisi de ülkemizin 
bağımsızlığına yüreklilikle sahip çıkan 
Hasan Tahsinlerin tutumu. 1950'lerde 
Amerikan emperyalizmine karşı mücadelede Hasan Tahsinlerin tutumunu sürdüren değerli yazarlarımız, günümüz Türkiyesinde de revizyonist kültüre karşı mücadelede sorumluluklarını mutlaka onurlu bir biçimde yükleneceklerdir. 


Bakana bakaret konusunda 
savunma yapmadığını, gerekçe 
gösteriyorlar 


Bakanlıkta 


usulsüz ceza verenler 
kimler? IEA 


E "Eğer ben sesimi çıkarmazsam, 
başkası sesini çıkarmazsa kim 
haksızlık yapıldığını bilecek ve ona 
göre önlem alacak” 


GÜL YENİCİ 
Jimnastikçi Çiğdem 
Özkan, savunmasını verdiği halde, savunma vermediği gerekçesiyle 2 ay 
müsabakalardan men cezası çekiyor. 


8 yıldır jimnastiğe emek veren bu genç sporcu şimdi ceza konusunda yeni gelişmeleri umutla bekliyor. Bakanın bu 
duruma müdahale edeceğine emin... Şöyle konuşuyor. 

"Bakana hakaret konusunda, savunma yapmayışımı gerekçe gösterdiler. Halbuki savunma yaptım. Savunmamın 
birini Genel Müdürlüğe, 
birini Federasyona gönderdim" diyor. 

Çiğdem ,ceza aldığını 
ve gerekçesinin de "Ba-- 


ard 


IDDIALI 


HAZIRLANIYORLAR 


ADANA (ÖZEL) 
Adana İncirlik Ortaokulu, Orta Dereceli 
Okullar Bölge Birinciliğine sıkı bir şekilde 


hazırlanıyor. 


Yarışmalar için oldukça gayretli 
bir çalışma yapan minik atletler. 


ARANE ATLETLER 
BÖLGE 
BİRİNCİLİKLERİNE 


kana hakaret ettiği konusunda savunma vermediği"' olduğunu öğrenince ; Bakanlığa ve Müsteşarına telefon açıyor. 
Bakan "Böyle rezalet olmaz" diyerek bu konuda hemen gerekenin yapılacağını belirtiyor. 
Yapılan haksızlıklara 
karşı tepki duyan ve buna karşı mücadele eden 
jimnastikçi bugünkü duruma neden olayları kısaca şöyle özetliyor. 
“1973'te yapılan yarışta bir kızla çekiştim 
ve birinci oldum. Öbür 
kız ikinci oldu. O dönemin Teknik Komite Başkanı evraklar üzerinde 
oynadı. Bir de baktık ki 
ikinci olan kız anonstan birinci ilan ediliyor. 
Tabi bu, tespit edildi ve 
ceza kuruluna verildi... 


Çiğdem Özkan mücadelesinin şahsi olmadığını, her türlü haksızlığın düzeltilmesi 
için mücadele ettiğini anlatıyor... 


Son yapılan Türkiye 
şampiyonasında kasıtlı olarak beni yuhaladılar. O 
sırada yarışmayı izleyen 
bakanda buna çok şaşırdı ve "derhal bu çirkin 
tezahüratı kesin" dedi. 
Jimnastikte yersiz yapılan en hafif bir ses bile 


we 


Bölge Atletizm Antrenörü Hasan Tekin'in 
nszaretinde çalışmalarını sürdüren İncirlik 
Ortaokulu atletleri önümüzdeki müsabakalar- 
da çok iddialı olduklarını belirtiyorlar. 

Sporcular müsabakalara Adana Şehir Stadında günde sabah ve akşam olmak üzere iki 


antreman yaparak hazırlanıyorlar. 


2. Amatör Küme 
maçlarına çeşitli karşılaşmalarla devam edildi. 
MALTEPE STADINDA 


, FATİH:1 
BEYOĞLU:2 


FATİH: Selahattin, 
Sedat - Sefa - Şafak - İsmail - Sabri - İbrahim - 
Ender - Şahap - Yekta - 
Tufan. 


BEYOĞLUSPOR: 
Hristo, İbrahim, Ahmet, 
Metin, İhsan, Recep, Ali, 
Kadir, Cemal, Gürsen, 
Fehmi. 

GOL: Tufan, : Fehmi 


(2). 
ESENLER:1 
AKSARAY:0 
ESENLER: İbrahim, 
Kahraman, Aytekin, Recep, Zafer, Aydoğan, 


Seyirci-futbolcu 
ilişkisi üzerine 


Geçtiğimiz hafta Şeref Stadında Üsküdar 
Çınarspor ile Kuruçeşme takımları karşı karşı- 


ya geldiler. 


Zevkli ve çekişmeli geçen maçı, Kuruçeşme moral ve teknik üstünlüğünün yanına seyirci 
avantajını da ekleyince 2-1 Kazanmasını bildi. 

Ancak değinmek istediğimiz konu bu sonuç 


değil. 


Her ne kadar amatör sporda birlik, beraberlik ve dostluk anlayışı temelise de zaman Zaman buna uyulmamakta... 

İşte sözkonusu ettiğimiz karşılaşmada Üsküdar Çınarspor takımında kendine has özellikleriyle göz dolduran bir arkadaşa bütün özelliklerini sıfıra indirip unutturan bir davranışta bulundu. Bireyci davrandı, takımına karşı sorumsuzca hareket etti. En önemlisi seyirciyle çirkin 
bir şekilde polemiğe girdi. 

Eğer bu polemik ve davranışlar biraz daha 
geniş bir boyut kazansaydı sanırız ortaya hiç de 
hoş olmayan bir tablo çıkacaktı. 

Sanıyoruz, arkadaş yaptığı hareketler üzerine düşünüp kendisiyle bir muhasebesini yapar- 
sa konunun ne kadar vahim sonuçlara yol açacağını kavrayacaktır. Böylece hem takımına, 
hem de amatör spora daha yararlı olacaktır. 

Oyuncular oynarlarken seyircilerin güzel ve 
dostluk ruhuna dayanan futbol izleme özlemi: 
ni hiç bir zaman unutmamalıdırlar: 


Böl ge Antrenörü Hasan Tekin 


Osman, Nazmi, Hasan, 
Mustafa, Ergün. 
AKSARAY: Fahret- 


cin, İsmail, Okan, Yaşar, Gürbüz, Ali, Çetin, 
Şükrü, Hüseyin, Selim, 
Bahattin. 

EYUP STADINDA 


İSTANBUL-3 
İLKADIM-2 
İSTANBUL: Murat, 
Çetin, Mete, Mustafa, 
Ahmet, Alaattin, Şükrü, Müfit, Metin, Harutyan, İbrahim. 
İLKADIM: Arif, Adnan, Hakkı, Necil, Ha- 


san, Tuncay, Mehmet, 
Nezih, İlhaini, Cihan, 
Recep. 


GÖL: Ahmet dk. 2, 
Recep dk. 25, 55 (Penaltıdan), Metin dk. 27, 
Jarutyan Ak.34 

K.M.PAŞA:2 
ZEYREK:0 

K.M.PASA: İsmail, 
Tahir, Bilent, Ali, Turgut, İsmail, Zafer, Mehmet, Mustafa, Cengiz, 
Saim. 

ZEYREK: Ali, Rıdvan, Mehmet, Burak, 
Yılmaz Cengiz (K), 
Cengiz (B), Vahdettin, 
Musa, Metin, Suat. 

GOL: Saim dk. 2, 
Cengiz dk. 50. 


VEFA STADINDA 
K.ÇEKMECE — HALİÇ 


(Hakemler gelmediğinden tehir edildi). 
VEFA:1 
VARDAR: 0 

` VEFA: Zafer, Arif, 

Salih. Nedim, Dilaver, 

Mehmet, Metin, Garo, 


Metin, Yalçın, Sefa. 


etkili oluyor. Ben de tezahürattan etkilendim ve 
düştüm. Sakatlandım 
ama o halde asimetrik 
yaptım. 

Türkiye şampiyonasında 1. kategoride yarışanlar normal alet normlarına göre yarışırlar. Ben 
de normal alet normlarında yarıştım. Halbuki diğer "süper" sporculara sıra gelince normlar değiştirildi. Ben de bu 
duruma oldukça sinirlendim. Madalyalarımı çıkardım... Eğer bakana 
karşı bir tavrım olsaydı 
kürsüye çıkmazdım. 

Hürriyet gazetesinde 
bir yanlışlır olmuş. Onlar "Bakan mışıl mışıl 
uyutuldu" diye manşet 
atmışlar. 

Jimnastiğe başladığı 
ilk dönemlerde birçok 
sahtekarlığı gördüğü halde, sustuğunu ama artık 
patladığını belirten Çiğdem "En sonunda adım 
asi sporcuya çıktı” diyor ve konuşmasına Şöyle devam ediyor: 

"Ben yalnızca, kendi 
hakkımda yapılan haksızlıklara karşı değil başka sporculara da aynı şey 
yapılsa yine itiraz ederim. Kendi şahsım adına yapılan haksızlıkların 
düzeltilmesi için mücadele ediyorum. Eğer ben 


sesimi çıkarmasam, başkası sesini çıkarmasa kim 
böyle haksızlık yapıldığını bilecek ve ona göre 
önlem alacak? Haksızlıkların sürüp gitmesine ve 
jimnastiği o sömürmesine 
göz yummam mümkün 
değil..." 

Ve Çiğdem Özkan geçen hafta Bursa'da yapılan jimnastik müsabaka- 


sıyla İlgili izlenimlerini 
anlatarak konuşmasını 
bitiriyor. 


"Bursa'da yeni Federasyon Başkanı ile tanıştım. Federasyon Başkanı 
benimle ilgilendi, sorunlarım hakkmda bilgi aldı. 
Yani en azından beni 
dinledi. Bu çok iyi bir 
şey. Federasyon Başkanına yardımcı olmaya çalışacağım. 

Türkiye şampiyonasına kadar yapılacak 3-4 
müsabakaya daha katılacağım. En sonunda Türkiye şampiyonasında jübile yapacağım. Arzu 
edildiği takdirde antrenör olarak ya da idareci 
görev almak istiyorum." 

Dileriz oSporumuzun 
gelişmesi için gerçekten 
mücadele eden insanlara 
gereken önem verilir ve 
onların konuşmaları antidemokratik ceza yöntemleriyle bastırılmaya çalışılmaz... 


İstanbul Futbol Ajanı 
Danışmanı Ayhan Yarkın 
istifa etti 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul. Futbol Ajanı | 
Danışmanı fikir ayrılığı 
nedeniyle görevinden istifa etti. 
Ayhan Yarkın Danışmanlık görevi yaptığı dö- 


Gedikpaşa 'yı 1-0 yenmeyi 


VARDAR: Kemal, 
Yusuf, Talat, Süleyman, 
Eyüp, Hüseyin, Erol, 
Hayri, Erdinç, Rama 
zan, Fahri. 

GOL: Yalçın dk. 87. 

GÜNGÖREN: Zz 

AYYILDIZ: 1 

GÜNGÖKEN: Dur- 


sun, Remzi, İdris, Feridun, Abdül, Erol, tb- 


rahim, İlhan, Musa, 
Mehmet, İsmail. 

AYYILDIZ: Ertuğrul, Ahmet, Nihat, 
Akgün, Veli, Remzi, 
Şenol, Müjdat, Umur, 
Suphi, Adnan. 


GOL: Veli dk. 13, 
İlhan dk. 53, İbrahim 
dk. 76, 

AYVANSARAY:1 

KUŞTEPE: 1 

AYVANSARAY: Hasan, Metin, Zafer, Nusret, Nazım, Resul, Hik- 


met, Eyüp, Alaaddin, 
Kemal, Ahmet. 

KUŞTEPE: Kemal, 
Şefik, İsmail, İrfan, 
Hamza, Ramazan, Şefik, 
Haydar, Cengiz, Salih, 
İlhan. 


nemde bâzı olumlu çalışmalar yapmış ve bu süre 
içinde 3. küme, Yıldız, 
ve Minikler, müsabakalarına başlamış ve Anadoluhisarı Spor sahası açılmişti. 


d 50 a 
başaran Çıksalın; takımı. 


GOL: İlhan dk. 19 
Resul dk. 28, 

ŞEREF STAVINDA 
GEDIKPAŞA:0 
ÇIKSALIN:1 

ÇIKSALIN: Yalçın, 
İlyas,Şaban, Arif, Cem 
(B), İsmail, Fazlı, Cem 
(K), Fehmi, Hüseyin, 
Necmi. 

GEDİKPAŞA: Harun Gürsel, Mugür, 
Abdullah, Efrim, Kâmuran, Ersan, Bedros, 
İsmail, Davut, Yusuf. 

GOL: Hüseyin 
65. 

ÇINARSPOR: 1 

KURUCESME: 2 

ÇINARSPOR: Bur- 
han, Osman, Ali, thsan, Mustafa, Tarık, 
Hamdi, Fazlı,Avni, 
Mustafa, Tevfik. 

KURUÇEŞME: Şükrü, Recep, Mustafa, Özkan, Aziz, Bayram, Yakup, Garbis, Fuat, Abdullah, Rahmi. 

GOL: Fuat dk. 52, 
Yakup dk. 60, Hamdi 
dk, 89. a 


dk. 


11 Nisan 1979 


(Baştarafı t. Sayfada) 
Eyüp Emniyet Amirliği- 
ne götürüldü. 


Hikmet Uygun adlı ki- 


şi, tam sorgusunun alınacağı sırada elinde bulunan ekmek paketinden 
çıkardığı silahırı rastgele 
ateşlemeye başlayarak 
karakoldan kaçtı. 

Olayda bekçi Nejat Işık derhal öldü, göğsünden yaralanan polis memuru Metin Dayı ve kürek kemiğinden yaralanan işçi Mehmet Kaşıkeman ise sigorta hastanesinde tedavi altına alındılar. 

Ayrıca Hikmet Uygun'un çıktığı evde bulunan 5 kişi de gözaltına alındı. 

ANKARA'DA 

Menderes Köprüsü yakınlarında duvarlara "'Sı- 


Faşistler... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
lerce pusu kurularak katledildi. Cenazesini getiren 
amcası Hasan Akyüzün 
ifadesine göre, Temel arkadaşa faşist saldırganlarm daha öncede birkaç 
defa saldırdığı: olay 
gecesi ise düğünden gelen arkadaşımıza ve arkadaşlarına pusu kurularak önden ve arkadan 
çevrildikten sonra, Zincir ve bıçakla saldırıldığı Temel'in dört yerinden bıçaklanarak canice 
katledildiği anlaşılmaktadır." 

Cumhuriyet Savcılığı- 
nın da olayın siyasi ve 
önceden hazırlanmış bir 
tuzak olduğunu açıkladığını belirten Özsoy devamla: "Cenazeyi getirenlerden öğrendiğimize 
göre Karacabey Emniyet 
Amirliği yetkilileri olayı 
saptırmaya çalışmaktadır. Bu davranışı nefretle kınıyoruz "dedi. 

Özsoy konuşmasını 
“Anarşi yuvaları dağıtılsın. Katiller Bulunsun 
Hesap Sorulsun" Ne 
Amerika Ne Rusya Ba- 

« ğımsız Türkiye”Alanyurt 
Halkına ve tüm devrim 
cilere başsağlığı diliyoruz. ““Ruhun  şadolsun 
Temel arkadaş" diyerek bitirdi. Daha sonra 
çevre köylerden ve 
Alanyurt halkının oluşturduğu büyük kalabalıkla şehit devrimci inşaat işçisi Temel Akyüz 
toprağa verildi... 


18.30 HABERLER 
18.35 ARI MAYA 


TELEVİZYON 


19.00 ÇOCUKLARLA BAŞBAŞA: Herkül adlı 
çizgi öyküde bir yangın tulumbası anlatılıyor: 
Ayrica okul öncesi çocuklara, ilkbahar, orman 


Yakalanan soyguncu... 


kıyönetime Hayır"' yazan 
üç kişi çatışma sonucu 
biri yaralı olmak üzere 
yakalandı. 

Emniyet Müdürlüğü 
yetkilileri silahlı çatışma- 
ya giren ve yaralanan 
gencin adının Ali Çelik 
adlı ODTÜ öğrencisi olduğunu söylediler. Olaya katılan diğer iki öğrencinin üzerinden de 
bir tabanca ile yedi mermi çıktı. 

Dün saat 10.30'da bir 
forum düzenleyen ODTü 
Öğrenci Temsi'ciliği 
Konseyi (ÖTK) 'Sıkıyönetimin baskılarını" protesto etmek gerekçesiyle 
bir günlük boykot ilan et- ' 
ti. 

Öğrencilerin pek rağbet (o göstermediği ve 
3000'e yakın öğrencinin dersten çıkarılarak 
götürüldüğü forumda 
konuşma yapan ÖTK 
Temsilcisi, "CHP'nin 
sözde demokratik sıkıyönetiminin ODTÜ 
öğrencileri üzerinde 
baskıları artırıldığını, 
CTK yöneticilerinin 
arandığını; ODTÜ otobüsünün kurşunlanmak 
istendiğini, bu baskıları 
protesto etmek amacıyla 
bir günlük boykot yapacaklarını" belirtti. 


9 
Bir Sovyet... 
(Bastarafı 1. Sayfada) 
rıştığı iddiasnı yineledi. 
Taraki, "İranlı fanatiklerle"', "Pakistan'lı 
gericilerin" ülkesine karşı komplo düzenlediklerini iddia etti, Ülkenin 
batısındaki Herat kentin- 
deki olaylardan İran'ın 
sorumlu olduğunu söyleyen Taraki, Pakistan'ın 
da Afganistan'ın "feodal 
sisteme" dönmesini istediğini öne sürdü. 
SOVYET BASINININ 
SUÇLAMALARI 
Son zamanlarda, "Muhalefetin bastırılması 
için" bu ülkeye yaptığı 
silah yardımını artıran 
Sovyetler Birliği, kendi 
basın-yayın organlarında, 
muhalefetin tüm ülkeye 
yayıldığını kabul etti. 
Olaylardan İran, Pakistan, Çin ve ABD'yi 
sorumlu tutan Sovyet basını, son olarak Çin'in 
Afganistan'ın içişlerine 
karıştığını ileri sürdü. Bu 
iddiaları yalanlayan Çin 
ise Sovyetlerin bu ülkeye 
çok miktarda ağır silah 
yığarak askeri varlığını 
artırdığını belirtti. 


yangınları ve ormanda yaşayan hayvanlar anlatılacak. 
19.30 TÜRK HALK MÜZİĞİ: ümit Tokcan 


Söylüyor. 


vaplar veriliyor. 
20.30 HABERLER 


riyor. 


23.15 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış, Program ve 
Kısa Haberler 

05.05 Türküler, Şarkılar 
ve Oyun Havaları 

07.40 Sabahtan Sabaha 

09,02 Kadın Dünyası 

10.01 Arkası Yarın 

11.05 Okul Radyosu 

12.10 öğle Üzeri 

13.15 Hafif Müzik 

14.32 Türk Halk Müziği 
Oyunları Özel Programı, 

15.01 Şarkılar 

15.20 Hafif Müzik 

15.40 Türküler Geçidi 

16.05 Okul Radyosu 


08.00 Açılış ve Program 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların İ çinden 

10.30 Uluslar ve Biz 

10.50 Ömer Şan'dan Türküler, 

11.40 Yaşayan Hukuk 

12.20 Şarkılar 

12.40 Efsanelerimiz ve 
Türkülerimiz. 

13.30 Olayların İçinden 


14.30 Yabancı Dil öğreneilm. 


TRT3 


07.00 Açılış ve Program 
07.08 Güne Başlarken 
09.00 Barok Müzik 
09,30 Paul Anka Söylüyor 
11.00 öğleye Doğru 
12.03 İngilizce Haberler 
12.06 Sizin İçin Seçtiklerimiz. 
13.00 Konser Saati 


Aydınlık 


BAYAŞ 
Basın-Yayın A.Ş. adına sahibi: 
FERİT İLSEVER 


20.00 BİR KONU BİR KONUK: Jülide Gülizar" 
ın hazırladığı programda gelen mektuplara ce- 


21.25 MİNİK KONSER: Baldassere Donati'nin 
"Kır Şarkısı"'nı ve Carl Orff'un Odiet Amo'sunu Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu seslendi- 


21.30 AVRUPA KUPALARINDAN YARI Fİ- 
NAL KARŞILAŞMASI: 


17.02 Akşama Doğru 

18.01 Çocuk Bahçesi 

18.16 Laf Lafı Açar 

20.02 Çocuklar İçin On 
Dakika 

20.12 Hafif Müzik 

20.15 Köy Dağarcığı 

20.40 Türküler Geçidi 

21.02 Konuların İçinden 

21.30 Şarkılar 

21.45 Türküler ki 

23.35 Beraber ve Solo Şarkılar. x 

00.02 Unutulmayanlar 

00.55 Günün Haserlerinden 
Özetler 

01.00 Program ve Kapanış 


16.00 Türküler ve Oyun 
Havaları 

16.20 Arkası Yarın 

18.00 Yurttan Sesler 

18.30 Anıların Getirdikleri 

19.30 Hafif Müzik 

20.00 Karma Fasıl 

20.30 Türk Hafif Müziği 

21.00 Radyo Tiyatrosu 

22.00 Türküler Geçidi 

22.30 Solistlerden Seçmeter, 

23.55 Program ve Kapanış 


15.00 Günün Konseri 
17.06 Hafif Müzik Dünyasında Gezinti 

20.30 Caz Ustaları 

21.00 Çağlar Akımlar ve 
Müzik 

22.06 Gecenin Getirdikleri 

24.00 Gece ve Müzik 

01.00 Program ve Kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK 

Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: 
S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 

Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri 
Baskı: İst. GÖNTUR 
Dağıtım: GAMEDA 


3 MİLYON LİRAYI 
ÇALANLAR 
YAKALANDI 


Önceki gün Yalova- 
Karamürsel yolu üzerinde 
kurulu olan Akal Tekstil 
Sanayi işçilerine ait 3 
milyon lirayı çalanlardan 
3 kişi dün Yalova'da yakalandı. 

Sanıklardan Ufuk Sızmaz adlı kişi Yalova'daki 
yazlık sitelerde jandarma 
birliklerince yakalanırken, Engin Sızmaz ve Orhan Şenay adlı kişiler de 
daha sonra ele geçirildi. 
Çalınan 2 milyon 850 
bin lirada bir çuval içinde bulundu. Aynı çuval 
içinde bir de otomatik 
tabanca ile şarjörü ele geçirildi. 

2 milyon 850 bin liralık soygun önceki gece 
23.00 sıralarında işçilerin 
vardiya değişimi sırasında gerçekleştirilmişti. 
900 işçiye ait 3 milyon 
liraya yakın paranın dağıtım için hazırlandığı 
odaya giren silahlı 5 kişi 
içeride bulunan 4 muhasebe elemanı ile öteki 
yetkilileri etkisiz hale getirerek, dışarıda bulunan 
bir (otomobille olay 
yerinden kaçmışlardı. 
Soygunla ilgili olarak konuşan görgü tanıkları 
soyguna katılanların 15 
kişi olduğunu söylediler. 
Olayla ilgili soruşturma 
ve arama çalışmalarının 
ise devam ettiği bildirildi. 


İSTANBUL'DA 

Mecidiyeköy, Fulya 
Mahallesi Pehlivan Sokaktaki boş bir arsada 
başından kurşunlanmış, 
bilekleri kesilmiş 17 yaşında bir erkek cesedi 
bulundu. Boş arsaya atılmış olarak bulunan ceset 
üzerinden kimlik çıkmadı. 


Çin Vietnam'ın... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
dırılar düzenlediğini, ou 
saldırılara, Çin sınır muhafızlarıvehalk milisleri 
tarafından cevap verildiğini belirtti. 

Hatırlanacağı üzere 
Vietnam'ın uzun bir süre 
Çin sınırını ihlal etmesi 
üzerine, Çin, geçtiğimiz 
Şubat ayında Vietnam'- 
a karşı başarıyla sona eren bir ihtar harekatına 
girişmişti. 


Sovyetler... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
Öte yandan resmi Dır 
ziyaret için Yunanistan' 
da bulunan Spiros Kipriyanu, Atina'da yayınlanan bir gazeteye verdiği 
demeçte Sovyetler Birliği'nin Kıbrıs sorununun 
çözümünde katkısı olabileceğini ileri sürdü. Kipriyanu Mayıs ayı içersin- 
de Moskova'ya yapacağı 
ziyarete büyük önem verdiğini de açıkladı» 


Uysal CHP' 


(Baştarafı 1. Savfada) 
rettin Uysal, Ordu Milletvekili Ertuğrul G 
nay'ın Helsinki'de yapilan Çin'i protesto 
toplantısına katılmasını savunarak, "Barış 
Konseyinin dünya barışma hizmet ettiğini" 
ileri sürdü, Efeoğlu bu 
konuda şöyle dedi: 
"CHP Ordu 
vekili Ertuğrul Günay, 
İstanbul eski Belediye 
Başkanı Ahmet İsvan, 
Politika gazetesi yazarlarından Ayşe Bilge 
Dicleli ile birlikte Rusya'nın güdümündeki 
Dünya Barış Konseyinin düzenlediği Çin'in 
Vietnam'a saldırısını 
protesto toplantısına 
katılıyor. Burada Rusya'yı savunan ve Çin 
aleyhine alınan kararları onaylıyor. Ben ne 
Rusçuyum, ne de Çinciyim.Ama CHP kendi 
içinde Rusya hesabına 
çalışan böyle kişilere 
karşı mücadele vermelidir. CHP milletvekillerini vatan millet için bu 
uğurda kavga vermeye 
çağırıyorum"' dedi. 
UYSAL "GÜNAY, 
KONSEY 
TOPLANTISINA 
CHP ADINA 
KATILMADI" . 
Efeoğlu'nun eleştirilerini cevaplamak için gündem dışı konuşan CHP 
Grup o Başkanvekillerinden Hayrettin Uysal, 
Helsinki'de (o düzenlenen 
toplantının amacına değinmedi. Günay'ın CHP 
adına değil Barış Derneği adına bu toplantıya 
katıldığını söyledi. Ünsal, Barıs Derneği'nin 
1976 yılında MC iktıdar- 


Millet- 


MERKEZ: ; 
Nuruosmaniye Cad. 3/3 
Cağaloğlu - İSTANBUL 
f 


Yazı İşleri Tel: 26 52 44 
: 
İdare Tel: 26 54 37 


Partiler 15 ilde... 


örgütlenmeleri gereken il 
sayısı 23 olarak belirlenmişti. Ancak daha sonra 
“Parti Grup Başkanvekilleri bu koşulun halen yürürlükteki Seçim Yasasında belirlendiği gibi 15 il 
olması konusunda anlaşmaya varmışlardı. 

Millet Meclisi'nin dünkü birleşiminde madde- 
nin teklifteki şekliyle 
Grup Başkanvekillerinın 
üzerinde anlaşmaya vardıkları değişiklik önergesi ayrı ayrı okundu ve seçime katılacak partilerin 
15 ilde ve ilçelerinde örgütlenmelerini zorunlu 
sayan teklif oybirliği 
ile kabul edildi. Ayrıca 


Grup Başkanvekilleri 
tarafından üzerinde 
görüş birliğine varılan 


Seçim Yasası ile ilgili 
yasa teklifinin başka bir 
maddesinde yapılan değişiklikle de,seçime katılacak partilerin Seçim 
Kurullarının göstereceği 
yerlere afiş asabileceğine 
ilişkin hüküm Millet Meclisinde kabul edildi. 
DİĞER 
DEĞİŞİKLİKLER 


Millet Meclisi'nde ka 
bul edilen Seçim Yasası 
ile ilgili diğer değişiklikler de şöyle: 

* Partilerin seçimlere 
katılabilmeleri için 15 
ilde örgütlenmelerinin 
yanısıra bu örgütlenmelerini seçimlerden en az altı ay önce tamamlamaları gerekiyor. Seçmenler, 
seçimlerde nüfus cüzdanlarını göstererek de oy 
kullanabilecekler. 

* Seçimlerle ilgili çalışmaları yürütmek için 
Seçmen Kütüğü Genel 
Müdürlüğü adıyla yeni bir 
Genel Müdürlük ve buna 
bağlı Seçmen Kütüğü 
Büroları kurulacak. Yurt 
dışında bulunanların 
seçmen kütüğünün yazım işlemi Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü 
tarafından gönderilecek 
formların doldurulmasıyla yapılacak. Yurtdışında bulunanlar bu 
formları konsolosluklar 
aracılığıyla imzalayacaklar. Formlar yine konsolosluklar aracılığıyla 
Seçmen Kütüğü Genel 
Müdürlüğü'ne gönderilecek. 

* Yurtdışında bulunanların oy kullanabilmeleri konusu ise açıklığa kavuşmadı. 

* Seçmen kütükleri 
4 yılda bir yeniden düzenlenecek ve iki yılda 
bir denetlenecek, Seçmen kütüklerinin yazım 
işlemleri belirlenen yılların Nisan ayının ikinci Pazar günü yapılacak. 


Yazımın yapılacağı 
gün görevlilerden başkalarının seçim bölge- 


sifden başka bir yere 
gitmeleri yasaklanacak. 

* Seçim Yasasında 
yapılan başka bir değişiklikle de partiler televizyon yoluyla propaganda yapabilecek. 


ları zamanında kurulduğunu, eğer bu dernek yasal bir kuruluş değilse 
bunun sorumlusunun o 
zamanki iktidar olduğunu söyledi. Ünsal, Barış 
Derneği'nin dünya barışına “hizmet etmek amacı 
ile kurulduğunu ve böyle 
bir toplantıya katılmanın 
o toplantıyı düzenleyen 
ülkelerin görüşlerini benimsemek anlamına gelmeyeceğini iddia ederek 
sözlerini şöyle bitirdi: 

"Barış Derneği toplantılarına Üçüncü Dünya 
ülkeleri de katılıyor. Hatta bu derneğin toplantıları müslüman ülkelerde de 
yapılıyor. Barış Derneği 
dünya barışına hizmet ediyor. Bu toplantıya bir 
CHP milletvekilinin katılmasını o toplantıya katılan sosyalist ülkelerin 
görüşlerine katılıyor saymak Mc Carthv'ciliğiyeniden hortlatmak anlamına 
gelir"' dedi 

Daha sonra tekrar söz 
alan AP İzmir Milletvekili 
Zeki Efeoğlu, Uysal'ın 
konuyu saptırdığını, Günay'ı suçlarken kesinlikle CHP'yi hedef almadığını, ancak böyle kişilerle 
mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, "Sayın 
Uysal burada esas meseleyi saptırmak istiyor. 
Ertuğrul Günay bu toplantıya Rusya adına 
Çin'i protesto etmek için 
katılmıştır. Mesele budur. Bu konuyu geçiştirerek eleştirileri gözardı 
etmeye çalışıyor. Ben 
CHP'lilerin işlerinde Rusya hesabına çalışan bu 
kişilere karşı mücadele 
etmesi gerektiğini savundum" dedi. 


| ANKARA BÜROSU: Meşrutiy&f Bad. 32/8, 
Kızılay, Tel: 25 38 69 
İZMİR BÜROSU: Özgüler İşhanı, 452. Sok. 
25/3, Konak Tel: 13 10 90., 25 25 54 


ADANA BÜROSU: Atatürk Cad. 113. Sok. 
Sefer Iş Hanı, Kat: 3 No: 16, Tel: 17 493, 


Propaganda işlemleri seçimlerden 12 gün önce © 
başlayacak ve seçimlerden bir gün önce Saat 
18.00'de sona erecek. 

* Televizyon o yoluyla yapılacak propagandalarda erkekler kravat ve 
takım elbise, kadınlar ise 
uygun kıyafetlerle televizyona çıkacak. Konuşmacılardan başka televizyonda siyasi partinin 
bayrağı ve Türk bayrağından başka bir şey 
yayınlanmayacak. İlk 
propaganda konuşması 
20 dakika, daha sonraki 
konuşmalar ise 10'ar 
dakika ile sınırlandırılacak. 

* Seçim Yasasında 
yapılan başka bir değişiklikde birden fazla oy 


kullanılmasını engellemek için oyunu kullanan vatandaş seçmen 
kütüğündeki isminin 
karşısına imzalayacak 
ve seçmenin parmağı 
birkaç gün çıkınayan 


bir mürekkeple boyanacak 


Tunceli” deki... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
ayrıca ağır yaralanan 
Tunceli Yapı Sanat Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Hayati Aksoy'un 
sağlık durumunun iyiye 
gittiği öğrenildi. 

Öte yandan Tunceli’ 
de önceki gün kapatılan 
okulların öğrenime açılması süresiz olarak uzatıldı. Konuyla ilgili olarak Tunceli Valisi Namık Günel şu açıklamada bulundu: 

"Bugün okullarda var 
olan büyük fraksiyonlar 
birbirlerine düşman olmuş ve en ufak bir şeyden dolayı sürekli olarak olaylar çıkartmaktadırlar. Bu durum düzeltilmedikçe okullar açılmayacaktır. Bundan 
dolayı okullar şimdilik 
süresiz olarak kapatılmıştır." 

Şu ana kadar yapılan 
tespitlere göre Apo'cularla Halkın Kurtuluşçuları arasndaki çatışmalar sonucu 30'un üzerinde evin saldırıya uğradığı pencereler ve 
camların kırıldığı tespit 
edildi. 

Ayrıca önceki gün saat 10.00 sıralarında Hatel Karabulut adında bir 
Apocuyu yakalayarak 
döven Halkın Kurtuluşçularına müdahale etmek 
isteyen bir polis memuru 
da, olay yerinde yatırılarak dövüldü. 

Öte yandan Tunceli 
Valiliğinden yapılan 
açıklamaya göre Metin 
Turgut'un öldürülmesinden bu yana 10 kişinin 
gözaltına alındığı ve ikisinin de tutuklandığı öğrenildi 

TİKP TUNCELİ 
İL ÖRGÜTÜNÜN 

AÇIKLAMASI 

Türkiye Işçi Köylü 
Partisi Tunceli İl örgütü 
son olaylarla ilgili olarak 
yaptığı açıklamada Tunceli'de anarşinin uzun bir 
zamandan beri belli çevrelerce himaye edilmekte 
olduğunu, Tunceli halkının büyük bir tedirginlik 
içinde bulunduğunu, 
sahte solcuların ve MHP' 
nin tertiplerinin hizla yoğunlaştığını belirterek 
şöyle dedi: 

“MHP'nin Tunceli'nin 
sıkıyönetim kapsamına 
alınması talebi cevapsız 
kaımamakta son günlerde 
ilimizde anarşik olaylar 
hızıa artmaktadır." 

Akpazar (o Bucağında 
bir öğretmen ve bir şoförün öldürülmesinin ardından yine bucağın belediye Başkanı Zeki Üstündağ evinde katledildi. 
Bunun ardından prow 
kasyon bildirileri dağıtıldı ve çeşitli yerlere patlayıcı maddeler atıldı. Mazgirt ilçesinde Hasan Çakmak adlı bir öğretmen işkence edilerek öldüüldü. 
İlimizde olaysız gün geçmedi: Bunların ardından 
Devrimci Yol ile Apo'cular arasında çıkan çatışmada halk taranarak 5 
yurttaş yaralandı. 

Yine Pertek'te Hozat" 
da Alevi-Sunni halk arasındaki havayı gerginleştiren olaylar oldu. 

Son günlerde ise halen 
devam etmekte olan ve 
iki gencin ölümü ve birçok kişinin de ağır yaralanmasına yolaçan Halkın Kurtuluşu- Apo'cu 
çatışması sürmektedir. 
Bölgemizde heran kitle 
Katliamına dönüşen olaylar çıkabilir. Bu olaylardan MHP ve sahtesol . 
cular sorumludur. Bu 
noktada hükümeti ve bölgemizdeki yetkilileri uyarıvoruz" dedi. 


ALMANYA 
Hohenstaufen 
Str. 4 

6 Frankfurt M/1 
Tel: 

0611/74 70 38 


, . . 
Kıbrıs'ta yeni bir 
(Baştarafı 1. Sayfada) 
Kurt Waldheim'ın çabaları ilk meyvasını verdi. 
Kıbrıs'ta yaşayan Türk ve Rum toplumlarının 
liderlerinin, masa başına oturmaları, önceki gün 
yapılan son temaslarla kesinleşti. 

Denktaş ve Kipriyanu'nun bir araya gelmesi 
olumlu bir adım. Bu görüşmelerden kısa sürede sonuç alınmasını beklemiyoruz, Ancak toplumlararası görüşmelerin başlaması, Moskova 
nın "uluslararası konferans" tezine karşı kazanılmış bir başarıdır. 

Kıbrıs'ta Sovyetler Birliği'ni devre dışı bırakacak toplumlararası görüşmeler, Moskova' 
nın korkulu rüyasıydı. Her görüşme imkanı 
belirdiğinde, Moskova'nın propaganda mekanizması harekete geçti. "Amerikancı çözüm", 
"Kıbrıs tekrar NATO üssü olmayacaktır” vaveylaları ortalığı kapladı. Moskova yanlısı partiler de efendilerinden aşağı kalmadılar. Geçtiğimiz aylarda AKEL, sahte TKP ve Yunanistan 
Dış Komünist Partisi tarafından kurulan "Ege 
Cephesi" de onların son marifetiydi. 

Denktaş ve Kipriyanu'nun masaya oturması 
oldukça yoğun çalışmalar sonunda gerçekleşebildi. Moskovanın ve Beşinci Kollarının işleri 
karıştırma çabaları Türkiye'nin kararsız tutumuyla birleşince adanın üzerinde zaman zaman karamsarlık bulutları dolaştı. Nitekim Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri çok kısa bir 
süre önce umutsuzluğunu açıkça dile getirmişti. Kısacası Kıbrıs halkının özlediği bahar rüzgarının, Moskova'nın kuzey rüzgarını alt etmesi 
kolay olmadı. 

Şimdi ilk önemli adım atılmış bulunuyor. 
Ve Kıbrıs Türk Toplumu Başbakanı Mustafa 
Çağatay'ın da belirttiği gibi “görüşme masasın- 
da her şey konuşulabilir. “İki toplumu ilgilendiren bütün sorunlar ele alınabilir ve kalıcı bir 
Barış sağlanması yolunda önemli adımlar atılabilir. 

Bu arada adada barışı baltalamayı görev edinen güçlerin özellikle Moskova'nın hemen enzellemelerden vazgeçeceği de düşünülmemelidir. 
Kıbrıs Rum lideri Kipriyanu'nun Mayıs ayı 
içerisinde yapacağı Moskova ziyareti ve Sovyet- 
«ler'inLefkoşe Büyükelçisi Astavin'in, Kipriyanu' 
nun politikasıyla uyum içinde bulunduklarını 
açıklaması, Küba'yla girişilen yakın ilişkiler ... 
bütün bunlar, Moskova'nın Akdeniz'in sularını 
bulandırma çabalarını terketmeyeceğini gösteriyor. 

Toplumlararası görüşmeler başlarken, iki güç 
arasındaki mücadele de yeni bir evreye giriyor. 
Bir yanda Kıbrıs'taki iki toplumun barış isteği, 
diğer yanda ise başını Moskova'nın çektiği barışa karşı cephe. 

En içten 'dileğimiz, iki liderin Kıbrıs Türk ve 


Rum halkının barış isteyen sesine kulak verme:* 


leri ve cesur adımlar atmalarıdır. 


Gümüşbaş, Türk-İş... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
ketimize yeni katılmalar 
oldu ve 23 sendikarın 
tonlam 205 delegesiyle 
yönetimi değiştireceğiz" 
şeklinde kesin bir ifade 


Kurulunda 


toplanacağı öğrenildi. 


kullandı. Gümüşbaş, ruluna 52 Şube Başkanı mamlıyor: 

Türk-İş'te yönetime gel- ile Bölge Temsilcileri, “İran'daki son gelişdikleri takdirde "sınıf Genel İcra Kurulu ve Hu- melerden sonra Türkiye" 

sendikacılığı"! yapacakla- kuk Kurulu üyeleri katır ge cereyan etmekte olan 

rin söyledi. viğob latakis © -snelsu tolaylarçok'fağla büyütür 

LA toplantıd > “BASIN—İS -ilsų ezimüştür. Son zamanlarda , 
e R RA k , Basın-İş Genel Başkanı, dikkatlerimizi Sovyetler 

nuşan Yol-İş, Federasyö- *.# ş e N 

nu Genel Sekreteri Mu. Hüseyin Düzgün, Türk. Birliği ve Çin Halk Cumzaffer Saraç, "Türk-İş'te İş Genel Merkezinde ( huriyeti ile olan ilişkilere 


vergi kaçırır gibi aidat 
kacırılıyor'' dedi. tı. 

TGS Ankara Şube Faşizme karşı amansız 
Başkanının açıklamasına mücadele vereceklerini 


göre, "Demokratik İşçi 
Hareketine" katılan sendika yöneticileri şöyle: 
cadelesiyle 

“Ağaç-Iş Genel Baş- giz" neat 
kanı, Deri-İş Genel Baş- 


rulunun, Türk-İş Genel 
takınılacak 
tavrı belirlemek için Perşembe günü Ankara'da 


Teksif Başkanlar Ku- 


basına bir açıklama yap- 


söyleyen Genel Başkan, 
“bu mücadelemizi bağımsızlık ve demokrasi mü- 


birleştirece- 


æ 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
belirtiyor. Basın Yayın 
Genel Müdürlüğünün bülteninde yer alan yazının 
çevirisinde , Türkiye'nin 
Sovyetler'in deniz yoluyla Karadeniz ve Akdeniz 
arasındaki bölgede olduğuna işaret eden Byrd, 
Türkiye'deki Sovyetler 
Birliği'nin füze hareketlerini izleyen ve Salt anlaşmasına uyulup uyulmadığını muhtemelen 
denetleyecek olan dinleme tesislerinin, İran'daki 
tesislerin geleceğinin 
belli olmamasından ötürü 
daha da önem kazandığına işaret ediyor. 


Büyük bir bunalımla 
karşı karşıya olan Türkiye'nin uluslararası ; mali 
kuruluşların ivedi yardımına ihtiyaç duyduğunu 
da belirten Byrd, Türkiye'yi ziyareti sırasında 
Ecevit'le yaptığı bir görüşmede, Ecevit'in kendisine "İran'da olduğu gibi 
bir soru işareti burada da 
belirebilir" dediğini açıklıyor. 


Byrd, Ecevit hükümetinin gerekli ekonomik 
önlemleri aldığını ancak 
uluslararası kuruluşlar 
dan sıkı önlemler alınmasını istediklerini söyledikten sonra Ecevit'in de Batıdan sağlam güvenceler 
elde etmeden önlemleri. 
sıkılaştırmanın ülkede demokrasiyi tehlikeye düşürmesinden çekindiğini 
yazıyor. 

Byrd, Ecevit'in kendisine "Kendimize yardımcı olmak için elimizden 
geleni yapıyoruz. Ama 
halka umut verebilmemiz 
için yardım almak zorundayız" dediğini de aktarıyor. 

Guadeloupe'de alınan karar çerçevesinde 
ABD, Batı Almanya, 
Fransa ve İngiltere'nin 
Türkiye'ye yardım sağlayacaklarını, ancak bunun kısıtlı olacağını belirten Byrd- 500 bin kişilik ordusuyla uluslararası mali kuruluşların, 
özel bankalar ve yatirım- 


cıların da üzerlerine düşe- ` 


ni yapmaları gerektiğini 
belirtiyor. 

Byrd, yazısını şu görüşlere yer vererek ta- 


vermiştik. Ama bu arada 
Türkiye'yi ihmal etmemeli. . ivedi ve kararlı 
olarak faaliyete geçmeliyiz. Bu stratejik konumlu müttefikimiz uçurumun eşiğindedir. Atatürk'ün kurtardığı Türkiye'nin yeniden Avrupa' 
nın 'hasta adamı' olmaması için çok büyük bir 


kanı, Hava-İş Genel Başkanı, Petrol-İş Genel Başkanı, Tarım-İş Genel Başkanı, TGS Genel Başkanni,, Tez-Büro-İş Genel 
Başkanı, Basın-İş Ankara 
Şube Başkanı, Çimse-İş 
Genel Başkan Vekili, 
DYF-İş Genel Sekreteri, 
Koop-İş Genel Başkanı, 
Likat-İş Genel Sekreteri, 
Türk Harb-İş Genel Başkan Vekili, Maden Federasyonu (o Teşkilatlanma 
Sekreteri, Yol-İş Genel 
Sekreteri, BİF, TÜMTİS, 
Kristal-İş, Kauçuk-İş. 


TEKSİF BAŞKANLAR 
KURULU 
TOPLANIYOR 

Öte yandan Teksif 
Sendikası Başkanlar Ku- 


Basın-İş Genel Başkanı "Ülkemiz önemli 
günler yaşamaktadır. 
Halkımız ve işçi sınıfı 
çok yönlü baskı altındadır. Dışa bağımlılığın 
yarattığı ekonomik bunalım halkı yaşamından 
bezdirmektedir"' şeklinde konuştu. 

Türk-İş Genel Kurulu 
hakkındaki görüşlerini 
de açıklayan Düzgün, 
“Türk-İş'i demokratik bir 
içeriğe kavuşturmak için 
19'lar hareketini destekliyoruz. Amacımız Türk- 
İş'te tabanın söz ve karar 
sahibi olmasıdır. Biz işçi 
sınıfının birliğinden 
yanayız. Bu konuda üzerimize düşen görevi yapacağız." dedi. 


çaba harcamalıyız, yoksa bu, büyük bir trajedi 
olur. 

"Türkiye'ye elimizden gelen her yardımı 
yaparken ve diğer ülkeleri buna teşvik ederken 
Türkiye'nin Yunanistan 
la birlikte Kıbrıs sorununu da çözmesini beklemeliyiz." 

Türkiye'nin ekonomik 
güçlüklerinin Bir nedeninin de büyük orandaki 
askeri harcamalar olduğuna işaret eden Amerikalı senatör, 500 bin 
kişilik ordusuyla NATO' 
nun ikinci büyük askeri 
gücü olan Türkiye'nin 
savunma harcamalarının 
bütçesinin yüzde 20sini 
oluşturduğunu söylüyor. 


Devalüasyonunun kendi geldi... 


(Baştarafı 1. Savfada) 


geldiği araştırılıp soruşturulmayacak. 


Şimdilik işçi ve turist 
dövizlerine uygulanacak 
olan bu prim sisteminin 
yakında ithalatçılara ve 
yurt dışında iş yapan müteahhitlere de uygulanması bekleniyor. 


Öte yandan Maliye 
Bakanlığı yayınladığı bir 
başka tebliğ ile altın işlenmesini de denetim altına aldı. Buna göre 14 
ayar ve yukarı ayarda 
toz, çubuk, külçe, levha, 
madeni para ve diğer her 
cinsten altının ticari amaçla bulundurulması, 
imali, işlenmesi, alımı, satımı ve işlemlere gracı- 


lık etmek için faaliyette 
bulunmak isteyenler önceden Maliye Bakanlığın- 
dan yetki almak zorundalar. Bu yetkiyle Çalışacak olanlar altın giriş 
ve çıkışlarını gösteren bir 
defter tutacaklar. Yapılan denetim sırasında kavit dışı altın bulunduğu 
takdirde bunlar geçerli 
kurdan satın alınacak. 


Resmi Gazete'de açıklanan listeye göre döviz alım fiyatları şöyle: 
m << << <<< <<< —m———— 


Dövizin cinsi 

ABD doları 37,10 47.10 
Batı Alman markı 1942 24.65 
Belçika frangı 1.23 1.56 
Fransız frangı 8.36 10.61 
İsveç kronu 8.24 10.46 
İsviçre frangı 21.28 2702 
100 İtalyan lireti 4,33 5.50 
Sterlin 70.14 89,05 


Yüzde 40 prim TL 10 liralık ek prim TL. S liralık ek prim TL 


Bu tabloda prim hesaplamaları dolar esas alınarak yapılmıştır. Dolar dışındaki 
yabancı paraların TL karşılıkları ise bu paraların dolarla olan karşılıklı ilişkisine 


bakılarak hesaplanmıştır. 
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"Türkiye Güney : 


(Bastarafı 1. Sayfada). 


şularındaki kargaşalıktan kaygı duyduğunu yâ-.. 


zıyor. 

Ankara'da İngilizce olarak yayınlanan Turkish Daily News gazetesinde yer alan haberde 
AP muhabiri hükümetin Doğu'da meydana gelen olaylar konusundâ sessiz kaldığını ve buna 
ilişkin haberlerin dışarı sızmamasına gayret gösterdiğini yazıyor. 

Dennis Redmont'un haberi şöyle: 

Türkiye, doğu komşuları, İran ve Irak'taki 
ayrılıkçı hareketlere artan bir kaygı ile bakıyor, 
Geçen hafta çoğunlukla Kürtlerin yaşadığı 
Doğu'daki Van ilinde, Çekoslovak yapısı 350” 
tabancanın ele geçirilmesinden sonra hükümet, 
Genelkurmay Başkanını, bir devlet bakanını. 
(Hikmet Çetin) ve Emniyet Genel Müdürünü 
Irak'a göndermeye karar verdi. Ki 

ECEVİT'İN UYARISI — 

Başbakan Bülent Ecevit, sallantıdaki ekonomi için taze döviz bulma çabalarına ara vererek 
Türkiye'yi bölmek isteyen 'iç ve dış unsurlara 
karşı' bir uyarıda bulundu, Ecevit "Türkiye'de: 
İran'daki gibi gelişmeler bekleyen bazı yabancı 
unsurlar var gibi görünüyor ve bazı iç unsurlar 
da bu gelişmeleri başlatma çabasında görünüyor" dedi. 

İRAN'DAKİ OLAYLAR vap 

Şubat ayında Sanadaj'daki kısa ama kanlı! 
ayaklanma Tala yeni İslam Cumhuriyetini, 
1.5 milyon kişilik Kürt azınlığa özerklik tanıyacağını ilan etmeye zorladı. Ancak geçen hafta 
İran Başbakanı Mehdi Bazergan, daha önceki 
vaatlerini değiştirdi ve Kürtler, Türkmenler ve 
Beluciler'le ayrı ayrı siyasi pazarlıklara girişmeyeceğini açıkça söyledi. 

Ama ayaklanma, İrak'taki iki milyon Kürt' 
e uzun süredir bekledikleri özerklik talepleri 
için yeni umutlar doğurdu. Bu, aynı zamanda 
üç ülke içinde en büyük Kürt azınlığa sahip. 
(nüfusunun yüzde 15'i, 6 milyon kişi) Doğu 
Türkiye'de çalkantılara yolaçtı. 

SİLAH SEVKİ 

Hükümet bütün bu olaylar üzerine bir gizlilik 
örtüsü örtmüş gözüküyor. Ancak Başbakan Bülent Ecevit, Türkiye'nin 67 ilinden 13'ünde üç 
aydır devam eden sıkıyönetime rağmen Doğu 
Türkiye'ye silah sokulduğu yolundaki haberlerin MİT'ten geldiğini de doğruladı 

Nuhun Gemisinin bulunduğu Ağrı dağından 
gelen yolcular, geleneksel bir düğün töreninde 
havaya tabanca yerine Sovyet yapısı Klaşinkoflarla ateş açan Kürt kabile üyelerinin filimlerini 
gösteriyorlar. 


TALABANİ 

Bu yıl başında Irak Kürtlerinin Marksist 
(Moskovacı) lideri Celal Talabani'yi dağ karargahında ziyaret eden bir grup Türk gazetecisi 
Talabani'nin kendi sesinden banda alınmış şu 
mesajı getirdiler: "Şah'ın e bir cephedeki 
kuvvetlerimizi serbest bıraktı.' Bu Talabani'nin 
1500 gerillasını Bağdat hükür :etine yönelteceği 
anlamına geliyor. Şah, Mart 1975'e kadar İran 


sınırına yakın Irak Kürt bölgesindeki ayaklanmayı desteklemiş, ancak Irak'la İran sınır anlaş- 


mazlığını çözdükten sonra Kürt gerillalarır 
ikmal hattını kesmişti. 
a İNAN'IN SÖZLERİ 

Kendisi de bir Kürt olan Senatör Kâmrar 
İnan, Kuzey-Doğu Irak'daki petrol bölgelerini, 
İran'ın güneybatısını ve güneydoğu Türkiye'yi 
içeren Kürdistan'da Sovyetler Birliği'nin karışıklık çıkartmaya çalıştığını söylemişti. İnan 
'amaçları Kürdistan'da Moskova yanlısı bir devlet kurmaktır" demişti. | 

Bazı Türk yetkilileri geçen Aralık ayında 
Kahramanmaraş'ta 107 kişinin ölümüyle sonuçlanan çatışmalarda bazı Kürt unsurların da rol 
oynadığını ileri sürüyorlar. Olaylardan sonra hükümet sıkıyönetim ilan etmiş ve bazı aşırı sağ 
ve sol grupları Alevi ve Sunni grupları tahrik 
etmekle suçlamıştı. Geçen hafta sıkıyönetim 
vetkilileri olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan 
1300 kişiden 752'sini tutukladı. 

Türkiye'nin en yetkili organı Milli Güvenlik 
Kurulu, ilk kez açıkça komşu ülkelerdeki ayrılıkçı hareketlerin milli birlik için bir tehdit 
teşkil ettiğini açıkladı. 

Ecevit'in koalisyon hükümeti içinde, sıkıyönetimin yeniden uzatılması sözkonusu olduğun- 
dan Kürtlerin yaşadığı şehirlerin de sıkıyönetim 
bölgelerine dahil edilip edilmemesi gerektiği 
konusunda bir tartışmanın devam ettiği bildiriliyor. 

Ecevit'in en yakın danışmanlarından Devlet 
Bakanı Hikmet Çetin Irak'a bu sorunu görüşmeye gidiyor. Süleyman Demirel Başkanlığın- 
daki muhalefetteki tutucu Adalet Partisi, Ecevit'i önlemleri bütün bölgede uygulamadığı için 
eleştiriyior. 

Demirel bir ay kadar önce yeterince sıkı tutulmadığı için sıkıyönetimin uzatılmasına karşı 
çıkmıştı. Fakat aynı zamanda Demirel bir Kürt 


sorunu olmadığını söylüyor, 'Biz hepimiz karde- , 


şiz, bütün halkımız birbirini sever... Sadece tek 
bir devlet vardır... Resmi dil Türkçedir' diyor 
Demirel bir görüşmede, 'Halk asla ayrımı ve parçalanmayı kabul etmez. Türkiye birleşik olarak 
kalacaktır. Ama bu, bir kışkırtma olmadığı 
anlamına gelmez." 

Demirel, Komünizmin Türkiye'yi bölmeye 
çalıştığını' söylüyor. 

Kürt sorununu inceleyenler Doğu illerinde 
bir ayrılıkçı hareketin hızla gelişebileceğine 
inanmıyorlar. Halen Boğaziçi Üniversitesinde 
öğretim üyeliği yapan Harvard Üniversitesi mezunu Nur Yalman Kürtlerin çetin doğa koşulları, değişik diyalektler ve aşiretler, sunni çoğunluk ve alevi azınlık olarak bölündüklerine, aralarında en sağdan en sola kadar çeşitli siyasi 
renklere ayrıldıklarını da belirtiyor. Yalman 
kendi köylerinin yoksul koşulları yüzünden 
birçok Kürdün şehirlere göçettiğine de dikkat' 
çekiyor. Türkiye'nin 44 milyonluk nüfusunun 
12 milyonunun Kürtçe konuştuğu sanılıyor. 

Bölgeyi gezmiş bir yabancı diplomat şunları 
söylüyor: 

Türkiye'deki Kürtler toplumda kaynaşmakta 
kolaylık çekiyor ve aslında önemli bir kısmı 
kendilerini Türk sayıyor. İran'daki gibi 'biz ve 
onlar' kavramı pek yaygın değil.. Ama uzun vadeue Türkiye bu milliyetçilik sorunuyla uğraşacak gibi görünüyor 3 


istanbul Basın Merkezi Remzi 
Bengü'yü anma günü düzenledi 


ANADOLU AJANSI 15.30'da Cağaloğlu'nda 
Basın-Yayın Genel İstanbul Reklam Sitesin-. 
Müdürlüğü İstanbul Pasın de yapılacaktır. Aynı gün 
Merkezinin düzenlediği aynı yerde Remzi Kitab 
Remzi Kitabevi'nin 50.  evi'nin yayınladığı kitap- 


yıldönümünü kutlama ve 
kurucusu Remzi Bengi'yi 
anma toplantısı 12 Nisan 


1979 Perşembe günü saat (o kalacaktır. 


İLAN TARİFESİ: 
24.6. sayfalar (Santimi) 250 lira 
3.5.7. sayfalar (Santimi) 300 lira 
Yayın ilanı (Santimi) 100 lira 
“ “(Yayın Sayfasinda) 30lira, 
Doğum, Evlenme,Ölüm| 5 Snt.) 1350 lir. 
Küçük İlanlar (Kelimesi) $ lira 


Yurt Dışı 


30DM (1 Aylık) 
90DM (3 Aylık) 
160 DM (6 Aylık) 


ları sergileyen bir kitap" 
sergisi açılacak ve bir hafta süreyle halka açık” 


“Kafası Amerika'ya Rusya'ya ipotekli olanlar 
Türkiye gerçeğine dayalı sendikacılık 
yapamazlar” 


"Ekonomimiz darbogazdadır. Ülkemiz darbogazdadır, Geçen sene 15 

* bin kişinin çalıştığı tekstil fabrikası kapanmıştır. 
Yerine yenisi açılmadığı 
için bu kadar kişi işsiz 
kalmıştır. Bu durum bizi 
düşündürmelidir. Kişisel 
çıkarlar peşinde koşarak 
koltuk sevdasına kapılarak bu ülkeyi kurtaramayız. Asgari müştereklerde 
birleşmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç 
vardır. 

"Amerika'ya da, Rusya'ya da karşıyım; bunlarm sendika modellerine 
de. 19'lar hareketi kongreye heyecan katmak için ortaya çıkmıştır. 
Türk-İş'i (o dinamitlemek 
isteyenler de vardır. Zor 
günler içerisinde olduğumuzdan daha fazla bölünmeye yer vermemek 


1963'de kurulan Yol-İş Federasyonu 27 sendikadan meydana geliyor. Genel Başkanlığını Halit Mısırlıoglu'nun yaptığı federasyonun 90 bin civarında 
üyesi olduğu söylenmektedir. Türk-İş Genel Kuruluna 18 delezeyle katılacak 
olan Yok-İş'in, sendikanın adını taşıyan aylık bir dergisi de çıkmaktadır. 


“Sosyal-demohrat hareket içinde Türk-İş'i bölmek 
isteyen fikirlere müsaade etmeyeceğiz” 


"Genel Kurula 6 delege ile katılmamıza rağmen, delegeler arasında 
fikir birliği yoktur. Çünkü Tez-Büro-İş'in son 
Genel Kurulunda, delege 
seçimlerinin üçünü MHP 
yanlıları kazanmıştır. 
Eski Genel Başkanının 
banka kanalıyla gönderdiği aidatı alamadık. 
Onur Kuruluna vererek 
üyelikten (o düşüreceğiz. 


Türk-iş'li sendikacılar 


için detayma girmek istemiyorum. Ancak değerlendireceğinizi ümit ediyorum. Amaç Türkiye' 
nin bağımsızlığıdır. Amaç Türkiyenin ve 
Türk-İş'in mutluluğudur. 
Kafası Amerika'ya, Rusya'ya (dışarıya) ipotekli 
olanlar Türkiye gerçeğine dayalı sendikacılık yapamazlar. Eğer bunlardan Türk işçi hareketini 
bölme doğrultusunda bir 
hareket gelirse karşılarım- 
da işçileri bulacaklardır, 
bizi bulacaklardır, Türk- 
İş'i bulacaklardır." 

"Türk işçi hareketi 
kongreden daha güçlü 
olarak çıkacaktır. Yenilenme olacaktır, ancak 
bölünme olmayâcaktır. 
Tekrar ediyorum zór günlerde asgari müştereklerde birleşmemiz gereklidir." 


“TKP'nin ve Rusya'nın b 


“Sosyal demokrat hareketi destekliyorum. 
Geçmişte sosyal demok- 


Bu olmazsa da kendisi 
halen işçi değildir. 
"Sosyal demokrat hareketi destekliyoruz. Ancak sosyal demokrat hareketin içine Türk-İş'i 
bölmek isteyen fikirlerin 
girmesine müsaade etmeyeceğiz. Rusya'ya ve 
“"TKP"ye karşıyız. Halil Tunç adaylığını koyarsa desteklemeyeçe- 


ğiz." 


1962'de kurulan Tez Büro-İş Sendikasının Genel Başkanlığına, . son yapılan Ge- 


nel Kurulda 


Uğur Batmaz seçildi. 


Türki- 


ye'nin çeşitli yerlerinde 15 şubesi bulunan 
sendika Türk-İş Genel Kuruluna 6 delege 
ile katılacak. Tez-Büro-İş, sendikanın adını taşıyan aylık bir yayın organı da çıkar- 


maktadır. 


“Türk-İş ne 4Terin ne 8erin 
ne de 19Tarın sendikasıdır” o görünenlerin birleşeceğine 
inanıyorum” 


ğin temsilcisiyiz, emeği 
savunmaya devam edeceğiz." 


“Türk-İş, bütün genel 
kurullarından bütünlüğünü koruyarak ve daha 
güçlenerek çıkmıştır. Yapılan bütün olumsuz propagandaya rağmen, Türk 
işçi hareketinin en güçlü 
ve büyük organize kuruluşu olan Türk-İş bu Genel Kuruldan da birbirine bağlı olarak çıkacaktır. Türk-İş içinde gruplaşma olmaz. Bugün için 
kanat gibi görünenlerin 
birleşeceğine inanıyorum." 


Türk-İş'in ikinci büyük sendikası olan Teksif" 
in Genel Başkanı Şevket Yılmaz, AP eğilimli 
olarak tanınmaktadır. Ancak, örgütün çeşitli 
şubelerinde ve genel kurula katılacak delegeler arasında değişik siyasi eğilimler taşıyan | 
sendika yöneticileri olduğu da bilinmektedir. 
Şu anda, örgüt içinde, bazı bölgelerde şube 
yönetimlerinin anti-demokratik uygulamaları ve İşçi tabanından kopukluklarından doğan 
muhalefet hareketleri vardır. 

Sendika yönetiminin özellikle son dönemde TKP'nin kamu kuruluşlarına ve Sümerbanklara girme faaliyetinin yoğunlaşmasıyla 
birlikte, TKP'ye ve Rusya'ya karşı daha karar- 
li bir tutum aldıkları gözlenmektedir. 

Türk-İş Genel Kurulu ön çalışmalarının başından beri, sürekli olarak "dengeli bir koalisyon" formülünü savunan Teksif'in genel kurulda da aynı görüş doğrultusunda davranaca- 


VE sanılmaktadır. 


rat hareket içerisinde yer 
alan bir kişi olarak, bugün 
de emperyalizme karşı- 


yım. Geçmişteki hareketimizin ortaya çıkışıyla 
bugün ortaya çıkışımızın 
temeli aynıdır. 


"TKP'nin ve Rusya’ 
nın bölücülüğüne karşıyım, Türkiye'yi iç savaşa 
sürüklemek İsteyen anarşi örgütlerine karşıyım. 
Türk-İş'i bölmek isteyen 
güçler olabilir, buna karşı mücadele edeceğiz. 
Türk-İş'i bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Bağımlı bir Türkiye 
için değil bağımsız bir 
Türkiye için mücâdele edeceğiz. 


"Türk-İş'in birliğini 
Korunıak için esnek davranacağız, gelişmeleri yakındanizleyeceğiz ve ona 
göre tavır belirleyeceğiz. 
Türk-İş'in bölünmesine 
bütün gücümüzle karşı çıkacağız. Yönetim değişikliği olacağına inanıyorum." k 


m m m 
Geçen yıl yapılan son genel kuruluna kadar, 
Türk-İş içinde, MHP'lilerin yönetiminde bulun- l 
duğu ender sendikalardan biri olan Tez-Büro-İş, | 
son genel kurulda Fettah Akan'ın devrilmesi ve 
Uğur Batmaz yönetiminin işbaşına gelmesi ile 
birlikte, konfederasyon içindeki sosyal demokrat sendikalar arasında yer almıştır. Genel Baş- | 
kan Uğur Batmaz, CHP taraftarı olarak bilinmektedir. Son dönemde, aynı işkolunda örgüt- | 
lenen Banksen'e karşı bir mücadeleye girişen 
Tez-Büro-iş yöneticileri, bu mücadele ile birlikte, TKP'ye ve Rusya'ya karşı açık bir tutum alma noktasına gelmişlerdir. Bugün sendika 
içinde, hem revizyonist sızmalara karşı, hem de 
eski yönetimden kalan MHP artığı yöneticilere 
karşı bir mücadele verilmektedir. Tez Büro-İş, 
çeşitli açıklamalarında, bu işkolunda en büyük | 
tehlikeyi, Banksen kanalıyla örgütlenmeye çalışan TKP olarak gördüğünü belirtmekte ve | 
Banksen'e karşı bu işkolundaki diğer sendikal 
larla ortak mücadeleye hazır olduğunu vurgu- l 


li 


lan Likat-İş Sendikası- | 
nın Genel Başkanı Ahmet Kurt'dur. 
ye'nin çeşitli yerlerinde 10 şubesi bulunan į cektir. Türk-İş, ne dörtsendikanuı 7 bin üyesi İ 

bulunmaktadır. 
İş Genel Kuruluna 5 
delegeyle katılacak olan Likat-İş'in, sendikanın adını taşıyan aylık birde dergisi bulunmaktadır. 


“Genel Kurula katılacak delegelerimiz fikir 
ver içerisindedir. Likat-İş, Türk-İş'in 24 ilkesinin hayata geçmesi 
için mücadele etmiştir. 
Bundan sonrada bu doğrultuda mücadele ede- 


1964 yılında kuru- 


Türki- 


lerin he sekizlerin ne de 
19'ların sendikasıdır. 
Türk-İş 34'lerin (Türk- 
İş'e bağıı.34 sendikanın) 
malıdır. Gelişip güçlenecektir. Yönetim değişikliği olacaktır, ancak bölünmeyecektir. Biz eme- 


Türk- 


ne diyor? 


Ücülüğüne 


“Bugün için kanat gibi 


1952'de 26 sendika tarafından federasyon 
tipinde. kurulan Teksif, 1962'de milli tipte 
sendika haline geldi. Genel Başkanlığını Şevket Yılmaz'ın yaptığı sendikanın 50 şubesine 


bağı 80 bin civarında üyesi bulunmaktadır. 
(Bu rakama mevsimlik işçiler dahil değildir.) 
Türk-İş Genel Kuruluna 25 delege ile katılacak olan Teksif'in, sendikanın adını taşıyan 
aylık-bir de dergisi bulunmaktadır. S 


eyv” karşıyım 


Türk-İş içinde 1971'de ortaya çıkan sosyal 
demokrat hareketin önderliğini yapan ve 
"Dörtler" içinde yer alan Yol-İş Federasyonu, 
bugün de aynı kanat içindedir. Ancak, sendika bünyesinde değişik eğilimde gruplaşmalar 
mevcuttur. 

TKP'nin ve çeşitli revizyonist grupların son 
dönemde bu sendika içinde özellikle de Bayındırlık Bakanlığına bağlı işyerlerinde etkinlik 
yaratmaya çalıştıkları bilinmektedir. Sendikanın aylık dergisinde de örgüt içinde güç toplamaya çalışan revizyonist akımın etkilerini 
görmek mümkündür. ; 

Genel Başkan Halit Mısırlıoğlu, Rusya'nın 
ve TKP'nin Türk-İş'e sızmasına karşı oldukça 
uyanık bir çizgi izler ve 19'lar hareketini bu 
açıdan şüpheyle karşılarken, Genel Sekreter 
Muzaffer Saraç'ın ve Yol-İş'in birçok şubesi- 
nin, 19'ların geçtiğimiz günlerde çeşitli illerde 
tertipledikleri bölgesel muhalefet toplantıların- 
da başı çektiği gözlenmektedir. Ayrıca Genel 
Sekreter Muzaffer Saraç'ın Türk-İş Genel 
„Sekreterliği'ne adaylık gibi bir niyeti olduğu, 
19'ları toparlama çabalarının sebeplerinden 


birinin bu olduğu da söylenmektedir. 


——— e 
1950 yılında kurulan Su-İş Sendikasının 
Genel Başkanlığını AP l 
Milletvekili Nihat Ka- 
ya yapmaktadır. Yak- İ 
laşık olarak 6 bın 
üyeye sahip olan sen- | 
dika Türk-İş Genel 
“Kuruluna 4 delege ile l 
katılacaktır. 


LLA 


J 


tü 


ii 


© Türkiş 
nasıl bir yol 
izleyecek? 


* Tunç adaylığını 
koyacak mı 


koymayacak mı? 


#Genel Başkan 
kim olacak? 


#Türk-iş 
bir yol ayrımının 
başında mı? 


İŞÇİ SERVİSİ 
| lem 11. Genel Kurulu, 16 Ni- 
*sanda Ankara'da başlıyor. 

Türkiye'deki en büyük işçi örgütü olan 
Türk-İş'in bu Genel Kurulu, bundan öncekilerden farklı bir nitelik taşıyor. Çünkü, 
Türk-İş'in 1974'ten bu yana Genel Başkanlığını yapan ve şimdiye kadar örgüt içinde 
birleştirici bir rol oynayan Halil Tunç, bu 
kongrede adaylığını koymayacağını kesin 
olarak açıkladı. Tunç, kongrenin son gününe kadar hükümet çevrelerinden ve hatta 
Çankaya'dan gelen "ısrarlarla” bu fikrini 
değiştirmezse, Türk-İş bu Genel Kuruldan 
yeni bir başkanla, yeni bir isimle çıkacak. 


Bu isim kim olbilir? Genel Kurul 
Türk-İs'e özlendiği gibi bir venileşme ge 
tirecek midir? Bazı sosyat demokrat sendikacıların Genel Kurul öncesinde söyledikleri gibi, "Türk-İş bir yol ayrımınm başın 
da” mıdır? Başında ise, bu nasıl bir yol ayrımıdır ve Türk-İş bundan sonra hangi yolu 
izleyecektir? 

Gazetemiz, bugün sendikal çevrelerde 
sürüp giden bu tartışmalara bir açıklık getürmek amacıyla, Türk-İş'in kuruluşundan 
bu yana geçmişini kısaca özetleyen ve de- 
Zerlendiren, öte yandan, Türk-İş'e bağlı 
sendikaları tek tek tanıtan ve bunların 
Genel Kurul hakkındaki fikirlerini kendi 
ağızlarından okuyucuya ileten bir yayın 
yapacaktır. Bu yayınımızın, konfederasyonu 
daha yakından tanımak isteyen Türk-İş tabanına ve sendikal çevrelere ışık tutacağını 


olmasına 


Kısa adı BİF olan 
Belediye Hizmetleri 
İşçi Sendikaları Federasyonu 1975 yılında 
kuruldu. Genel Başkanlığına Türkiye Genel-İş Başkanı Hüseyin Pala getirildi. Bufederasyona bağlı Türkiye Genel-İş, Eray 
İş, Tüm Sui, Bes-İş, 
Sakarya Bes-İş, Konya 
Bes-İş, Ankara EGO 
Belediye-İş ve Ankara 
Su-İş sendikaları var. 
Bu 9 sendikaya bağlı 
olarak federasyonun 
40 bin civarında üyesi 
bulunduğu o söyleniyor. Türk-İş Genel 
Kuruluna 8 delegeyle 
katılacaklar. 


m an a e a san 


umuyoruz. 


“Bizim de imzamız 
rağmen sosyal-demokratların 


bildirisinin kaleme 
alınış tarzına 
katılmıyoruz” 


“Sosyal demokrat sen- 


dikalar-adına yapılan açıklamanın altında bizim 
de imzamız bulunuyor. 
Fakat bu bildirinin kaleme alınış tarzına katılmıyoruz. Ben orada olsaydım, böyle bir bildiri- 
ye katılmazdım. Türk-İş'i 
CIA'yla şunla bunla işbirliği içinde göstermek 
mesnetsiz iddialardır. 


“Türk-İş Genel Kurulunu bu sefer daha fazla 
genç nesille yapacağız. 
Genel“Kurul sonunda daha uyumlu bir kadro işbaşına gelmeli ve daha 
aktif bir politika izlemelidir. Fakat bu sipsivri bir 
politik görünüm kazanmamalıdır. e İhtiyacımız 
birbiriyle rahat ilişki kurabilecek bir kadrodur.” 


BİF ve TÜMTİS'in Genel Başkanı olan Hüseyin Pala CHP eğilimli olarak 
tanınıyor ve iki sendikanın Genel Kurulda toplam 12 delegelik bir gücü var. 


izliyorlar. 


( iyor demokrat sendikalar arasında yer almalarına rağmen ılımlı bir politika 


“İşci sınıfının kararlı tavrını 
gösterecek bir 


Yöneticileri CHP 
eğilimli olan Kauçuk- 
İş Sendikası, Türk-İş 
içinde sosyal gemek 
rat hareket içinde yer 
alıyor. Mevcut Yürütme Kurulunun yanısıra Halil Tunç'un daj 
değişmesini istiyor. 
Bekledikleri “yenileş- | 


| me" Genel Kurulda 


—— 


lr le Türk- | 
ş içindeki duumasj 
rını yeniden gözden 
geçirecek sendikalar: | 
dan biri olduğu söy- | 
lenivor. 


1977 yılında kurulan Toreyis Sendikasının Genel Başkanlığını Servet Sofoğlu yapmaktadır. Sendikanın 
660 civarında üyesi 
bulunmaktadır. Türk- 
İş Genel Kuruluna 1 
delegeyle katılacak olan sendikanın, "Çalışanlar Toreyis"'adlı; 


'aylık bir de dergisi 


çıkmaktadır. 


Yürütme 


“Önemli olan Genel 
Başkanın kim olacağı degil, 5 kişilik Yürütme Kurulunun uyum içinde 
çalışabilecek bir yapıya 
sahip olmasıdır. Öyle bir 
Yürütme Kurulu olsun 
ki, işçi sınıfının kararlı 
tavrını gösterebilsin, teşkilatı çekip çevirebilsin..." 


o 


967 yılında kuru” 
lan Kauçuk-İ;ş Sendikasının Genel Başkanlğmı Fevzi Baştürk 
yapıyor. Türkiye'nin 
çeşitli yerlerinde 6 şubesi olan Kauçukiş 
in 4.700 civarında üyesi var. Türk-İş Genel 
Kuruluna 3 delegeyle 
katılacak olan sendikanın o “Kauçuk-İş"" 
adlı aylık bir de dergisi var. 


Kısa adı TÜMTİS 
olan Türkiye Motorlu 
Taşıt İşçileri Sendikası 1949'da kuruldu. 
Genel Başkanlığını 
Hüseyin Pala'nın yapğı TÜMTİS'in Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 6 şubesi ve 3 bin 
civarında üyesi var. 
Türk-İş Genel Kuruluna 4 delegeyle katılacak olan sendikanın, 
“İşçi Gücü" adh 15 
günlük bir gazetesi de 
ıkıyor. 


Kurulu istiyoruz” 


“Biz 19larıda 13Teri de tasvip 


etmiyoruz” 


"Sosyal demokrat 
yönde, işçiden yana bir 
yönetimin kurulmasın- 
dan yanayız. Türk-İş 
bünyesinde ne aşırı sağın ne de aşırı solun yönetime gelmesini tasvip 
etmiyorum. o Türk-İş'in 
bölünmemesi için ortamlı (ılımlı) bir yönetimin işbaşına gelmesinde 
yarar vardır. 


Oleyis Sendikasının Türk-İş'ten ayrılıp DİSK'e katılmas.ıdan sonra bu iş 
kolunda bir 'boşluk doğması üzerine, Türk-İş Genel Merkezi tarafından kur- Í 
durulan, kitle temeli olmayan bir sehdikadır. Genel Kurula katılan tek delege l 
olan Sendika Genel Başkanı Servet Sofuoğlu, AP eğilimli olarak tanınmakta- 


dir. 


"Türkiş'in ilkeletin- 
de de olduğu üzere, siyasi 
partilerden bağımsız bir 
yönetim - oluşturulmalıdır. Türk-İş üyeleri eğer 
bir partinin desteklenmesini isterse bizde o yönde hareket ederiz. Türk- 
İş'in bugünkünden daha 
fazla büyümesi için partilerden bağımsız olması 
gerekir. 


“19 sendika arasında 
bizim sendikanın da ismi 
geçiyordu. Fakat biz ne 
19'ları, ne de 13'lerin 
açıklamalarını tasvip ediyoruz. Türkiş'in bu 
şekilde bölünmesi doğru olmaz." 


